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ENÍS ÜSER 


Son yıllarda ortaya çıkan “Çevre Sorunları” tartışmalarını üç boyutta ele 
almak gerekli olmaktadır. Bir yanda. günlük hayatımızda her an karşımızda olan, 
diğer yanda uluslararası pazar rekabetlerine konu olan bu sorun ister gelişmiş veya azgelişmiş ülkelerde olsun, ister kapitalist veya sosyalist sistemde olsun 
temelde, hiç olmazsa en az iki boyutu ile, bütün insanlığın sorunudur. Sorunun 

“herkesi ilgilendiren bu iki boyutu teknik ve düşünsel boyutlar olup, diğeri üretim 
tarzı ile ilgilidir, dolayısı ile politiktir. 
"^ 
Kaynakların sınırlı oluşu, her üretim faaliyetinin aynı zamanda bir tüketim 
` faaliyeti olması, yıllar boyu farkına varılmayan “kirliliğin” bir anda gözler önüne 
. çıkışı teknolojiye bu sahada yeni görevler yüklemiştir. Teknolojinin görevi burada, 
bir yandan eski üretim süreçlerinin yerine daha az zararlı olanını koymak, diğer 
taraftan “kirleri” ortadan kaldınmak olmaktadır. 


Bugün çevre sorunları inşaat mühendisliği içinde yeni bir iş bölümüne gidilerek “Çevre Mühendisliği” dalının gelişmesine neden olmuştur. Önceleri diğer 
inşaat mühendisliği dallarına bağli olarak master programları seviyesinde başlayan gelişme şimdi apayrı bir örgütlenme ile yeni bir bilimsel saha meydana getirmiştir, Şu anda ülkemizde özellike suların kirlenmesine ilişkin kimya ve mühendislik konularını ele “alan, fakat sanayileşmenin hızlanması ile birlikte makina 
mühendislerinin de hava kirlenmesi v.b. gibi konularını ele alacağı bir gelişme içerisindeyiz. f i 

Gelişmiş ülkeler eğitim düzeyindeki hazırlıklarını hemen hemen tamamlamışlar ve yeni teknolojileri önerebilir hale gelmişlerdir. I 


x 


ik 


Bugün hem sanayileşmiş hem de sanayileşememiş ülkeler açısından çevre 
sorunları görmezlikten gelinemeyecek bir olgudur. Her ne kadar gelişmiş ekonomiler çevre kirlenmesinin ana kaynağı ise de, bu durumun yarattığı yeni kararlar 
alma zorunluluğu azgelişmiş ülkeleri de: etkilemektedir: örneğin çevreyi kirleten 
üretim birimlerinin bundan .böyle: az gelişmiş ülkelerde kurulmasına çalışılması 
gelişmiş ülke halklarının gösterdiği tepkilerin bir sonucu olmaktadır. Bu tepkilerin 
gittikçe artması gelişmiş ekonomilerin üretim ile birlikte bunun yaratacağı kirlenmeyi de beraber düşünmesini zorunlu kılmaktadır. š 


- Ancak kirlenmenin önlenmesi yolunda atılacak her adim ürün maliyetlerinin artması demek olacağından finmalar böyle kararlara uymamakta direnmektedirler. Bu yüzden gelişmiş ülkeler pazar kayıbı anlamına gelecek böyle bir maliyet 
artışından kendilerini koruyabilmek için bunu diğer ülkeler ile birlikte uygulamaya koymayı şart olarak öne sürmektedirler. Burada güdülen amaç sanayileşmenin 
istenmeyen bir şey olduğunu belirterek, kalkınmanın önlenmesine kadar varabilmektedir. Birleşmiş Milletlerin Stokholm'de topladığı “Çevre Sorunları Konferansı” farklı görüşlerdeki gelişmiş ve azgelişmiş ülke temsilcilerinin bu konudaki 
tartışmalarına sahne olmuştur. 


* 
LE 


Konunun önümüze serdiği en önemli nokta ise hiç şüphesiz düşünsel alanda 
yaratılan yeni ufuklardır. İnsanoğlu günümüze gelinceye. değin kendi dar çevresinin ötesini düşünememiştir. Teknolojik gelişmenin yarattığı karmaşıklık bu dar 
görüşe son vermiş ve insana dünyasının bir bütün olduğunu hatırlatmıştır. : 


Bugün kisaca “Sistem Düşüncesi” olarak adlandırılan, günümüze gelinceye 
değin diyalektik, parça - bütün, sibernetik sistem düşünceleri olarak geliştirilen 
evreni bu yeni kavrayış biçimi, şimdi salt düşünce alanından alınıp günlük sorunlara uygulanmaya çalışılan operasyonel formülasyonlar haline getirilmeye baslan- ” 
mıştır. Bu çabaların en çok bilineni Roma Klübünün teklifi üzerine bir Amerikan 
Üniversite grubunun dünyanın kaynak kullanımının geleceği üzerine geliştirdiği 

modeldir. : 

Operasyonel olma çabaları her gün daha da artmaktadır. Bu gelişmenin 
yarattığı yeni bir mühendislik dalı olan “Sistem Mühendisliği” Türk Universite 
öğrencilerinin de ilgi duyduğu, kendilerini yetiştirdiği bir mühendislik dalıdır. 


Hegel tarafından ilk defa diyalektik düşünce olarak ortaya atıldığından 
beri geçen süre içinde sistem düşüncesinin geliştirilmesi, kabul edilmesi ve 
operasyonel yöntemlerin bulunmasına girişilmesi konusunda Çevre Sorunlarının, 
kendi olumsuz yönüne karşın,  katkısı büyük olmuştur. Bundan böyle insanoğlu 
davranışlarını ve amaçlarını belirlerken dünyasını daha geniş bir perspektif içinde görmek zorunluluğunu duyacaktir. 


* 
i LE : I 
. , Dergimizin “Çevre Sorunları” sayısını hazırlarken bu bakış açısını gözönüne aldık ve üç boyutu konu alan yazılar koymaya çalıştık, 
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birlesmis milletler 


çevre sorunları 
konferansı 


 stokholm 1072” 


Sayın Başkan, Sayın Temsilciler, Bayanlar ve Baylar, 

Bugün burada ne için toplandığımızı hepimiz biliyoruz. Bu 
sebeple çevre sorunlarının insan hayatı için ne kadar önemli olduğu konusu üzerinde uzun boylu söz söylemeyi lüzumsuz addediyorum. Ancak bu derece önemli bir konu üzerine eğilmekte çok 
geç kalınmış olduğunu ifade etmeden geçemeyeceğim. Bu bakımdan, 1968 yılında çevre sorunları ile ilgili olarak ilk defa dikkatlerimizi çekmiş olan İsveç Hükümetine hem bu öncülüğünden 
dolayı hem de bu güzel mevsimde İsveç”in güzel başkentinde biz-. 
lere gösterdiği nazik kabulden, misafirperverlikten dolayı teşekkür etmek isterim. 


Sayın Başkan, 


Bilindiği gibi ,bazı ülkeler kalkınmışlar ve pek çok sosyo-eko- - 
nomik sorunlarını çözümlemişlerdir. Diğer pek çok ülke ise genellikle çevrelerini kendi yararlarına kullanma imkânını dahi bulamamış ve bugün, çevre sorununu farklı bir açıdan değerlendirmek durumunda kalmıştır. Gerçekten, kötü beslenme, salgın has: 
talıklar, tabii âfetler, işsizlik ve sanayileşme çabalarının yarattığı paradoksal sonuçlar bu ülkelerin çevre hakkındaki endiseleri- 
nin esasını teşkil etmektedir. Ulusal sorunlarını çözümleme çabasında olan bu ülkeler ,insanlığın ortak malı olan çevrenin kirlenmesi sorunluluğunun hamledilemiyeceğini bilmektedirler. Dev 
sanayiler, yapılan nükleer denemeler ve diğer etkenler çevre sorunlarının ortaya çıkmasında büyük rol oynamıştır. İleri derecede 
sanayileşmenin çevre'de yarattığı olumsuz tesirlerin artık münakaşa dışı kaldığı ortadadır. Ancak, çevrenin insan hayatına 
gayri müsait bir duruma gelmesinde ileri sanayi'ye malik memle- 
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sanayi ve 
teknoloji bakanı 
mesut erezin 
sunduğu 


hükümetgörüşü 


ketler ile sanayileşmelerini henüz gerçekleştirmemiş olan veya 
gerçekleştirme yolunda bulunan memleketlerin tesirlerinin aynı  - 
derecede olmadığı da açıktır. Bu noktadan hareketle hassasiyetle belirtmek istediğimiz husus şudur : 


Gelişmekte olan ülkelerin yarattıkları kirlilik, sanayileri en : 
basit teknolojide olsa bile, dev bir sanayiin yarattığı kirliliğe 
oranla ihmal edilebilecek kadar azdır. 


Bu bakımdan, gelişmekte olan sanayileri yeni yüklerin karşısında bırakmak haklı olamaz. Gelişmekte olan ülkeler, çevresel 
sorunlarını ancak kalkınma hamlelerinin sonuçlanması ile çözebileceklerdir. 


Türkiye, bu konuda seçimini yapmış ve kalkınma planları 
stratejisini, sanayileşme kesin tercihine dayandırmıştır. Çevre 
sorunlarımız kalkınma süresi içinde çözümlenecektir. Bu bakımdan sanayileşme gayretlerimize tekaddüm edecek çevresel endişeler değil, bu gayretlerimiz ile hem ahenk olan çevresel endişeler taşımaktayız. 

Az gelişmiş memleketler, herkes tarafından kolaylıkla kabul 
edilebileceği üzere, kendi vatandaşlarına insanlık haysiyetine yakışır bir hayat seviyesi temin etmekte çeşitli etkenlerin tesiri altında zaten geç kalmış bulunmaktadır. Bu sebeple, sanayilesmemizi geciktirecek ve fark gözetici sonuçlar verecek yolları denemek imkânına sahip değiliz. Geç sanayileşmekten ötürü pek çok 
dar boğazla karşı karşıya olan genç sanayimiz, ancak kendi şartlarımızın doğurduğu avantajları lâyıkı ile değerlendirerek yasama imkânı içindedir. 

Beş Yıllık Kalkınma Planlarımıza uygun olarak Türkiye'nin 
sanayileşmesinin temininde çevre sorunlarının da kalkınma planlarımız içinde yer alacağını, sanayileşmeğe devam ederken çevre kirlenmesine mani olacak tedbirlerin de birlikte yürütüleceğini belirtmek isterim. 
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Sayın Başkan, 
Türkiye konferansın ana fikri olan “Tek İnsanlık ve Tek Dün- 


ya” ilkesini içtenlikle benimsemektedir. Ancak, bu ilkeye varmak ` 


için bütün insanlığın dünya nimetlerinden insanlık haysiyetine 
yaraşır bir şekilde istifade etmesi gerekmektedir. Bu ise sadece 


ekonomik ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirmek ile mümkündür. . 


Bu arada Türkiye'nin tek bir dünya fikrinden hareketle yaptığı 
fedakârlıklar, ezcümle asırlardan beri Türk köylüsü tarafından 
ekilip. biçilmekte olan afyonun kat'i şekilde yasaklanması: ile ilgili kararın özellikle belirtilmesi lâzımdır. 

Gerçekten memleketim kendi çevresi yönünden bir problem 
arzetmeyen köylüsüne ve çiftçisine yararlı olan bu ürünün tüm 
insanlık için yetiştirilmesini yasaklar iken afyon ve afyonla ilgili 
sanayilerinden de vazgeçmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, çevre konusundaki : muhtemel gelişmelerin 
ekonomik etkilerini nazarı itibare alarak bu konuda son derece 
dikkatli olmağa kararlıyız. 

Çevre sorunları ile ilgili olarak duyulan endişelerin, milletlerarası ekonomik ilişkilerde, ileri derecede sanayileşmiş ülke- 

-leri koruyacak bir sisteme dönüşmesini ve uluslararası finansman müesseselerinin kalkınma planlarımızın önceliklerine aykırı 
tercihlere sahip politikalar izlemesini Türkiye'nin kendi menfaatlerine uygun bulmasındaki imkânsızlığı takdirlerinize sunuyorum. 

` Sayın Başkan, 

Sözlerime son verirken şu hususların kısaca tesbit. edilmesinde fayda görmekteyim. 

— İnsanlar bir bütün olarak insanlık haysiyetine yakışır tarz- 
da yaşamak hakkına haizdirler. Her memleketin kendi vatandaşlarını bu haklara bir an önce kavuşturmak için sarf etmekte olduğu gayretlerin yavaşlatılması, geciktirilmesi, engellenmesi hiç bir 
şekilde doğru olamaz. 

— Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma plânları çevre sorunlarına ilişkin konuları çok yönlü olarak kapsamalıdır. 

— Türkiye, uluslararası çevre sorunlarının insan hayatı için 
arzettiği büyük önemi müdriktir. Ancak, çevre sorunlarının halli 
için katlanılacak külfetlerin ileri derecede sanayileşmiş memleketler tarafından, sanayileşmelerinin gerçekleştirilmesinde -zaman bakımından sağladıkları öncelik nisbetinde paylaşılması gerektiğine kanidir. 

— Türkiye kendi kalkınma gayretlerini, kalkınma planların 
uygulanmasını geciktirecek ve saptıracak, böylece refahın tabandaki kitlelere yayılmasını önleyecek tedbirleri desteklemek durumunda değildir. 


Sayın Başkan, 

Heyetimizin bu kısa süre zarfında çevre konusunda öne sürmek istediği genel düşünceleri arzettim. Ümidimiz, konferans 
sonucunda tesbit edilecek hareket planında ve Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulması öngörülen örgütte bu hususların da nazarı itibare alınmasıdır.” 

Dünyamızın gelecek nesillere yasanabilir bir halde bırakılabilmesi için gerekli araştırmaların yapılması, sonuçların uygulanması, bu konularla ilgili bütün bilgilerin tüm insanlığın istifadesine açık tutulması Birleşmiş Milletler idealinin vaz geçilmez unsurudur. 

Dikkatlerinize teşekkür ederim. 
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FUAT ŞENTÜRK |  qgeyre kirlenmesi sorunu 


Dr. ns. Yük. Müh. 


Günümüzde çevre kirlenmesi iki büyük gruba ayrılmakta ve böylece 
incelenmektedir. Bunlardan ilki havanın, ikincisi suların kirlenmesi ile ilgilidir. 

Kirlenme konusu çok yönlüdür; Mühendislik camiasını ilgilendirdiği 
gibi, ekoloji ile uğraşanları, kimyacıları, fizikçileri, biologları, meteoroloji 
“mühendislerini, bakteriologları ve hekimleri de aynı şeklide ilgilendirmektedir. 

Su ile uğraşan mühendislik dalı ile, hava hareketlerini inceleyen mühendislik kolu çevre kirlenmesi ile yakından meşgul olmak zorunluğundadır, Gerçekten çevre kirlenmesi aşağıda sıralanmış olan çalışma grupları 
yardımıyla ancak çözümlenebilecek niteliktedir. 

KİRLENME KAYNAKLARI 

Bunlar, endüstriyel kirlenme ve kentleşmeden oluşan kirlenme olarak ` 
ikiye ayrılabilir. 

Kentleşme nedeniyle oluşan kirlenme; ısınma, nakliye ve kanalizasyon artıkları nedenine dayanmaktadır. Isınma kirlenmesi periodiktir, çözümü vardır. Ankara'da hava kirlenmesi bu kategori içinde incelenebilir. 

Nakliye araçlarının sebep olduğu kirlenme çözümlenmesi daha güç bir - 
kirlenme türüdür. Gün geçtikçe yoğunlaşacaktır ve mücadele metodları büyük masraf ve emeklere dayandırılmaktadır. Memleketimizde bu gün için 

` önemli değildir. Gelecek on yıl içerisinde önem kazanacağı söylenilebilir. 

Fransa'da her 5 kişiye bir motörlü araç düşmektedir. Büyük kentlerde 
bu oran daha da büyüktür. Türkiye'de motörlü araç başına 100 kişi saymak 
gereklidir. Fransa örneği memleketimize uygulanacak olursa örneğin lstanbul'da araba sayısının 1 milyona yaklaşacağı öngörülebilir. Ancak bu takdirde bu kirlenme türü tehlikeli olacaktır. Tedbir almak için daha vakit geçmemiştir. 

Çevre sorunu olarak çözülmesi gerekli problem, endüstriyel kirlenme 
ile ilgilidir. Memleketimizde bu tür kirlenmeye örnek olarak Haliç, İzmit 
ve İzmir 'körfezleri, Sakarya nehri, Ankara çayı kirlenmeleri gösterilebilir. 
Bütün bu örneklerde baş etken endüstridir. 

KİRLENME SORUNUNUN SINIFI I 

Çevre kirlenmesinin hangi meslek erbabı tarafından çözümlenmesi 
gerektiği tartışma konusudur. Gerek hekimler gerek kimyacilar gerekse su 
mühendisleri görüşlerini kabul ettirecek taraftarlar bulabilmektedir. . 
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Konu tek başına incelenecek olursa aşağıdaki basamaklardan geçilmesi zorunluğu vardır. | 


1 — Kirlenme kaynaklannin belirlenmesi, 

2 — Kirlenme olayının zaman içindeki gelişmesinin saptanması, 

3 — Kirlenmeye karşı çarelerin araştırılması ve bulunan çözümlerin 
uygulanması, i 


4 — Elde edilen sonuçların kontrolü, 

Bu şema incelenecek olursa özellikle 2 sıralı maddenin önemi gözden 

kaçmaz. Bu başlık altında diffüzyon olayının uygulanması, dispersiyon tekniklerinin incelenmesi ve kompüter teknikleri ile dağılımlarının saptanması vardır. ; 
.  BOD ve DO ile gösterilmesi adet olan kirlenme endisleri, ölçüm sonucu saptandiktan sonra istatistiksel bir analize tábi tutulmaktadir. Bunla- . 
rın histogramlarının tutulması, zaman içindeki gelişmelerinin tahmini ve 
mücadele kurallarını inceleyen ve uygulayan gruplara bu sonuçların devredilmesi uzun ve tafsilâtlı bir çalışmayı icabettirecektir. 

İstatistiksel bilgilerin toplanması ayrı bir ihtisas grubunu ilgilendirir. 
Bu grup içinde laboratuvar personelini de saymak gereklidir. 

Kirlenmeyi sınırlamak veya önlemek için alınması gerekli tedbirler 3 
numaralı başlık altında toplanacaktır. Bu tedbirler biolojik veya kimyasal 
olabilir fakat uygulanmasının mühendislik tedbirlerine lüzum göstereceği 
açıktır. 

Alınan tedbirlerin yeterliliğinin kontrolü 3 numara altında özetlenen 
çalışmalara benzer çalışmaların yapılmasına bağlıdır. Kontrol teknikleri 
günümüzde mühendislik matematiği ile birlikte düşünülmektedir. İki konuyu birbirinden ayırmak mümkün değildir... . 

Görülüyor ki, çevre mühendisliği tanımlanması altında yeni bir çalış- 
. ma grubu tariflenmektedir. 


ÇEVRE SORUNLARINDA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN YERİ 


Yukarıda da açıklandığı gibi çevre sorunlarının çözümlenmesinde İnşaat Mühendisinin yeri diğer disiplinlere göre oldukça önemlidir. Alınacak 
tedbirlerin belirlenmesi ve saptanması, kontrol ve ikiymetlendirme ödevleri bu sınıf içinde düşünülmektedir. Konpüter teknikleri günümüzde vazgeçilemeyecek bir araç yüzeyine erişmiştir. Bunların bilinçli kullanılması ancak mühendislik formasyonunu kazanmış kişiler tarafından başarılabilmektedir. 

Görülüyor ki, çevre mühendisliği, temelde su mühendisliğine dayanan 
fakat bundan sonra değişik disiplinler aracılığı ile geliştirilmiş olan özel 
bir mühendislik dalıdır. Bu dalda yetişmek için; 

1 — Su mühendisi formasyonunu almış bulunmak, 

2 — İstatistiksel Matematik kavramını geliştirmek, 

3 — Hidro-bioloji ve mikro-bioloji dallarında bilgi sahibi olmak, kimyasal değişimler kavramının içine girmiş bulunmak, 
gerekmektedir. 

Boğaziçi Üniversitesi'nde çevre mühendisliği enstitüsü bu esaslar 
.. lkurulmaktadır, Dünyanın birçok öğretim müessesesinde de durum 
oöyledir. Í 


İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASININ DURUMU 


Umumi efkârı yakından ilgilendiren çevre mühendisliği konusunda hekimler ve kimya mühendisleri söz sahibi olmak arzusundadır. İnşaat Mühendisleri Odasının hemen harekete geçmesi halinde bayrağı önde götürmesi 
hâlâ mümkündür, : 
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E EROL ULUĞ 
Dr. İnş. Yük. ;Müh 


pM 


&itayi teşkil” ötmək 
İnsan ve çevresini etkileyen problemler çok ces 
lenmesi, çevredeki fiziki faktörler, endüstrilerín tesir 
önde gösterilebilmektedir. ñ 
Birçok ülkede ana sebep olarak aşırı" üfus attigi, şehir 
be yi nüfusun, sıvı ve katı t artiklakının. “olam 


getirilme” ve . 
z. Gelismekte. olan 


E 


rince 1: : 
tisadi gelişme .: 
arit 


ékonomik dale suntin. bir. faktördür” “Çevre kirler: p 
âpsamlı oluşu teknik ve ilmi bilgilerin toplanıp, “değerlendiril- 


me ve ilgililərə d pr meom “temin 757 ve neticəda HU 77 dal araştıracak teşkilâtlara ihtiy 


dir id, çevremizih KM karak koruyucu ted- 


birlerin alınması ilk başta Kâ da P anlârında yer âlacak esaslar dahilinde. milli. çabala. . 
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. Amizlà olabilir: Planlarda” yer “alan-hususların kanuni: müeyyidelerle desteklenmesi : gerek- 
Tidirs “Çevrə: problemlerni: ele: besi 777 yemek ve. badan arası ən 
temel: alan bir: “girigim' Jazrindir. : : 


Çevre pro lemlerinin insanlar “co celsii değişilrməye  baglamalariyla . başladığını 
düşünürsek (buldukları çözüm yollarının da pratik ve bir ekonomik yük olmak yerine bir 
gelişmə “ortamı: “olarak: kabul edildiğini “ve: yakın gelecekte: de tabii degradasyon “yoluyla 
tartıklarimizdin: yeni kaynaklar, tatbik: edilen proseslerde yeri” iş isahalarının: ortaya çikabileceğini: tahmin” edebiliriz: “Başlangiğta yapılabilecek” hatalara” momen. Kısmen! vi tamamen kendi kendince yeterli bir sistem kurmak mümkündür. - 53 p: 


“Kirlenme problemleri : dier afetler gibi, milli” "kalkinima” çabalarına karşı çikan: fneseleler arasinda gen ee “Bunun yaninda hızlı” “kalkıhmaflında” bis "ÇÖVTe sorunu 'yaortadadır. a e Q Sl aa vis “ə 


"-— bilginleri Ve diğer ilgili” çevre ` ssörünları ile” uğraşan” ilim 
yi bir: planlama yapılırsa; kalkınmanın zârarlı Tesirlerin “engel “elunabileceği veya çevrenin korunabileceği hususunda hem fikirdirler. -— .. 


Gelişmekte olan ülkeler ,kalkınma hedeflerine ulaşmakta kararlı bulunm adırlar. 
Gelişmiş ülkeler tarafından da bu sahada ekseriya destek gördükleri için, çevre lenme- 
Si«her iki. taraf.: “içinde, ,aláka.;cezbetmektedir. .Genellikle, .gevre..problemlerine; karşı .düşün- 
' celer. bu, “merkezde. birleşmekte nun istisnası kayıtsız. şartsız ekolojik dengenin korunmasını temel alan görüştür. Fakat halen ekaloji-.ilmi, ; kirlenme. problemlerinin zararlı 
tesirlerini tam ve em.n olarak tahmin edecek bir Yenme Herni bulunmaktadır. 


aibiloinite! 


Gelişmekte pug ülkelerde, 'kirlenme problemleri 'endüstriyel kalkinmanin kaçınılmaz 
"ie ofetitesr eldüdgandan; Kalkınma plahlarındakr' görüşler iler  ékoloi i. vë. töbir: Nagneklanm 
korunmasına dönük bir düşünce tarzı hüküm sürmektedir! ... 


i Minerigelismekte “olan “ülkelerde “daha” ez endüğtrileşme olmasına” Tağmen, * “Biyolojik 
krlenmey önleyici tasfiye sistemlerinin yeteririce' yer “almamış ölmüsi; kirlenme dolayicek. afetler .yónünden . KN əkilerle mukayese edile- 
T çabilm 


Gelişmekte olan ülkelerin, endüstrileşmiş ülkelerde kalkınma esnasında "yapılan hatàlardan ders alarak, daha iyi bir durumda olabilecekleri söylenebilir, bunun yanında ise, 
“sörunları ; “konularında tecrübe. edinilmemis. olması, personel ve diğer. eksiklikleri 


“organik, 
"Ne. zirai 
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Gelişmekte olan ülkelerde diğer bir hususda, kurak bölgelerdir. Büyük şehir toplumlarına su ekseriya uzak mesafelerden getirilmektedir. Endüstriler, kısmen susuz alanlarda yer almışlardır. Kırsal alanlar dışında büyük su kullanma ihtiyacı ve artıkların akarsulara verilmesi problemi vardır. Kanalizasyon tesislerinin ise endüstrilerin ihtiyacına cevap 
verecek durumları yoktur. 


Kirlenme problemlerinin yeterince kontrolu için, sorumlu bir teskiláta ihtiyaç vardır. 
Bu suretle: gerekli tedbirler alınabilir, kanuni müeyyideler uygulanabilir. Teknik ve idari 
bölümleriyle böyle bir teşkilât sürveyans, kontrol, veri toplama, ve ilgililere duyurma, norm 
ve standardarın hazırlanması gibi vaz'feleri yürütebilir. 


Toplumların su “ve kanalizasyon tasfiye tesisleri, kirlenme problemlerinin kontrolü ile 
ilgilenmeleri endüstrilerin katkıda bulunmaları yeteneği önemlidir. 


Kırsal alan nüfus yüzdesinin büyük olması halinde zirai kirlenme problemlerinin de 
önemle kontrolü gerekmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde hızlı endüstriyel kalkınma, zi- - 
raf alanlardan gelen kirleticiler yanında, kısmen kırsal alanlarda da organik artıkların çoğalmasına sebep olmaktadır. 


SONUÇ 


Gelişmekte olan ülkelerde, kontrol edilmiyen su kaynaklarında ki kirlenmeler esaslı 
bir sağlık problemi olarak karşımızdadır. Tabii kaynaklarımızın korunması ülkenin ekonomik kalkınmasına tesir eden bir faktördür. 


Su kirlenme kontrolü için finansman, metodları milli ekonomi içinde geliştirilmelidir. 


Kalkınma planlarında halk ve hükümet seviyelerinde mevzuun ilgiyle ele alınmasını 
' temin edecek hususların “bulunması gereklidir. 


Araştırma konularında ülke içinde ve dışında işbirliğine ihtiyaç vardır. Teknik personel için eğitim programları düzenlenmelidir. 

Hava kirlenmesi kontrolü: için ayrıca kontrol metodlarını, programları belirten bir el 
kitabı hazırlanmalıdır. Belli başlı hava kirleticileri için üst sınırlar belirlenmelidir. 


Çevre kirlenmesi ikontrolünda hijyenik (optimum) standartlar ile teknolojik açıdan 
fizibilite sınırları içinde olan ve ekonomi içinde kabul edilebilecek sınırlar mukayese edilerek açıklanmalıdır. 
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Çevre 
sorunları 


FETHİ KÖMÜRGÜOĞLU hayatı tehdit eden 
Gi büyük tehlike 


“Çevre” soyut bir kavram olmadığı gibi hiç kuşkusuz estetik ve kişisel bir zevk konusu da değildir. 

“İnsan kişiliğini büyük ölçüde çevresinin etkisinde geliştirir. Fizik yapımız, ruh ve beden sağlığımız, kültür ve uygarlık seviyemiz, yapma, yaratma yeteneklerimiz, yaşantımız 
hattâ hayatta kalabilmemiz yaşadığımız çevreyle doğrudan doğruya ilgilidir ve onun etkisi altındadır. 


Bütün bu sayılanların en iyi bir biçimde gelişebilmesi yer yüzünün doğal düzeninin 
sağlıklı olarak fonksiyonunu yürütmesine bağlıdır. 


Çevrenin bozulması yeni bir olay değildir ama doğal düzenin değiştirilmesinin kritik 
ve tehlikeli bir düzeye hızla gelmesi özellikle ikinci. dünya savaşı yıllarında başlamış ve 
bu gün çözümlenmesi kaçınılmaz en önemli bir sorun haline gelmiştir. 


Dünya nüfusunun sür'atle artması, şehirleşme, teknolojinin bir patlama halinde büyük 
ölçülerde gelişmesi ekonomi büyümesinin getirdiği olanaklar ve yeni hayat biçimleri çevre sorunlarının önemini arttırıcı rol oynamış, tehlikeli bir duruma gelmesinde etken olmuşlardır. Zira : 


Bütün bu olayların kaçınılmazlığı hızı ve sağladıkları yararların büyüklüğü karşısında 
neden oldukları zararları önleyici ve ortaya çıkardıkları sorunları çözümleyen tedbirlerin 
alnması ihmal edilmiştir. f ' 


Uygar uluslarin uzmanları, geçte olsa, durumu tesbit etmiş ve değerlendirerek halk 
oylarını ve sorumlularını uyarmış bulunmaktadır. 


Konu dünyanın geleceği yönünden okadar büyük önem taşımaktadır ki bütün devletlerde çevre sorunları, çözümlenmesi gerekli başlıca problem olmuş, üzerine önemle eğilinmiştir. Söz gelişi Birleşik Amerika'da 1970 de iki kanun çıkarılmıştır. 


1 nci kanuna göre Cumhurbaşkanı tarafından, bir konsül kurulmuş çevre" sorunlarının 
durumu tesbit edilerek bir rapor hazırlanmış ve bu konuda yürütülecek Ulusal Politika 
tesbit edilmiştir. 2 nci kanunla Federal hükümet ve Eyalet devletlerin; kapsayan icraatı 
yapacak teşkilât ve alınacak tedbirler saptanmıştır. Teşkilâtın en üst kademesi olan konsül doğruca Başkana karşı sorumludur. Başta İngiltere, Almanya ve Rusya olmak üzere 
diğer pek çok devletler benzeri şekillerde konuyu önemle ele almışlardır. Birleşmiş Milletlerde de çeşitli komiteler teşkil edilerek bilgi alışverişi ve hep birlikte alınması gerekli 
tedbirlerin ve işbirliğinin sağlanmasına çalışılmaktadır. 
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“Çevre Sorunları” deyimi Ile tanımlanan bu problemler nelerdir bunları belirtelim : 
A. KİRLENMELER : ` 


1 — Suların kirlenmesi 
2 — Hava kirlenmesi 


B. DOĞAL KAYNAKLAR: 
1 — Enerji 
2 — İnşaat, Madenler 
3 — Rekreasyon. 


C. İKLİM VE HAVA: 

D. ÇÖPLER VE YİTİRİLEN MALZEME 
E. RADYASYON 

F. SOSYAL SORUNLAR : 


1 — Trafik 

2 — Gürültü 

3 — Nüfus artışı, Sanayileşme, Şehirleşme, Ekonomik büyüme. 
4 — Yerleşme ve Arazinin kullanılması. 

5 — Vatandaşlık ve birlikte yaşamanın koşulları . 


Bu problemlerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda : 

Uygar bir ülke, sağlıklı bir millet olabilmenin ve ilerdeki kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın hiç gecikmeden ve bilinçli olarak çevre sorunları üzerine eğilmeyi zorunlu 
kıldığı açık olarak görülecektir. : 


Başarı için 1 inci şart hiç kuşkusuz, halkın eğitimi, bilinçlendirilmesi ve konuya sahip 
çıkmasının sağlanması olacaktır. 


2 nci olarak, bilgili, yetenekli, dünya ve yurt problemlerini, teknik ilerlemeleri ve gelişmeleri takip eden teknik elemanlardan oluşan bir teknik güce sahip olmak lâzımdır. 
Çünkü bütün bu sorunların çözümünde en büyük görev onlara özellikle Devlet Kuruluşlarında çalışan teknisyenlere düşmektedir. I 


Özel sektör birazda tabiatı gereği olarak, en ucuza mal etmek ve en çok kâr sağlamak 
ilkesini ön plânda tutar, Oysa ki çevre sorunlarının gerektirdiği tedbirler ve kısıtlamalar 
maliyeti arttırıcı, keyfi davranışlara izin vermeyen, ülkenin geleceğine, sağlığa doğaya ve 
doğal kaynaklara zarar verecek uğraşılarla büyük kârlar sağlamayı önleyici nitelikte olacaktır. |. : K i 

Sanayileşme çabası içinde olan geri kalmış ülkelerde durum çok kez daha büyük önem 
taşır. Zira sanayileşmenin gayesi, ekonomik gelişme ve halkın refahını ve sosyal adaleti 
gerçekleştirmek değilmiş gibi, ortam “sanayileşmek için sanayi kurma” durumuna dönü-. 
şebilir şehircilik ve tekniğe aykırı bir yapıyı veya uzun sürede ulusal “ekonomiye sağlayacağı yararların neden olacakları zararları karşılamayacağı, bilinçli bir inceleme ile saptanacak nitelikte bir sanayi kuruluşunu bir fabrikayı eleştirmek, yersiz ve haksız ithamlarla karşılanır ve eleştiriciler adeta yurdun kalkınmasını istememekle suçlandırılabilir. 


Hatta sanayi kurmak olanaklarına sahip kişiler daha büyük kazanç hırsı içinde hükümetlerden azami tavizler koparmak için topluma bir lütuf yaptıkları pozuna girerler. 


Bu günün sanayileşmiş ileri ülkelerinde de son yüz yıl içinde bu olayların cereyan 
ettiği bilinen bir gerçektir, ve ekonomi literatürüne de geçmiştir. Nitekim çevre sorunle- - 
ri konusunun, öneminin uzmanlar tarafından tesbit edilip açıklanması, birçok durumda gözle görülür hale gelmesi sonucunda, bu ülkelerin devletlerinin gerekli kanunları çıkararak 
sıkı bir kontrol sistemi kurmaları üzerine onların sanayicileri, bazan doğrudan doğruya, 
bazan da yerli firmalarla ortaklık halinde henüz bu bilince varamamış ekonomik yönden 
geri kalmış ülkelerde çalışmayı fabrikalar kurmayı tercih etmektedirler. I 


Bu suretle, kendi ülkelerinde yapamadiklari, doğayı tahrip ve çevreye verecekleri 
zararlara aldırmadan daha ucuza maletmek daha çok kâr sağlamak üstelik ilâve bir pazar 
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kazanmak olanağına sahip olmak istedikleri açıktır. Bu gerçekleri bilen örneğin İtalya, 
Fransa vs. bir krsim kültür seviyesi yüksek devletlerin bu gelişime karşı gereken tedbirleri aldıkları ve bu yönde kanunlar çıkardıkları dünyadaki ekonomik ve sosyal gelişmeleri 
takip eden herkezce malümdur. . : . i / 


Yanlış anlaşılmalara neden olmaması için şunu belirtmeliyim ki: Yukardaki açıklamalarımın yabancı sermayenin zararlı olacağı ve reddedilmesi gerektiği anlamına geldiği 
zannedilmesin. Yabancı sermaye ve kuruluşlar, hiç kuşkusuz geri kalmış milletlerin sanayileşme ve kalkınmalarını bir an önce gerçekleştirmekte ileri teknikten yararlanmakta 
kullanabilecekleri ve kullanmaları faydalı olabilecek bir araçtır. Ancak kullanılacağı yerleri, sanayiin ve ulusal ekonominin büyümesini sağlıyacak nitelikte olması, tesislerin çevre 
sorunları yönünden hertürlü tedbirler alınarak en modern tekniğe göre kurulması her iki 
tarafın menfaatlerini adil ve eşit değerde sağlayan bir anlaşmayla alınması şartlarının 
öncelikle sağlanması gerekir. Bu şartlar sağlanmadan gelecek sermayenin kabul edilmesi 
söz konusu olmamalıdır. Örneğin yukarıdaki hususlar sağlanarak gelen, ve çiftçiye ithal 
bedelinin altında bir bedelle araç temin edecek, ziraat makineleri imal eden bir fabrika- 
nın yabancı sermaye ile kurulmasını temin etmek ülke ekonomisine ve kalkınmasına şüphesiz çok yararlı olur ve şayanı arzudur. Ama meselâ bir çikolata fabrikasının döviz kaybettirmekten ve pazar olmaktan başka ülke ekonomisine ve kalkınmasına yararını göstermek mümkün. olmasa gerektir. 


Açıklamalarımla devletin yetenekli teknik elemanları bünyesinde toplayan bir teknik 
güce olan ihtiyacının belirlendiğini zannederim. 


Başarı için 3 üncü şart ise, Başbakanlığa bağlı ve bütün bakanlıkları kontrol edecek, 
çalışmalara yön verecek ve takip edilecek politikayı tesbit ve uygulayacak, gerekli bütün 
yetkilerle teçhiz edilen ve sorumluluğu yüklenecek bir organizasyonun kurulmasıdır. 


Çevre sorunları ileri ülkelerde başlı başına bir bilim dalı olarak değerlendirilmekte | 
bir uzmanlık konusu sayılmaktadır. 


Henry David Thoreau, George Perkins Marsh, John Mu'r, Gifford Pinchot, Aldo Leopold ilk defa tehlikeyi gören incelemeler yapan yayınlanan yazıları, uyarıcı raporları ile 
Birleşik Amerika devletleri idarecilerini, halkını ve dünyanın diğer ülkeler ilim adamlarını 
uyaran teknisyen ve bilim adamlarıdır. 


Burada, yazıları ve bu konudaki Kitapları ile Uluslararası ün kazanan çevre sorunları 
uzmanı Barry Coramonner'in adını da belirtmek istiyorum. Bu zevatın ve bu konuda çalışan ve öncülük eden, belirtemediğim, değerli diğer uzmanların dünyadaki yaşamın mahvolmaktan (kurtarılması yönünden yaptıkları çalışmalar ve katkıları dolayısı ile adlarının insanlığın gelecek kuşakları tarafından saygı ve minnetle anılacağı, gerek ilim çevreleri gerekse ileri ülkelerin en yüksek kademedeki yöneticileri tarafından ifade edilmektedir. 


Sonuç alabilmek için çevre sorunlarının bir bütün olarak ele alınması gerektiği çünkü yukarıda saydığım bütün bu sorunların birbirleriyle çok yakın, veya dolaylı olarak, il- 
. gisi olduğu bir gerçektir. : 


. Özlenen ve Büyük Atatürk'ün bizlere. ilke olarak saptadığı “İleri uygarlık düzeyine 
ulaşmış, sağlıklı müreffeh, sosyal adaletin ve olanak eşitliğinin sağlandığı bir toplum" haline gelebilmemiz için konuyu en büyük bir önemle derhal ele alarak çözümlemeye çalışmak zorunda olduğumuz kesin inancında olduğumu belirtmek isterim. Bu takdirde başarı 
sağlıyacağımızda ise kuşkum yok, çünkü: Toplumumuzun bu günün teknik yönden büyük (başarılar sağlamış ileri ülkeler toplumlarında yitirilmiş pek çok yüksek hasletlere 
henüz sahip olduğuna ve bu problemleri çözümleyecek yetenek ve yurtseverlikte değerli 
teknisyenlerimiz bulunduğuna inanıyorum. Yeterki bunlardan yararlanmak sağ duyusunu 
gösterelim. Türkiye'de çevre sorunları özellikle çevre kirlenmesi üzerinde son zamanlarda 
yapılan yayınlar, birçok kuruluşların yaptıkları çalışmalar ümit verici niteliktedir ve yargımda yanılmadığımı gösteren belirtilerdir. Sorumlu idarecilerimizin ve iktidar yetkililerinin, konunun sadece bir sağlık konusu değil, aslında büyük ölçüde teknik bir konu olduğunu, politikanın dışında ve üstünde tutulması gerektiğini, tesbit etmeleri ve bu yönden ele alarak gerekli atılımları yapmaları gerektiği kanısındayım. 
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ÇEVRE İLE DENGELİ KALKINMA 


“Biz kalkınmadan yanayız. Fakat ne biçimde olursa olsun bir kalkınmadan yana değiliz. Memleketin sadece yılık kalkınma hız izlemek 
doğru değildir. Yıllık gelişme hızı tek başına ekonomik olmayabilir. Gelişme demografik, sosyal ve kültürel açılar da katılmak üzere her yön-. 
den incelenmek zorundadır. Toplumumuzun geleceği, uygulamamız gereken yaşantı biçimi ile bizim izlediğimiz yaşantı yolu arasında doğruyu 
bulabilme becerimize bağlı bulunmaktadır.” 

Yukarıdaki sözler 1973 başlarında Fransa Başbakanı Pierre Messmer tarafından Çevre Bakanlığı'nın kuruluşunun 2 nci yıldönümünde söylenmiştir. f 

Ankara'da hava kirliliği, Haliç, İzmit ve İzmir körfezlerinde endüstri artıkları, İstanbulun Marmara kıyılarındaki şehir lâğımları, Kütahya Azot Sanayii tesislerinin Porsuk çayı suyunu igilemiyecek derecede 
kirletmesi, Turhal Şeker Fabrikası deşarjmın Amasya'da sulanan ürünlerde hastalık yapması, Alpullu Şeker Fabrikası artığının Enez'de bahkları öldürmesi, büyük şehirlerde artan çöp birikimleri, yaygınlaşan gürültüler, buna karşılık dinlenme, sessizlik, estetik, temizlik ve avcılık. için 
azalan yeşil sahalar ve ormanlar memleketimizde de çevre sorunlarının 
çözümlenmesi konusunda köhlü ve çok yönlü tedbirler alma zamanının 
gelmiş, belki geçmekte olduğunu göstermektedir. 

Sanayileşmiş ülkelerin her biri doğanın korunması ve çevre işlerini 
kendi koşullarına göre uygun buldukları kuruluşlarla yönetmektedir. Bunlar bazılarında bir bakanlık, birçoğunda başbakanlığa veya bakanlığa 
bağlı bir veya birkaç kuruluş biçiminde düzenlenmişlerdir. Bununla beraber Anayasa düzeni elveriyorsa Çevre Bakanlığı kurulmasının en etkili çöeiim olduğu görülmektedir. 


SİYASAL VE EKONOMİK REJİMLERLE İLİŞKİSİZ 


Çevrenin bozulması olayları ve buna karşılık çevrenin korunması çabaları kapitalist devletlerden komünist memleketlere, demokratik toplumlardan diktatörlük ülkelerine kadar her yerde görülmektedir. Havayı kirleten fabrika bir yerde özel sektör fabrikası ise başka bir yerde devlet kuruluşudur. Şehrin pis suyunu arıtmadan nehirlere veya göllere veyahut 
denizlere akıtanlar halkın sağlığım korumakla görevli olan belediyelerdir. 
Görülüyorki konu ne siyasal ve ne de ekonomik bir rejim sorumu olmayıp 
toplumsal niteliktedir. 


CEVRE AHLÂKI 
. Çevrenin bozutmasına (Yeşil alanların azaltılması), Kirletilmesine 
(suyu veya havayı) veya rahatsız edilmesine (gürültü) karşi durmak amacıyla herkesin arkasında 21 saat polis bulundurmak mümkün değildir. Çevre kişiyi, ailesini, kentleri, ülkeleri ve dünyayı değişik çaplarda. kapsayan 
varlıklar bütünüdür. Herkesin ve her toplumun çevreden yararlanmak hak 
ve hürriyeti vardır; Çevreyi kullanırken başkalarının çevreyle ilgili hak 
ve hürriyetlerine saygı gösterilmesi gerekir. Dolayısıyla sorun bireysel 
olduğu kadar toplumsal ve milletlerarası bulunmakta ve yalmzca görevli 
kuruluşların değil her kuşaktan herkesin katkısıyla çözüm beklemektedir. | : 


İKİ UC- DOĞAYA TAPANLAR VE DOĞAYI SÖMÜRENLER 

Bugün birçok ileri memleketlerde dengeli kalkınma işlerinin karşısında iki direnç bulunmaktadır. Bunlardan birisi inatçı doğacılardır ki çevrenin bugünkü gerçeklerinden ve gelecekteki belirsizliklerden korkup doğaya 
kaponmakla, kendilerini avuturlar veya hippiliğin şüpheli sadeliğine çekilirler. Katı çıkarcılar ise çok pahah olur düşüncesiyle çevrenin havasını 
ve suyunu kirletmeyecek tesisat yapmayı benimsemeyen ve firmasım kapatarak işçilerine yol vermeye kararlı işverenlerdir. Ikincilere uyulması 
halinde kalkınma için nasıl sağlıksız ve rahatsız olacak isek birincilere 
kapılmamız durumunda doğayı korurken modern yaşantının olanakların 
kaybedeceğiz. O halde çevreyi yeterli ölçüde koruyarak dengeli ilerlemeyi sağlayacak kalkınmanın gerçekleştirilmesi ,izlenmesi uygun tek orta. 
yol olmaktadır. 


BİLİMSEL UYGULAMA ZORUNLUĞU : 

İnsanın yaptıklarının doğa üzerindeki etkileri ve böylece etkilenmiş 
doğal koşulların insan üzerindeki karşı tepkileri dünya nüfusunun. ve kalkınma girişimlerinin sayıcı, artması ve çeşitlenmesiyle giderek yayılmakta, yoğunlaşmakta ve giriftlesmektedir. Bu duruma paralel olarak ekoloji 
veya çevre bilimi yaygınlaşmak ve derinleşmek. yönündedir. Böylece koruma ile dengeli kalkınma rotasının saptanması, öncelikle, hergün ilgili 
bütün alanlarda sürekli araştırmalara dayanan bilimsel çalışmaları gerektirmektedir. ; 

EĞİTİM 

. Başlangıçtaki öğretim eksikliği sonraki eğitimi daha güç yapacağından çevre eğitimine de öncelikle girişilmesi gerekmiştir. 

Çevre eğitiminin amacı yalmeca çocuklar değil, bütün toplum olmalıdır. Çünkü ana ve baba gibi yetişkinlerin aile içindeki davranışları ço- . 
cukların doğaya karşı saygı eğitiminde temel bir rol oyramaktadar. 

Çevre öğretimi yeni bir konu olarak değil, tarih, coğrafya, doğal bilimler ve hattâ matematik; gibi mevcut bilimler aracılığıyla Kırsal ve kentsel çevreleri yeni bir biçimde inceleme gibi düşünülmelidir. 

Köklü çevre eğitimi reformları bir taraftan hazırlanırken bir yandan 
da kamu oyu mümkün olduğu kadar tam ve tarafsız olarak uyarılınalı, egiticiler yetiştirilmeli ve genç kuşaklar her yönden çevre sorunları ile ilgilendirilmelidir. Örneğin ilk okullar düzeyinde çocuklara yabancı dil, resim, 
müzik, dans konuları, gibi doğa olayları gözlem yoluyla açıklanmalıdır. 
Çocukların merakım ve sanat becerilerini geliştirmek için deniz, doğa, doğal park sınıfları ve ekolojik müzeleri açılmaktadır. Kampusların coğrafya ve sosyal bakımlardan ayırıcılığı sakıncalı, görüldüğünden okulların 
bundan böyle kentler içinde ve fakat gençleri doğayı korumaya yöneltecek 
biçimde yapılmaları ve süslenmeleri uygun bulunmaktadır. 

Genç kuşakların eğitiminde çevre biliminin bir meslek değil, öğrencilerin seçecekleri diğer mesleklerin hepsini etkileyen bir konu olarak bilinmesi gerekmektedir. 

Kamu oyu kırsal uygarlık ile endüstriyel gelişme ve hızlı kentleşme 
arasında kararsız bir durumda olup pasif bir kayıtsızlık veya her gelişmeye karşı direnme durumlarında bocalamaktadır. Bu koşullarda eğiticilerin işi gençleri çevrenin bozulması konusunda aşırı karamsarlığa düşürmeden çevre sorunlarına yöneltmek olmalıdır. Gelişme ile doğayı koruma 
arasındaki denge toplumun erginleri tarafından kurulmalı ve sonra gençlere aktarılmalıdır. : 


ÇEVRE BAKANLIĞININ GÖREVLERİ 


Bu görevler başlıca dört bölümde toplanabilir : 

1 — Araştırma, 

Gerek bugün bilinmeyenlerin ve gerekse gelişen uygarlık ölçüsünde 
meydâna gelebilecek yeni olayların saptanması için araştırmalar col 20- 
runlu olmaktadır. I 

2 — Doğa alanlarımn ve kentsel ve kırsal çevrelerin korunması ve 
iyileştirilmesi, 

Dodd alanlarının korunması ve iyileştirilmesine avcılık, balıkçılık 
ve yabani hayvan ve bitkiler de girmektedir. Şehir planlamasında okul ve 
hastahaneler hava alamı, yol ve endüstri gibi gürültü kaynağı bölgelerden 
uzakta yerleştirilmektedir. Yapılarda ses geçirmezlik standartları yükseltilmektedir. 

3 — Kirlilik ve rahatsızlık etkenlerine karşı savaş, doğal kaynaklarun iyileştirilmesi, 

Endüstri ve kentlerin artık sularının arıtıldıktan sonra akıtılması 
lâzım gelmektedir. Kirlilik yapan endüstrilerin özel teknik kurallara göre 
kurulması ve işletilmesi gerekmektedir. Bu yalnız hava ve su kirlenmesi 
açılarından değil, gürültü ve koku bakımlarından da zorunludur. Birçok 
işler veya üretimler endüstri olmamakla beraber tehlikeli, sağlıksız (örneğin çöp servisi) ve rahatsız edici olduğundan çevre kontrolü konusu olmaktadır. 


4 — Örgütlenme, eğitim, uyarma ve dokümantasyon, 
Bireyden milletlerarası alanlara kadar yayılan, çeşitlenen ve giriftleşen çevre. konuları için yukarıdaki işler çok önemli olmaktadır. 


FİNANSMAN İLKELERİ 


Gelişmiş ülkeler çevre kontrolü işlerini sade olduğu kadar akılcı bir 
temel üzerinden finanse etmektedir. Kirleten kirletme bedelini veya ceeaswn ödemekte, temizleyen veya arıtana para yardımı yapılmaktadır. Örneğin kirli su akıtan karşılığını ödemekte, su arıtma tesisi yapanlara. pa- 
.ra verilmektedir. Uçak yolcularından alınan vergiler uçak gürültüsünden 
rahatsız olan hava alanı dolaylarındaki evlerin ses geçirmezliğine harcanacahtır. 


SONUÇ I . : 

Fransa Başkam George Pompidow'nun dediği gibi “Endüstriyel uygarhk doğa içindeki yerini onu yıkmadan veya bozmadan bulmalıdır.” 

Çevre sorunlarının sorumluluğu çok düzeylidir. Kişinin, ailenin, halkın, endüstrilerin mahalli idarelerin, devletin, milletlerarası kuruluşların çevre kontrolunda bütün olanaklarıyla katkıda bulunmaları gerekir. Polis tedbirleri gerekmekte ise de herkes çevreye yapabileceği zararların bilinçliliğine erişip davranışlarını kontrol altına almalıdır. Bilim ve ahlâk 
yönlerinden eğitim. bu nedenle çok önemli olmaktadır. Doğayı denge durumunda. koruyarak kalkınma için en etkili devlet kuruluşu Çevre Bakanlığı 
biçiminde gözükmektedir. I , 


REFERANSLAR 


1 — DSİ Gn. Md. dokümanları, 
2 — France Information 50, 
3 — Awwa Journal. 


TURKİYE MÜHENDİSLİK HABERLERİ / 1978 EYLÜL 


İREM ACAROĞLU 


GİRİŞ 

Yunanca oikos - konut, içinde 
barınılan mskân - kelimesinden 
türetilen ekoloji, genellikle "organizmaların veya organizma 
guruplarının çevreyle olan iliskileri” olarak (1) tanımlanmaktadır. Bu tanım, canlılar dünyasının, karşılıklı dinamik bağımlılık sistemi olarak kabulüne dayanmaktadır. 

Bilimsel ekoloji, ana çizgileri 


Darwin'in kuramında ortaya ko- 


nulan şu temellere dayanmakta- 


dır. 1) Organizmaların uyum 


yaptıkları veya birbirlerine uyum 
yapmaya çalıştıkları yaşantı ağı, 
2) Yaşam mücadelesi için uyum 
süreci, 3) Çevrede uyum için 
çok karmaşık koşul o dizilerinin 
bulunması, (2). 


Yaşantı ne yalnız ne de boşlukta olur. Yaşayan organizmaların, gerekli eylemleri içinde 
gergeklestirecekleri bir mekâna 
ve yaşantılarının devamı için be- 
«ne gereksemleri vardır. Bu 
temel gereksemler yaşantıyı dış 
fiziksel dünyaya bağımlı yapmaktadır. Böylece de yaşantı orga- 


nizmalarla çevrenin' bir sentezi - 


clmaktadır. Organizmaların dis 
dünyayla olan ilişkisi genellikle 
yasam mücadelesi. olarak tanim- 


SİSİEMİ 


lanır. Doğadaki yaşam mücadelesi, onganik ve inorganik maddelerdeki farklı değişme biçimle- 


rinden meydana gelir. Organiz- ` 


maların sayılarıyla, gerçekte sınırlı olan kaynakların dengelenmesi zorunluluğu yaşam mücadelesini devam ettirmektedir. 


: Yaşantının temel sorunu, “yaşam 


için gerekli maddeleri sağlayan 
fakat büyümeyi sınırlayan . ve 
engel olan dış ikoşullara uyumdur. Organizmaların uyum için 
gösterdikleri gayretler, çevrenin 
hem organik hem de inorganik 
bölümlerine yönlendirilmiştir. 
Uyum ya bireyler tarafından tek 
tek veya toplu halde gerçekleşir. (3) Ekolojide uyum sorunu 
bireylerinkinden çok, toplulukların çevreye uyumu (sorunudur. 


Organizmalar birbirleriyle hem 
benzerliklerine hem de farklılık. 
larına dayalı olarak ilişkilidirler. 
Yaşantının karşılıklı ilişkilerinin, 
diğer bir deyimle yaşantı ağının temelinde karşılıklı bağımlilik: yatmaktadır (4). Karşılıklı 
bağımlılık, | organizmaların varlık ve sayılarının © birbirleriyle 
sebep - sonuç ilişkileriyle, zincirleme bir şekilde bağımlı olmaları demektir. Toplulukların örgütlenməsinde temel sorunlardan biri daha geniş ünitenin de- 


vam edebilmesi ve organizmaların 
yaşantılarını sürdürebilmeleri 
için, değişik organizmaların sayılarının hangi biçimde ayarlanacağıdır. 


Bütün bilimlerde, verilerin seçilmiş bir biçimde sıralanmaları 
kavramsal şemalar aracılığıyla 
yapılmaktadır. Bilim adamlarının 
hergünkü çalışmalarında — kullandıkları ve kavramsal şemalardan biri de 'sistem' nosyonudur. 
Sebep vs etkinin birbirlerine 
bağlı olarak değişmeleri veya 
ortaya çıkışlarındaki (düzenlilik 
kavramları, doğanın, bir arada 
bulunma niteliklerine sahip elemanların toplu halde bulunmalarıyla oluştuğu düşüncesidir (5). 
Ekoloji biliminin çerçevesi içinde 
sistemler hem organizmaları 
hem de fiziksel elemanları içermektedirler, diğer bir deyişle hem konular hem de bunların kademeleri arasında geçerlidirler. 

İnsanla doğa arasındaki denge, insanın yeryüzünde yaşama- 
ya başlamasından bu yana ikincisi aleyhine devamlı bozulmuştur. Arti ürünün toplanması ancak bu şekilde ' oluşmuştur (6). Dengenin dinamik olması ve  teknoloji dolayısıyla örgütler aracılığıyla - 


“TURKİYE MÜHENDİSLİK HABERLERİ / 1973 EYLÜL 


28 


daha sonra ayrıntılı olarak tartişılacağı gibi - bir denge duru- 
, mundan, üst kademedeki yeni 
bir denge durumuna geçilmesi 
sağlanmaktadır. Fakat, özellikle son yüzyıllar hatta' yıllardaki denge bozukluğu, teknoloji 
gerekli zamanda devreye sokulamadığı için -çok belirgin bir hal 
alm:z, giderek bir çek kişi, tarafından yeniden sağlanamıyacağı ileri sürülmüştür. Bu gurup dü 
şünürler arasında eski devirlere 
dönmenin gereğini — savunanlar 
çoğunluktadır (7). Bu türden düşüncelere ve çevre sorunlarının 
aşırı bir biçimde abartılmasına 
özellikle kalkınmış batı ülkelerinde çok sık rastlanması, bunun 
temelinde başka nedenlerin aranmasını zorunlu kılmaktadır. Gerçekte insan doğa dengesinin bo- 


Karabük Demir Çelik Fabrikaları 


zulmasına temel neden olan teknoloji, bu dengenin yeniden sağlanmasında da temel etken olacaktır. Sorun çevreyle ilgili olarak ortaya çıkan sorunların, özellikle geri kalmış ülkelerin diğer 


sorunlarına göreli olarak, hangi . 
öncelikte ele alınacağı ve maliyet yarar açısından nerede durduğunun saptanmasıdır. 

Bu çalışmada, ekolojik sistemlerin neler olduğu, bunların 
fonksiyonlarını yerine getirmeleri ve evrim geçirmelerine ait 
ilkeler, ekolojik dengenin bozulmasının hangi yollarla meydana 
geldiği ve bu bozulmaları önlemek için, ekonomik olanaklar 
içinde ne gibi tedbirler önerildiği açıklanmaya ve tartışılmaya 
çalışılacaktır. 


II. EKOLOJİK SİSTEMLERİN TA- 
NIMI (Ekosistemler) 


Ekosistem kavramı, deyimin . 
30 yıl kadar önce A. G. Tanskey 
tarafından kullanılmasından beri, 
ekolojik çalışmalarda temel ol. 
muştur. Allee'ye göre ekosistem, “karşılıklı ilişkili çevresel 
ve biyotik sistemler olanak tanımlanabilir” (8) Odum'a göre 
ise ekosistem, “içinde canlı ve 
cansız parçalar arasındaki madde alış verişinin dairesel bir yörünge izlediği bir doğal ünitedir" 
(9). Birinci tanımda ekosistemlerin evrimi hakkındaki bilgilerin 
bir sentezi yapılırken, ikincisinde 
ekosistemlerdeki, "biogeochemi- 


.cal döngü” nün ilkelerine deği- 


nilmektedir. Daha genel ve geçerli bir tanım ise Dice tarafindan yapılmıştır. Dice'a göre : 


“Ekolojistler, ekosistem deyimini genellikle toplum ve çev- 
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OPERASYON 


“METABOLİK BİRİM 


resi için kullanırlar. 
ekosistem, bir arada yaşayan bitki ve hayvanların (yaşadıkları 
alanlardaki fiziksel (elemanlarla 
birlikte meydana getirdiği bütündür. Ekosistemler... her büyük 
lükte ve ekolojik kademede olabilirler... Bir uçta, bütün bitki ve 
hayvanlarıyla 
ekosistemini meydana getirir” 
(10). 


İnsan elemanın ekosistem kavramına nasıl sokulacağı konususundaki tartışmalar bugün bile 
devam etmektedir. Dice aynı 

eserde “insan ekosistemleri” deyi 
mini kullanmakta ve alışılmamış 
bir biçimde insan toplumlarının, 
"bir arada yaşayan bitki ve hayvan topluluklarıyla bunların fiziksel cevrelerine ve diger insan 
topluluklarına “olan” farklı ilişkileri” nden söz etmektedir. 


Ducan'a (11) göre, ekosistem 
kavramı toplum bilimciler arasında yaygınlaşacağı sırada Boulding'in (12) insan topluluğundan 
“ekosisteme benzer birşey” olarak söz etmesi tehlikeli bir yaklaşım olmuştur. Ekosistem kavramı insan toplulukları için de 
herhangi bir analojiye dayanmak- 


Böylece, 


yeryüzü, dünya ` 


Operasyonlar 


METABOLİK BİRİM 


sizin geçerlidir. Çevrelere ekosistemler olarak yaklaşmak çevreyle ilişkin her türlü kararda 
fiziksel ve sosyal birbiriyle ilişkili her türlü şey ve sistemin 
bütününün gözönünde  bulundurulması demektir (13). Bu nedenle ekosistem -yaklaşımı hem çok 
karmaşıktır hem de büyük gurupların hareket ve ` politikaları- 
nın tayini için kullanılması güçleşmektedir. İnsanla ilgili ekosistemlerde, sorunların ortaya 
çıkarılması için fiziksel, sosyal 
ve ekonomik ilişkilerin bir arada 
ele alınması gerekmektedir. 

Metabolik (14) bir yaklaşımla, 
her sistem üç temel unsurdan 
meydana gelir 1) Girdiler, 2) 
Operasyonlar (Değişim süreçleri) 3) Çıktılar (ürünler ve yan 
ürünler) Bunların bir araya gelmesinden ve karşılıklı ilişkilerinden bir metabolik birimin fonksiyonu belirlenir. 

Metabolik birim herhangi bir 
ölçekte olabilir. Örneğin, tek bir 
konut metabolik bir birim olabileceği gibi, tüm kent de bir başka ölçekle metabolik birim olarak alınabilir. Birbirleriyle ilişkili metabolik birimler arasında, 
bir dizi birimin çıktısı, diğer bir 


ENS EKOLOJIK PRAES 


SEKİL 2. EKOLOJİK SİSTEMİN OLUŞUMUNDA 
KADEMELE NME 
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dizi birimin girdisi veya bunun 
tersi olabilyorsa, “yapısal denge" gerçekleşmiş demektir ve 
bu bir ekolojik sistemdir. Doğal 
çevre, çeşitli kademelerdeki metabolik birimlerin meydana getirdiği. bir ekolojik birimler bütünü, sistemi olarak tanımlanabilir. Bitki ve hayvan yaşantılarının çıktıları, dengeyi sağlayacak 
şekilde birbirini tamamlar. Birbirini tamamlayan parçalar arasında bir dengenin buluması 
ekolojik sistemlerin tanımlayıcı 
bir unsurudur. Bu dengenin bozulması halinde, tarihte görüldüğü gibi doğal koşulların elverişsiz olduğu yörelere yerleştirilen 
canlılar yaşıyamamakta, kitle 
halinde ölümler olmaktadır. 

Ekolojik sistemin oluşmasını 
engelleyen haller : 1) Metabolik 
birimlerin birbirleriyle bağlantıları olmaması veya birbirlerini 
tamamlamamaları, 2) Bağlantıların ve tamamlamanın yetersiz 
olması, 3) Ekolojik sistemin kapasitesinin üstünde yüklenmesi, 
şeklinde tanımlanabilir. 


III. EKOLOJİK SİSTEMLERİN 
FONKSİYONLARINI YERİNE GE- 
TİRMESİNE VE EVRİM GEÇİRME- 
SİNE İLİŞKİN İLKELER 


Bütün türler ve organizmalar | 
arasındaki değişmeyen nitelik 
bunların tek tek değil bir arada 
yaşamalarıdır. Özellikle insan yaşamının temel unsuru kişilerin 
karşılıklı olarak birbirlerine bağımli olmalarıdır. Bu karşılıklı 
bağımlılığa dayalı olarak oluşan 
örgütleşme, organizma fikrinin 
genişlemesini sağlar ve çok sayıda farklılaşmış veya benzer 
yanlarına dayanan objelerin daha 
geniş bir birim veya bütün meydana getirecek şekilde birleşmelerinin değişik olgularını kapsar. 
Bu türden birim veya bütünler 
ancak bir veya daha çok sayıda 
fonksiyonu yerine getirdikleri 
takdirde örgüt olurlar. Yani, bir 
kaya parçası birbirine bağlı ünitelerden oluşmasına rağmen, 
bir örgüt değildir, buna karşılık 
bir otomobil bir örgüt niteliğine 
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ŞEKİL 3. METABOLİK BİRİMLERİN BİRBİRLERİNİ, . 
TAMAMLAMALARINDA OLUŞAN EKOLOJİK SİSTEM 


sahiptir. Çünkü belirgin bazı 
fonksiyonları yerine getirebilir. 
Bir arada işleyen bir gürup organizma örneği örgütün açıklanmasında daha yararlı olacaktır. 
Bu şekilde örgüt, verilen bir veya bir dizi fonksiyonun yerine 
getirilmesi için çalışan farklılaşmış parçaların biraraya gelmesi 
şeklinde tanımlanabilir. o Örgüt 
bir uyum tekniğidir ve uyum 


onun temel fonksiyonudur deni- 


lebilir( 15). 


Ekolojik örgüt, en geniş ve 
genel anlamda insanların yaşamaları için gerekli fonksiyonel 
karşılıklı ilişkiler kompleksidir 
denilebilir (16). Daha açık bir 
deyişle, ekolojik örgüt nüfus ve 
onun fonksiyonlarının ` mekânda 
bir araya gelmesidir. Bu da ancak zaman içinde olabileceğine 
göre, zaman ve mekân ekolojik 
örgütlerin gözlenebileceği ve ölçülebileceği boyutlardır. 


Ekosistemlerin fonksiyonlarını 
srine getirebilmeleri ve evrim 
geçirmeleri özellikle batılı kaynaklarda, ekolojik örgütün bağımlı değişken, buna karşılık O. D. 
Duncan'in ortaya attığı deyimle 
ekolojik kompleksi (17) örgütle 
birlikte meydana getiren, nüfus 
teknoloji ve çevrenin bağımsız 


değişkenler olarak kabul edilmesiyle açıklanmaktadır. Genellikle 
bu kompleks İngilizce kelimelerin 
baş harfleri alınarak POET (population, organization, Environment ve Teknology) değişkenleri 
olarak kısa şekliyle kullanılmaktadır. 


Batılı ekolojistlere göre, nüfus 
değişkenine insan “guruplarının 
niteliksel ve niceliksek özellik- 


leri sokulmaktadır. Yani sayıları, 


nüfus kompozisyonu, göçler, tüm 
demografik o özellikleri ^ nüfusu 
meydana getirmektedir. o Çevre 
kavramı genellikle. iki yönlü ola- 


ŞEKİL 4. Bi 
BİRİMLER : 
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rak düşünülmektedir; doğal ve 
sosyal çevre. Doğal çevre denince belli bir yöredeki insanlar 
tarafından yapılanların dışındaki 
her şey, sosyal çevre denince 
ise, sosyal yapı, insan ilişkileri, bireysel veya gurup davranış (biçimleri ve o topluluğun | 
özellikle maliyet fikrine dayanan 
ekonomik o özelliklerinden söz 
edilmektedir. Bu ikili çevre kavramının ayrı ayrı ele alınması 
ve ikincisinin gerçekte ekolojik 
örgüt içinde düşünülmesi gerektiğini savunan çalışmalara da 
rastlanmaktadir( 18). Ekolojik. 
kompleks içinde teknoloji zaman 
zaman makro ölçekte yani, üretim, ulaştırma ve o haberleşme 
teknolojisi olarak (19), zaman 
“zaman alet yapımı, yapı tekniği 
olarak mikro ölçekte anlaşılmaktadır. Ekolojik yaklaşımı benimseyen bazı düşünürlere göre yalnızca nüfus, fiziksel ve sosyal 
çevre ve mokra ölçekte bile alın- 
sa teknoloji ekolojik örgütün 
oluş biçimini tayinde yetersizdirler. Bunlara bir de kültür 
(culture) değişkenin eklenmesi 
gerekmektedir. Kültür Stewart'ın 
(20) çalışmalarında topluluktaki 
bütün değerler, sosyo - psikolojik davranışlar, inançlar v.b. kapsar ki, örgütü belirleyen temel 
etmendir. Firey (21) ye göre ise 
bunlara ek olarak simgelerin ve 
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-duygularin de ekolojik örgütlerin 
analizlerinde belli bir ağırlıkta 
göz önünde tutulması savunulmalıdır. Daha çok antropologların 
benimsediği bu iki görüş son 
yıllarda bazı ekolojistler tarafından da kabul edilmiş ve POET 
değişkenleri, POKET değişkenleri 
şeklinde değiştirilmiştir. 


Örgütlerin ekolojik bir yaklaşımla çalışılması gereğini savunanların çoğuna göre, örgüt, diğer, yani bağımsız değişkenler 
tarafından biçimlenirken, bağımsız değişkenler örgüt biçiminden 
etkilenmezler, birbirleriyle de 
belirgin bir şekilde bağlı olmalarına rağmen, onları biçimleyen 
değişkenler farklıdır. Değişkenler arasındaki bağlantıları Hawley aşağıdaki şekilde belirlemek- 
. tedir. Birinci olarak, nüfusa birimsel .niteliğini kazandıran belli 
bir yörede bulunmasıdır, ikincisi, mekân, herhangi bir örgütün 

eylemleri için gereklidir, ayrıca 
da birimlerarası ilişkilerin | gerçekleşmesi için temel sınırlayıcıdır ve ilişkiler bunu ortadan 
kaldıracak şekilde geliştirilmelidir, üçüncüsü de mekân, zaman 
gibi, yapısal ilişkilerin, düzeninin 
ve ritminin ortaya çıkarılmsında 
temel ölçüttür (22). Hawley'in 
mekânı temel değişken olmasına 
karşılık, teknolojinin nüfusun ve 
` kültürün temel varsayıldığı çalışmalara da rastlanmaktadır. 
Ekolojik kompleks içinde kal. 
mak koşuluyla, değişkenleri etkilenen ve etkileyenler olmak 
üzere ayırmayan ve tüm değişkenleri birbirini etkileyen nitslikte görerek, ekolojik yaklaşımın yerine, ekosistem yaklaşımin geçerliliğini savunan O. D. 

Duncan olmuştur. Hava  kirlenmesi sorununu örnek olarak alan 

Duncan, (23) insanla çevresi arasındaki dengenini yani ekolojik 
dengeni bozulmasından meydana 
gelen bu sorunun meydana çıkmasını, örnek içinde sırasıyla 


(E—P), (E—:E), (Ë— T), 
(E— O), (OT), ` (T — E), 
(O— T), (T— E), (E— E), 
(P—E), (T— O), (E— O), 
(O— O), (O — P,E), (E—? P), 
(O— T), (P,O, T —E) 
ilişkileriyle göstermektedir. Bu 
ilişkiler sonucunda, sosyal değişmenin, çevredeki değişmelerle çok sıkı bağlantılarının olduğu 
ve bu iki kademenin değişmesi- 
nin sistematik olarak birbirleriy. 
le bağlantılı geliştiği ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşıma göre çevresel sorunlar, ekosistemlerde 
denge bozukluğundan meydana 
gelmektedir ve değişkenlerden 
herhangi birindeki uyumsuzluk 
dengenin bozulmasına ve sistemin fonksiyonlarını yerine getirmemesine neden olmaktadır. 
Çünkü, bu kavramlardan her biri, 
insanların toplu yaşamalarına 
ilişkin sorunların çözümlenmesi 
için sonsuz 'bir biçimde genişleyebilir ve bunların gelişmesine 
ilişkin göstergeler ve ölçüler çok 
yönlü ve ilişkilidir. 

Ekolojistlerin bugüne kadar benimsedikleri yaklaşımlar, ister 
ekolojik kompleksin isterse aynı 
çerçeve içinde ekosistemin kullanılması olsun şu şekilde eleştirilebilir. En önemli noktalardan 
biri, örgütün bağımlı bir değişken olarak alınmasındadır. Gerçekte örgütlerin biçimi, entansite 
si ve karmaşıklığı sosyo - ekonomik yapıyı ve onun oluşmasında 
temel olan teknolojinin ürünüdür. Söz konusu olan denge nüfus (niteliksel ve niceliksel özellikleriyle) doğal veriler (tüm 


. çevresel özellikler ve kaynaklar) 


arasındadır. Bu dengenin sağlan- 


— ması ve unsurlardan birinde 


meydana gelebilecek bir değişikliğin sonucu bir üst düzeyde 
yeni bir denge durumunun sağlanması teknoloji aracılığıyla olmaktadir. İkinci bir nokta da buna bağlı olarak ekolojik yaklaşımda ekonomiye yer verilmeməsidir. Aynı kelimeden türetilmelerine rağmen, bugüne kadar 
ekoloyistler ekonomiye yalnızca 
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maliyet ve kârla uğraşan bir 
bilim kolu olarak bakmışlardır. 
Genel çerçevede ekolojik örgüt 
bütün toplumları ve onların çevreleriyle ilişkilerini ve fonksiyonlarını kapsadığına göre, toplumların ea önemli fonksiyonla- 


^" olan ekonomik ilişkilerini de 


kapsamak durumundadır. Ekoloilstlerin yaklaşımında ekonomik 
boyutun katilmasiyla, ekolofik 
öngütler daha bilimsel olarak 
analiz edilebileceklerdir. Üçüncü 
olarak çevre kavramı içinde dojani yanısıra sosyal çevrenin 
de alınması yazarın kanısınca 
hatalıdır. Sosyal çevreden genel- 


“dikle sosyo - ekonomik yapı kas- 


tedildiğine göre bunu 'bir değişken olarak değil bir sonuç olarak almak ve örgütle birlikte düşünmek gerekmektedir. Son olarak, değerler ve duygulara dayanan kültürün ayrı bir değişken 
olarak alınması hatalıdır. Değerler ve sosyo-psikolojik davranışlar kendiliklerinden oluşmaz 
lar, sosyo - ekonomik yapıların 
ürünleridirler, dolayısıyla diğer 
değişkenler içinde zaten vardırlar. 

Ekolojik sistemlerin fonksiyonlarını yerlerine getirebilmeleri ve 
evrim geçirmeleri için  ekolojik 
örgüt nüfus, çevre ve teknoloji 
kuramsal olarak şu değişikliklere dayanmalıdır. 

Demografik Değişmeler : 1) 
Ölüm oranlarında bir artma, nüfusu kaynaklarla bir dengeye ge- 


tirecektir (Malthus ve. Darwin) 2) Nüfusun  artmasina karşılık kaynakların — si- 


nırlılığı bir sorun değildir, nüfusun mekândaki dağılımı ve 
kaynakların her yöreye dağılmaları için örgütlenme yeterlidir. 


| (Marx), 3) Doğum oranindaki bir 


azalma, birinci değişiklikle aynı 
sonucu verir, fakat etkisi daha : 
uzun zamanda hissedilir, 4): Göçler, sayısal fazlalığı hiç diğelse 
geçici olarak giderirler ve talebi 
azaltırlar. 

Teknolojik Değişmeler : Belli 
bir sayıda meydana gelebilecek 
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geligmeler etkin cevreyi yeniden 
düzenler ve genişletir, böylece 
“de arzı değiştirir. 5) Daha önce 
kullanılmamış yöresel kaynaklar 
teknolojik buluşlar, bunların 
yaygınlaşmasıyla (o kullanılabilir 
hale dönüştürülebilir, böylece 
orada bulunan fakat daha önce 
sómürülmemis olan çevresel 
elemanlar daha entansif bir bi- 


çimde kullanılabilir, 6) Üretim ` 


teknolojisindeki bir değişiklik ve 
ilerleme gerek tarımsal ve: gerek endüstriyel ürün (miktarını 
arttırır, ayrıca üretim ilişkilerini 
dolayısıyla üretim biçimini etkiler, giderek sosyo - ekonomik 
yapının evrimine yol açar, (24) 
7) Ulaşım ve iletişim teknolojisindeki değişimler, ister o yörede geliştirilsin, isterse dışardan 
aktarılsın, yeni alanların ve yeni 
kaynakların kullanılmasına yol 
açar (25). 8) Sağlık konusundaki teknolojik değişmeler, özellikle son yüzyılda ölüm oranlarının düşmesine, dolayısıyla nüfusun hızla artmasına yol açmıştır 
(26). 9) İnsan enerjisi (organik), 
yerine mekânik (inorganik) enerjinin kullanılması üretimi arttırdığı gibi, işgücünün de diğer, 
daha verimli alanlara kaymasına 
neden olur. Böylece toplumların 
kullandıkları enerji türüne göre 
nüfusun gereksem duyulan 
sektórlere nakli gerçekleştirilmiş olur. Toplumların 
birbirlerine göreli olarak 
kalkınma durumlarının ölçütü olarak, i) Yılda insan başına 
düşen, kullanılan enerii miktarı ve 
niteliği, il) Enerjinin işe dönüştürülmesinde, teknolojik araçların — kullanılmasının verimlilik 
derecesi, ili) İnsanların gereksemleri olan maddelerin ve hizmetlerin üretim biçimleri ve 
miktarları, kullanılabilir (27). 


Çevresel Değişmeler : Ekosistemi meydana getiren değişkenler arasındaki (o değişmeler, 
niceliksel ^ özellikleri ^ değişmeyen (büyük jeolojik olaylar dışında, yeryüzündeki kara ve su parçaları hemen hemen 


sabittir) o niteliksel özellikleri 
de genellikle diğer değişkenler- 
de meydana gelen değişmelere 


bağımlı: olarak olmaktadır. 10) 


rakları deniz veya göl kıyılarında 
biriktirmeleriyle (o topraklar bir 
alandan başka bir alana taşınır. 
11) Yine büyük nehirler üzerinde kurulan barajlar aracılığıyla, 
büyük su kitleleri meydana getirilirken, bazı suyla kaplı alanlar 
kurutulabilir, 12) Büyük ölçekte 
iklim (değişiklikleri, bazı alan- 


ların kapanmasına neden olurken - 


bazılarının kullanılmasını sağlar 
(28). 


Örgütsel Değişmeler: Yukarıda da sözü edildiği gibi, daha 
önce kullanılmayan alanlar, kaynaklar ve nüfus, işgâller ve 
uyum (aracılığıyla — emilebilir. 
Ayrıca belirli bir nüfusun içinde 


yeniden örgütleşmesi de, artan 
sayıların gereksemlerinin karşılanmasında etkin bir araçtır 
(29). 13) “Devrim” niteliğinde 
değişmeler görülebilir. Bunların 
sonucunda, önceden bazı azınlık 
gruplarının elinde toplanan artı 
ürün, tüm nüfusa eşit koşullarla 
dağıtılır ve artan sayıların gereksemleri, belki de daha yüksek 
bir yaşama seviyesi ortalamasını 
sağlayacak biçimde karşılanır. 
Bu toplumsal evrimin kaçınılmaz 
bir sonucudur, 14) Bazı hallerde 
ve geçici olarak bunun tersi de 
görülebilir, değişik bazı özel nedenlerle, ortalama yaşama seviyesi düşebilir ve belirgin bir alan 
ve onun kaynakları daha büyük 
bir nüfusun gereksemlerine ce- 


vap vermek durumunda kalabilir, 
15) Gerek toplum içinde, ihtisaslaşma, farklılaşma gibi değişmeler, gerekss nüfusların yerlestikleri, mekânları ve bunların niteliklerini değiştirmeleri gibi değişmeler olabilir. 

Ekosistemlerin fonksiyonlarını 
yerlerine getirmelerine ve evrim 
geçirmelerine ait bu alternatifler 
listesine başkaları da eklenebilir. 
Unutulmaması gereken şey, bu 
alternatiflerin (karşılıklı olarak 
birbirlerinin dışında olmaları değil, genellikle aynı anda ortaya 
çıkmaları ve zincirleme olarak 
birbirlerini izlemeleridir. Özellikle toplumsal evrimin meydana 
gelmesinde durum böyledir. Ekolojik sistem yaklaşımı sosyal değişimin nasıl olduğunu açıklamak 
açısından yararlıdır. Bu yaklaşımlar, örneğin davranışsal veya 
kültürel yaklaşımların karşıtı olarak değer sistemlerinin nasıl değiştikleri değil, sosyal örgütlerin, 
zaman ve mekân içinde geçirdikleri değişimin (transformasyon) 


2 


nasıl olduğu ve sosyal yapının 


nelere bağımlı olarak evrim ge- * 


çirdiği açıklanabilmektedir. Bu 
konudaki son katkılar, sosyal evrimin oluşumunu, çağımzdaki 
sosyal değişmeleri açıklayıcı hipotezleri ortaya atmakta ve 
“ekonomik kalkınma” yla ilgili 
çalışmalar için, toplum bilimsel 
matrikslerin geliştirilmesine yol 
açmaktadır (30). 

Demografik, teknolojik, çevresel ve örgütlere ilişkin değişmeler meydana geldiği zaman, bu 
değişmelerin aynı yönde olmaları zorunluluğu yoktur. Bugün bir 
çok gelişmiş ülkede ölüm oranlarındaki düşmeye paralel olarak 
doğum oranları da düşmüş (31) 
çevre hem genişlemesine hem 
derinlemesine genişletilmiş, in- 


sanın yerini makina almış, yük- ` 


sek seviyede farklılaşma — belirmiş ve aynı zamanda büyük ölçekteki göçler serbest  birakil- 


— Gelir 


33 


mıştır. Bu arada, nüfus artışı 
kontrol altına alınabildiği için, 
yaşama seviyesi düşmemiş, dramatik bir şekilde yükselmiştir. 
Yukarıdaki alternatiflerden (1, 2, 
3, 4, 8, 9, 13, 14, 15) numaralı 
olanların doğrudan nüfus üzerinde etkileri vardır veya, denklemin talep tarafını meydana getirirler, diğer taraftan özellikle 
teknolojik değişim ve bunun $onulgusu olarak örgütsel değişimlerin (5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15) 
doğrudan etkisi kaynaklar üzerinde görülür veya denklemin 

arz tarafını meydana getirirler. 15 
no.lu alternatifin etkisi ise hem 
arz hem taleb üzerinde dengeli 
bir biçimde oluşur ve yarışan 
gurupların sayıları etkin bir biçimde azaltıldığı gibi, farklılaşmanın gelişmesiyle arzda artmalar görülür. 


Bu alternatiflerin ayrıntılı olarak incelenmesinden, 1) Fazla 
sayıların ortadan kaldırılması, 2) 
Kaynak temellerinin genişletilmesi, 3) Fonksiyonel ( farklılaşma 
veya bu değişmelerin başka bazı 
kombinasyonları, temel alternatifleri ortaya çıkar. Bu temel alternatifler çevreyle ilişkili iki 
temel sonulgunun ortaya çıkmasına ve bunlarin açık bir biçimde anlaşılmasına yardımcı olurlar. Temel sonulgular : 1) Etken 
çevre, teknolojik ve örgütsel değişmelere paralel olarak biçimlenir. Bu. değişmeler, yeni kaynakları kullanmaya açarak, çevrenin yeniden tanımlanmasını sağlarlar. Yöresel kaynaklar, ya €s- 


.kiden beri orada bulunan fakat 


sömürüye açılmayanlar veya Sinırlı taşınım olanakları ve mübadele mekanizmaları nedeniyle 
daha evvel ulaşılamıyan mekânlardaki kaynaklar olabilir. 2) Çevresel farklılaşmalar dinamik bir 
şekilde ele alınabilecekleri gibi 
statik bir şekilde de: düşünülmelidirler. İnsanların karşılaştıkları 
fiziksel çevre sonsuz sayıda farklılıklar gösterir ve bu farklılıklardan bir kısmı giderek örgütsel 
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değişmelerin meydana gelmesini 
kolaylaştırırlar. 


IV. EKOLOJİK DENGE VE ONUN 
BOZULMA NEDENLERİ : 


Ekolojik yaklaşımda, doğanın 
bütün organizmaları ve onların 
fonksiyonlarıyla, yaşantının devam etmesi için, “hareket 
halinde bir eşitlik” (moving — equilibrium) veya di- 
“namik denge (kurulması gereklidir. Bu denge, temelde, elemanlar ve çevre arasındadır. Hareket 
halinde eşitlik veya dinamik denge doğadaki herşeyin bir dedişim içinde olması demektir. Bu 
değişim karşılıklı çelişkilere da: 
yanır. Dengenin dinamikliği bu 
çelişkilerin devamlılığından meydana gelmektedir. Karşılıklı çelişkiler sonucu, (tez - antitez) birisi üstün gelir ve sistem ancak 
bir süre için ve yine ancak dinamik olmak koşuluyla bir denge- ` 
ye ulaşır. Her türlü gelişmenin, 
evrimin temelinde bu çelişkiler 
ve dinamik denge vardır (32). 
Özellikle, son yıllarda çok kullanılan deyimiyle “doğanın dengesi” kavramında, hareket halinde eşitlik veya dinamik homeostasis (33) kavramı vardır. Zamanla değişmeyen denge yerine 
(steady state) dinamik homeostasis (dengeleme eğilimi) 
kavramının. kullanılması daha uygundur. Bu dengeleme 
eğilimi nedeniyle, organizmalar ve örgütler devamhliklarını sağlarlar ve onları ayrıştıran etmenlere karşı koyarlar, 
bu zaman süresinde de yaşantılarının devamı için gerekli olan 
fonksiyonları yerine — getirirler. 
Bu fonksiyonların yerine getirilmesinde bir çok ekosistem birbiriyle üst üste gelirler ve fonksiyonları bölüşürler. Dolayısıyla 
hepsi birden değişmeye uğrarlar. Yeryüzü ekosistemi de aynı 
şekilde, bir çok diğer ekosistemden oluşmuştur ve onlarla birlikte evrim geçirir. Gerçekte bütün ekosistemler her zaman dengesizdirler. Bizi ilgilendiren bu 
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dengesizliğin özel niteliği ve 
derecesi, dengesizliğin olabilir 
sonulguları ve göreli dengenin 
onarılması ve sağlanması için 
gerekli masraflar ve koşullardır 
(34). Çevresel niteliklerin tayini 
için geçerli bir veya alternatif 
politikaların saptanması için ekosistemlerdeki kendini yenileme 
ve çevresel dinamik dengelenme 
eğilimi sürecinin devamlılığının 
göz önünde bulundurulması gerekir. 

Çevrenin korunmasına ilişkin 
olarak son yıllarda geliştirilen 
bir kavram 'da, ekotemel kavramıdır. Ekotemel kavramı, yaşantının dengelenme ve değişmeye 
ilişkin değişik koşulları yaratacak 
parametreler, sıralar, diziler ve 


` yükselme ve düsmelerden mey- 


dana gelmektedir. Fakat bugüne 
kadar ekotemeli meydana getiren unsurlar hakkında herhangi 
bir düşünce . geliştirilmemiştir. 
Su anda kavram yalnızca kuramsal bir temele dayanmaktadır. Bir çok çevre bilimci bu kavramin varlığı konusunda birleşmiş bile olsalar, unsurlar konusunda kabul edilmiş bir görüş 
yoktur. Yazarın kanısına göre 
ekotemeli meydana getiren  temel unsurlar çevre, teknoloji ve 
nüfustur, Yukarıda örgütün biçim ve şeklinin bu üç unsurdaki 
değişmelere bağlı olduğu ayrıntili olarak anlatılmaya çalışılmıştı- 
Bu unsurların temel değişkenler 
olarak alınmasıyla, ekotemel kavramı çok sayıda kademedeki var 
olma ve yaşantının devamında 
kullanılabilir. Bu kademelerin en 
önemlisi de insanların devam etmeleri için igerekli çevresel koşulların nasıl sağlanacağı, kısacası ekosistemlerdeki dinamik dengenin ve dengesiz eşitliğin sağlanmasıdır. ü 

Dengenin bozulması iki kademede olabilir, i) Metabolik birim, 


. ji) "Metabolik birimlerden oluşan 


ekolojik binim veya sistem. Her 
iki kademede de olumsuz denge 
bozukluğu (burada, tartışılmak 
istenen dengenin olumsuz yönde 


bozulmasıdır. Gerçekte denge 
durumunun mutlak anlamda ol. 
madığı, göreli olduğu ve bozulmanın evrim için gerekli olduğu 
yukarıda tartışılmıştı) sistemi 
biçimleyen değişkenler arasında 
veya değişkenlerin kendi içlerin- 
de meydana gelen değişmelerin 
aynı anda ve birbirine bağlı olarak gerçekleşmemesi, aralarında 
sebep - sonuç ilişkilerinin bulunmaması halinde ortaya çıkar, fakat bu dinamik denge kurallarına göre yine aynı değişkenlerden 
hepsinin veya birinin değişiminin 
diğerlerini dengeleyecek biçimde gelişmesiyle ortadan kalkar, 
sistem yeni değişmelere hazır 
hale gelir. : 


Metabolik birimlerde denge 
bozukluğunu meydana getiren 
temel etmenler: 1) Girdilerin 
değişmesi, 2) Operasyonların değişmesi (üretim süreçleri), (35) 
ve 3) Girdi ve çıktıların birbirlerini tamamlamalarıdır. 


1. Girdilerin Değişmesi: Genel- 
de girdilerin değişmesi, ekosistemlerin fonksiyonlarını yerlerine 
getirme ilkelerinin değişmesi 
demektir. 


Demografik Değişmeler : 1) 
Ölüm oranlarındaki bir düşmeyi, 
doğum oranlarında bir düşmenin 
izlememesi, nüfusun belli bir yörede yığılmasını, zaten sınırlı 
olan kaynakların yetersizliğini 
ortaya çıkaracaktır, 2) Bugün 
olduğu gibi nüfus artışlarının daha çok kaynakları kit yörelerde 
olması ve dünya çapında örgütlerin etken olamamaları nedeniyle bir yerdeki fazla kaynakların, 
gereksem duyulan yörelere taşınamaması, bir tarafta kaynakların 
ziyan olmasına, diğer tarafta ise 
kötü yaşama koşullarının hatta 
insan sayısında azalmaların ortaya çıkmasına neden olacaktır. 
(36). 3) Çoğunlukla politik nedene bağlı olarak ortaya çıkan 
kitle göçleri, gidilen yöredeki 
kaynakların zorlanmasına ve sömürülmesine yol açacaktır (37). 

Teknolojik Değişmeler : 4) 


Teknolojik seviye düşük olduğu 
için bir çok yörede kaynaklar ussal bir biçimde kullanılamamak- 
ta veya teknoloji seviyesi yüksek yörelere aktarılmaktadır 5) 
Üretim teknolojisinin tek yönlü 
gelişmesi, örneğin yalnızca tarımda mekanizasyona gidilmesi, 
diğer değişmeler örneğin endüstrileşme ve yapı teknolojisi 
bununla aynı anda gerçekleşmediği veya bunu izlemediği takdirde, kaynaklar nüfus dengesi 
bozulacak ve fazla nüfus diğer 
sektörler tarafından emilemediği 
için çeşitli sorunlar doğacaktır (38), 6) Ulaşım ve haberleşme teknolojisindeki zorlama değişimin üretim teknolojisindeki 
bir değişimi izlememesi veya bunun tersi, ürünün iyi değerlendirilememesine, nüfusa ussal 
bir biçimde dağıtılamamasına yol açacaktır (39), 
7) Sağlık konusundaki teknolojik gelişmeler sonucu artan nüfus veya uzayan yaşantı 
süresine paralel olarak, diğer 
teknoloji kolları değişmiyor ve 
kaynaklar gerekli miktar ve biçim 
de kullanılamıyorsa ortaya çıkan 
sorunlarla, değişkenlerden bir 
veya birkaçı zorlanacak demektir, 8) Bir yöredeki teknolojik 
seviye, nüfus ve kaynaklar den- 


- gesi açısından organik enerjiye 


dayanıyorsa, bunun makina enerjisine döndürülmesi, diğer değişkenler sabit kalmak veya aynı 
hızla değişmemek koşuluyla, 
dengenin bozulmasına yol açacaktır. : 


Çevresel Değişmeler: 9) Bilincli veya bilinçsiz eylemlerle 
doğal çevrenin değiştirilmeye 
çalışılması, doğal dengenin dolayısıyla tüm sistemin bozulmasına, çalışamaz hale gelmesine 
neden olacaktır, (40) 10) Doğal 
koşullar dikkate alınmaksızın dışardan aktarılan teknoloji kaynakların kötü kullanılmasına, giderek 
kaynaklar nüfus dengesinin bozulmasına yol açacaktır. 11) Doğal kaynakların usdışı bir biçimde 
kullanılması ve teknoloji seviyesinin uyumsuzluğu türler arasındaki sayısal ayarlamayı bozacak, 


. dolayısıyla flora ve faunada gi- 


derilmesi ve onarılması güç 'bozulmalar ortaya çıkacaktır. 


Örgütsel Değişmeler : Yukarıdaki değişmeler tarafından etkilenen fakat feed-back mekanizması aracılığıyla onları etkileyen temelde politik seçmelere dayanan 
örgütsel değişmeler şu şekilde 
sıralanabilir, 12) Nüfus artışlarına örgüt biçim ve karmaşıklığı- 
nın ayak uyduramaması, nüfus - 
kaynak dengesinin daha da bozulmasına neden olacaktır. 13) 
Ülke çapındaki politik seçmeler 
sonucu, kaynakların nüfus arasında eşit ve. dengeli bir şekilde 
dağılmaması, toplumsal yapıda 
dengesizliklere yol açacaktır. 
Bunun temel nedenlerinden biri 
üretim araçlarının mülkiyeti sorunu ve teknolojik seviyeye bağımlı olarak kır - kent bütünlüğünü gerçekleştirebilecek örgütleşmenin olmamasıdır. 14) Nüfusun 
çeşitli kademelerde ve konularda 
örgütleşmemesi, toplumsal dengenin bozulmasına yol açacaktır, 15) Ülkelerin birbirleriyle yarışma durumunda olmaları sonucu teknolojik seviyeleri, dolayısıyla órgütlesme seviyeleri düşük olan ülkeler ya kendi kayneklarını (kullanma durumuna 
düşecekler ya da ekonomik kalkınmaları diğerlerine göreli olarak daha yavaş olacağından, dünya 'ekosistemindeki dengesizlikler artacaktır. 16) Ekonomik 
olanakları - kaynakları sınırlı yörelerde, bu olanaklar çerçevesinde yatırımlar için belirli öncelikler geliştirileceği için, teknolojik ürünlerin zararları sonulguları, örgütler aracılığıyla karşılanamayacak, bu durum özellikle çevresel sorunların doğmasına ve artmasına yol açacaktır 
(42). 


Operasyonlardaki Değişmeler : 
Operasyonlardaki değişmeler, 
bunların etkinliğini arttırır ve 
girdileri bir arada değişime iter 
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ve girdilerle çıktılar arasındaki 
bağlantıyı sağlar nitelikte olmalıdır. Bu da, politikayı, kullanılan 
araç ve/veya gereçleri veya eylemleri değiştirmeyi gerektirir. 
Operasyonların bu 'biçimde gerçekleşmemesi dengenin bozulmasına yol açacaktır. Burada ayrica bir de ölçek sorunu vardır. 


Operasyonel değişmelerin etkin 


olabilmeleri, metabolik birim seviyesinde bunların ya çok küçük 
ya da çok ihtisaslaşmış olmaları 
nedeniyle olanaksız olabilir. Bu 
sorunun bir çözüm yolu operasyonların etkili olabileceği — bir 
ölçeğe kadar bu birimlerin birleştirilmesidir. Birleştirme veya bütünleşme, fiziksel, ^ yönetimsel 
veya ekonomik olup bir çok ölçeklerde ortaya çıkabilir. Operasyonların değişmesi için gerekli bir eşik her sistemde vardır 
fakat bu belirgin değildir ve organizmaların, çevrenin ve örgütün niteliğine göre değişir. Genel olarak sürecin, birbiriyle çelişen birimleri tanımlaması ve 
bir araya getirmesi gerekir. Operasyondaki değişmeler ters, yani ayrıştırıcı yönde gelişirse sistem dağılır ve metabolik birimler 
yenileriyle birleşerek yeni ve 
farklı nitelikte bir ekosistemin 


Çevre kirlenmesi mi, yoksa kirlenmenin çevresi mi? 


ortaya çıkmasını sağlarlar, 
Örgütlerin değişmesine paralel olarak bir ekoesistemin parçası olan insanların denge bo- 


zukluğu veya teminine ilişkin bi- ` 


linç düzeyleri de operasyon değişmelerinin ikinci (boyutunu 
meydana getirir. Bu operasyon, 
çoğunlukla, ekosistem dengesinin 
bozulmasından sonra işlemeye 
başlar. Son yıllarda özellikle 
çevre kirlenmesiyle ilgili sorunlar 'konusunda yapılan kitle 
eğitimi sayesinde halk hatta abartilmis bir biçimde bu sorunlar 
konusunda . bilinçlendirilmiştir. 
Teknolojik tedbirlerle birlikte bu 
bilinçlenme çevresel sorunların 
çözümlenmesini kolaylaştıracaktir. 
GİRDİ VE ÇIKTILARIN BİR ARA- 
DA BULUNMA HALİNİN BOZUL- 
MASI: : 
Sistemin operasyonlarından 
biri de metabolik ünitelerin çıktılarının değişmesidir. Bu da çıktıların başka bir biçimde değerlendirilmesini gerektirir. Denge 
ancak bir birimin çıktısı diğeri- 
nin girdisi olursa temin edilebilir. Bunun için daha önce aciklandığı gibi metabolik birimlerin 
birbirlerine bağlı olmaları gerekmektedir, 
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Girdi ve çıktılar arasında bağlantının kurulabilmesi için, sistemde bir değişme olmaksızın 
çıktıların kullanılabilmesi zorunludur, yalnız bu çevrede ve özellikle teknolojik verilerde değişmelere neden olur. Böylece de 
en düşük eşik gereksemleri karşılanmış olacaktır. 


Birçok sistemde en önemli sorun çiktinin ne olduğu, nasıl 
meydana geldiği ve miktarı değil, 
bunun hangi yollarla kullanılacağıdır (43). Yeniden kullanılma- 
nın sağlanması ekolojik dengeyi sağlayacağı gibi kaynakların 
artmasına ve ussal bir biçimde tekrar . kullanılmasına yol 
açacaktır. Ekosistemlerin , çıktı- ` 
larının genellikle iki temel niteliği vardır. Birincisi, doğal çevreye zarar vermeyen, kendi kendine, birbirinin girdisi durumuna geçenler ve sürecin devamını otomatik olarak sağlayanlar, 
ikincide ise çıktı doğal çevreye 
zarar verecek ve sistemin diğer 
elemanlarını dengeyi temin ama- ` 
cıyla değiştirecek nitelikte olan- 


` lardır. Sürecin sonucunda, çıktı 


da da değişmeler olacak ve döngü, dolayısıyla denge sağlanacaktır. 


V. BOZULAN EKOLOJİK DENGE- 
NİN TEMİNİ VE ONARILMASI 
İÇİN EKONOMİK OLANAKLAR 
İÇİNDE ALINABİLECEK TEDBİR- 
LER : ` 


Buraya kadar ekolojik dengenin sağlanması ve ekosistemlerin fonksiyonlarını yerlerine 'getirmeleri için gerekli ilkeleri incelemeye çalıştık. Alınan tedbirterin de yukarıdaki amacı gerçekleştirecek nitelikte olmaları 
doğaldır. Yani, sistem elemanlarından biri veya birkaçı değişmeye uğrayacak, zaten dinamik 
olan denge bozulacak ve ancak 
yine bu elemanlardaki d'jer değişmeler yeni denge durumunu 
sağlıyacaktır. Ekosistemi meydana getiren çevre, nüfus ve teknoloji arasında, çevrenin daha 
önce de gördüğümüz gibi kendi 
kendine değişms olanağı çok 
sınırlıdır. Ayrıca doğada var olan 
kaynaklar da sınırlıdır. Ancak 
teknolojik değişmeler ve gelişmelerle gerçekte var olan fakat 
daha önce kullanılamayan kaynaklar devreye sokulabilir. Bu 
durumda insanların değiştirerek 
tedbir yaratabilecekleri iki ele- 
' man (kalmaktadır, nüfus ve teknoloji. j 

Demografik tedbirler : 1) Niceliksel olarak sayıların kaynaklar, 
teknoloji ve örgütlenmeyle denge- 
de tutulması gerekmektedir. Son 
nüfus patlamasından sonra, kalkınmış ülkelerde sistem kendi 
kendini dengelediği için sorun 
geri kalmış ülkelerdeki kadar 
büyük değildir. Geri kalmış ülkelerde hem  kaynaklar. kıttır, 
veya kullanılamamaktadır, hem 
teknolojik . seviyesi, dolayısıyla órgütlesme düzeyi düşüktür, hem de nüfus artışı henüz kontrol edilememiştir. Nüfus 
artışını kontrol edebilecek nitelikteki tedbirlerde temelde teknolojiye dayanmaktadır. Ölüm 
oranlarının düşmesi sağlık teknolojisi seviyesinin yüksekliğine, 
doğum oranının düşmesi de üretim teknolojisinin seviyesine, bu- 


na bağlı, endüstrileşme, örgüt- - 


Tesme, farklılaşma ve ihtisaslaş- 


ma düzeylerine bağlıdır. 2) 
Nüfusun niteliksel özelliklerine gelince, modernleşme (endüstrileşme, yüksek eğitim . seviyesi, ihtisaslaşma) de ancak 
teknolojik seviyenin yüksekliğiyle orantılıdır, 3) Nüfusun niceliksel ve niteliksel özellikleriyle 
mekânda kaynaklarla dengeli bir 
biçimde dağılmasında da teknoloji seviyesini rolü büyüktür. 
Teknolojik tedbirler : Ekosistemlerin dengelerini ve fonksiyonlarını yerlerine getirebilmeleri için gerekli ilkelerin temini 


“doğrudan doğruya, alınacak tek- 


nolojik tedbirlere bağlıdır, çevresel dengenin bozulmasından büyük ölçüde sorumlu tutulan teknoloji, gerçekte bu dengenin yeniden kurulması için gerekli tedbirlere bugün bile. sahiptir. Bugün için önerilmeyen tedbirlerinre en kısa zamanda yine teknoloji çerçevesinde  gelistirilmeleri 
beklenmelidir (44). o Teknolojik 
tedbirler üç gurupta toplanabilir, 
1) Üretim teknolojisinin yükseltilmesi, hem tarımın makinalaşması hem de makina üreten makinaların üretimine (geçilmesi, 
dolayısıyla modernleşme, fakat 
bunun çevre üzerindeki etkilerinin yine teknolojik tedbirlerle giderilmesi, 2) Ulaşım ve iletişim 
teknolojisinin gelişmesi ve teknolojinin kaynaklar nüfus dağılımı dengesini gerçekleştirecek 
biçimde kullanılması, 3) Ülkede- 
ki veya belli bir yöredeki dengenin sağlanması için gerekli ör- 


gütsel tedbirlerin teknoloji sevi- 


yesini yükseltecek şekilde işletilmesini sağlamak, o gerekirse 
dengeyi sağlamak için dışardan 
teknoloji aktarmak (45). 
Bunlara bağlı olarak dengenin 
sağlanmasında temel  tedbirlerden biri plánlamadir. Planlama 
sayesinde hem kaynaklar nüfus 
teknoloji dengesi kurulabilir, 
hem de mekânda dağılım ve za- 


man içinde gelişme kontrol alti- 


na alınabilr. Çevresel sorunlara 
İlişkin olarak da mekan plânlama. 


.sı özellikle kent ölçeğindeki 
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mekân plânlaması en etken tedbirlerden biridir. Bu konu ayrı 
bir çalışmada tartışılacağı için 
burada yalnızca kısaca değinilmiştir. 

Görüldüğü gibi, -gerçekte ekosistemlerdeki dinamik dengeyi, 
dengesel eşitliği sağlıyacak ted- 


. birler vardır ve sayıları çoktur. 


Sorun, tedbirlerin bulunmasından 
çok, bunları karşılıyacak ekonomik olanakların bulunmasıdır. 


© Bu konudaki en büyük çelişki, 
özellikle geri kalmış ülkelerde 


karşımıza çıkmaktadır. Bugün bu 
ülkeler tam bir kısır döngü içine 
girmişlerdir. İşin başında sınırlı 
olan olanakların, teknoloji seviyesinin yükseltilmesi, özellikle 
endüstrileşme için kullanılması 
ussaldır, fakat teknoloji seviyesi 
düşük ve buna bağlı olarak örgütleşme 'düzeyi de düşük olduğu için kaynaklar verimli bir biçimde kullanılmamakta, sömürülmekte, nüfus da hızla arttığı için 
denge devamlı bozulmaktadır. 
Dengeyi sağlamak için de ekonomik olanaklar sınırlıdır. Bu hal, 
bu nitelikteki ülkeler ekonomik 
olarak dışa 'bağımlılıktan kurtuluncaya ve kendi dengeli sistemlerini kuruncaya kadar devam 
edecektir (46). 

Bütün ülkeler için geçerli olan 
bir sorun da, dengeyi sağlayacak 
olan modern teknolojinin pahalı 
oluşudur. Basit teknikler uzun 
zamandır kullanılmasına ve bazı 
yeni metodlar ucuz olmasına 
rağmen, modern toplumların teknolojik nitelikleri, yüksek bir seviyede gelişmiş üretim araç ve 
gereçlerini, çok sayıda doğal ve 
suni maddelerin varlığını ve endüstriyel örgütlerin elaborasyonunu gerektirmektedir (47). 


Doğal çevreye uyumun temel 
unsurlarından biri de bu gurupların gereksemlerini karşılamak 
için gerekli olan süreçlerdir ki 
bunlara “kalkınma” denir, fakat 
kalkınma süreci ` genellikle insanların yaşadıkları alanın genişletilmesi ve kaynakların sómürülmesini gerektirir. Böylece, ge- 
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Maliyet A 


V Toplam maliyet 


maliyeti 


Azaltılma Seviyesi (°) 


ŞEKİL 5. KONTROL MALİYETİ 


ri kalmış ve geri bırakılmış alanlar ortaya çıkmaktadır. Bu vesileyle bozulan denge yine, ekonamik kalkınma aracılığıyla gerçekleşir, asıl pahalı olan da bu 
süreç için gerekli tekniklerin 
üretilmesi ve yaygın bir biçimde 
kullanılmasıdır. 


Bkonomik fonksiyonlar, geniş 
ölçüde, toplumun önceliklerine 
dayalı olarak ortaya. çıkan taleplere bağlıdır. Bu nedenle, bu 
talepler bir dereceye kadar, ekonomik birimin girdileri olarak 
- değiştirilebilir. Aynı zamanda 
çıktıların talep üzerindeki etkileri de minimize edilebilir. Ekosistemlerde dengenin sağlanması için gerekli tedbirler için gerekli harcamalar, 1) İşleme 
(processing) harcamaları (işçi 
ve gerekli sermaye), 2) Girdi 
harcamaları (Üretim fonksiyonu 
için gerekli işlenmemiş veya 
yarı işlenmiş maddeler) 3) Çıktıların tekrar devreye sokulması için gerekli harcamalardır. Bu 
harcamaların ussallık derecesi 
maliyet yarar analizi aracılığıyla 
çıkarılabilir. Böylece ortaya çıkan sorunun topluma kaça mal 
olduğu ve dengenin sağlanması 
için gerekli harcamaların ne olduğu saptanır ve aradaki — fark 
seçmenin yapılmasını sağlar. 

Bu konuda bir örnek olarak 
hava kirlenmesinin maliyeti ve 


bunun kontrolu alınabilir. Maliyeti alınırsa, bu (grafiksel 


- olanak şöyle gösterilebilir (48). 


Bu şekillerden ortalama yararın veya maliyetin ne olduğunun 
çıkartılmasından çok, aradaki 
farkın nasıl ve nerelerde meydana geldiği ve uygulamada nasıl 
kullanılacağı konusunda yararlanılabilir. 

Dengenin bozulma -ve tekrar 
kazanılma harcamaları yalnızca 
ekonomik değil, sosyal maliyetle 
de ilişkilidir. Dengenin bozulması durumunda, kaynakların verimsiz kullanılması vi. sorunla. 
rın yanında, özellikle insan sağlığı ve yaşantısında meydana gelen bozukluklar da gözönünde tutulmalıdır (49). Bu nedenle, politik, sosyal, ekonomik ve mühendislik analizlerinin bir ara- 


ya getirildiği ve politika seçimlerinin geniş bir düzeyde yapıldığı programların geliştirilmesi gerekmektedir. 


Toplam kontrol ^ Verilen örneklerden, çevreyle 


ilgili politikaların seçilmesinde 
ekonomik verilerin önemi ve bu 
kavramların ve ölçütlerin yararlı 
ve gerekli oldukları ortaya cikmaktadır. Bunları geliştirmek kolay değildir ve ayrıntılı araştırmaların yapılması zorunludur. 
Ekonomik analizlerin sosyal plânlama amaçları için de geliştirilmesi zorunludur. Ekoloji konusunda plânlar geliştirilirken en yakın 
disiplin olan ekonominin de gözönüne alınması gerekliliği ortada 
olduğu halde bu konuda henüz 
büyük katkılar görülmemektedir. 


VI. SONUÇLAR 


Organizmalar ve bunların çevreleri birbirlerine karşılıklı bağımlıdırlar. Bu karşılıklı bağımlılık çeşitli konu ve kademelerde 
meydana gelir. Organizma - çevre bütünleşmesi ancak bir fonksiyonun yerine getirilmesi durumunda sistem niteliğini kazanır. 
Birimde bu fonksiyon yerine 
getirilirken, birinin (girdisinin 
bir operasyondan geçerek çıktı 
haline dönüşmesi ve bunun da 
başka bir ünitenin girdisi olması 
zorunluluğu vardır. 


Ekosistemlerin fonksiyonlarını 
yerlerine getirmelerine ve evrim 
geçirmelerine ilişkin ^ ilkelerin 
çıkarılması için bu sistemlerin 


Kontrol için gerekli 
toplam minimum maliyet 


Toplam yarar 


“Yarar - maliyetin en fazla. 
olduğu nokta 


ŞEKİL 6. YARAR - MALİYET GRAFİĞİ 
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elemanlarinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, nüfus, 
çevre (kaynaklar) ve teknoloji 
ekosistem elemanları olarak kabul edilmiş ve ekolojik örgütün 
bunlar aracılığıyla biçimlendiği 
kanıtlanmaya çalışılmştır, Evrim, 
bu elemanlardan bir veya birkaçının birbirlerini takip ederek 
ve birbirleriyle bağlantılı olarak değişmesiyle gerçekleşir. 

Ekosistemlerde görülen denge 
mutlak ve statik bir denge ve 
eşitlik değil, dinamik bir denge 
ve dengeli esitkktir. Her sistemin icinde her an celiskiler mevcuttur, sistem bu celiskilerin en 
aza indirilme durumunda, geçici 
ve dinamik bir dengeye ulaşır, 
sonra çelişkiler yine devam edeceği için tekrar aynı süreçten 
geçerek bir üst düzeyde yeni, 
geçici ve dinamik bir denge durumuna geçer. 


NOTLAR 


Ekosistemlerdeki denge-bozuklukları sistemi meydana getiren 
elemanlar arasındaki veya elemanların kendi içlerindeki değişmelerin birbirine (o bağlantılı 
olarak meydana gelmemesinden 
doğar. Bu nedenle dengeyi tekrar sağlamak için gerekli tedbirlerin bu bağlantıları tekrar kuracak bir biçimde oluşması gerekir. Ekosistem elemanlarından çövre kendi kendine değişemediği için diğer iki elemanın 
değiştirilmesi gereklidir. Yalnız 
nüfusta meydana gelecek deği- 


şikliklerde teknolojiye bağlıdır. 
"Yani ekosistemlerin temelinde 


teknoloji seviyesi vardır. Teknolojideki değişmeler, üretim araçlarının gelişmesine yol açar, 
bunlar da üretim ilişkilerini dolayısıyla üretim biçimini. ortaya 
çıkarır. Modern toplumların belirleyici özelliği olan endüstrileş- 


1. Encylopedia Britannica (14. Baskı) Cilt 10, S. 152 
2. Hawley, Amos, Human Ecology. Theory of Community Structure. N. Y. 1950, s. 6. 
3. Bireylerin tek olarak yaptıkları uyum genetik veya somatik biçimde olabilir. Birincisi 
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me, ihtisaslaşma ve farklılaşmanın temelinde teknolojik gelişmefer vardır. 

Bozulan ekosistem dengesinin 
yeniden kurulması için gerekli 
tedbirlerin ekonomik olanaklarla 
ilişkisi büyüktür. Temel çelişki 
kaynakların kıt olması durumunda öncelikler sorunudur. Bu da 
bozukluktan doğan zararla, düzeltilme için gerekli harcamalar arasındaki farkın büyüklüğüne göre, . 
çözümlenebilir. 

Sonuç olarak, özellikle son yillarda, çeşitli nedenlerle, birazda 
abartılarak kamuoyuna sunulan 
çevresel sorunlar karşısında telaşlanılmaması gerektiği, bu sorunların çözümlerinin teknolojik 
gelişmelerle yapılabileceği söylenebilir. Ayrıca, kamuoyu da bu 
konuda bilinçlendirildiğine göre 
çözüm daha da kısa zamanda 
gerçekleşecektir. 


irsiyete bağlıdır ve nesiller boyunca oluşup devam eder, ikincisinde birey yaşantısı boyunca 
değişen çevre koşullarına otomatik olarak uyum yapar. 


4. Yaşantı ağını Darwin şu örnekle açıklamaktadır. (Origin of Species, S. 59 ve J. Arthur 
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olması için gerekli bu arı türünün en büyük düşmanı tarla fareleridir. Tarla farelerinin bir yöredeki sayıları aynı yerdeki kedilerin sayılarına bağlıdır. Kedileri de genellikle. evde kalmış hanımlar beslerler. Böylece kırmızı çiçekli yoncaların varlığı ve çoğalması, diğer birçok organizma- 
nın varlığı ve sayılarına bağlıdır. 
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22. Hàwley, 1950, a.g.e. ve "The Approach of Human Ecology. to Urban Areal Research" 
Scientefic Monthly, Cilt LXXIII, Temmuz 1951, s. 48 - 49. 


23. Duncan, 1961, a.g.e. 


24. Bu durum tarih boyunca çeşitli örneklerle izlenmiştir. Örneğin, Kuzey batı Avrupa ül 
kelerinin onuncu yüzyıldan sonra tarımda öküz ye rine beygir kullanmaları buralarda sermaye birikimine, dolayyısıyla endüstrilesmenin erken başla masına yol açmış, buna karşılık, üretim teknolojisi değişmeyen Osmanlı İmparatorluğu, kendinden önce endüstrileşen ülkelerin pazarı olmaktan 
ileri gidememiştir. İlk insan topluluklarının göçebe yaşantıdan yerleşik yaşantıya geçmeleri, tarım 
da bazı aletlerin kullanılması ve yerleşmelerin sayılarının artması ve örgütleşmenin belirlenmesi 
de metalin tarımda kullanılması sonucu artı ürünün artması sonucunda alınmıştır. Bu konuda verilebilecek en önemli ve iyi örneklerden biri Robert L. Carneiro (“Slash and Burn Agriculture : 
A closer took at its Implications for Settlement Patterns” Men and Culture, Anthony F. C. Wak 
lace (Ed.) 1956) tarafından Amazon vadisindeki Kuikuru yerli kabilesinde yapılmıştır. Bu çalışmaya göre, ekili alanların ortaya çıkarılması ormanda agaçların kesilip yakılmasıyla olmaktadır. 
Yerleşme yerinin tayini ve yer değişikliğinin oluş ması ağaç kesiminde taş veya metal balta kullanilmasryla büyük çapta değişikliğe uğramaktadır. f 


.25. Örneğin ulaşım teknolojisinin deve ker vanlarına dayanması halinde, ancak bunlarin geçebileceği yörelerin ürünleri değerlenlirilebilirken, yani doğrusal bir bağlantı söz konusuyken, eski, 
ipek, amber ve baharat yollarında olduğu gibi, de miryolunun sonra da özellikle karayolu ulaşımının 
devreye girmesiyle belli merkezlerde toplanan ağ biçimi bir dağılım görülür ve daha çok bir ala» 
nın ürününün değerlendirilmesi olanağı ortaya çıkar. Haberleşme teknolojisindeki değişim kentlerin iç yapılarını etkilediği gibi, kentler arası bağlantıları ve örgütleşme biçimini de etkiler, 


26. İkinci Dünya Savaşından sonra özellikle geri kalmış. ülkelerde, ölüme yol açan hastalıklara sebep olan böcek ve mikroplarla savaşta örneğin DDT ve penisilinin kullanılması ölüm oranlarında büyük - düşmelere sebep olmuştur. Seylan'da beş yıl içinde ölüm oranı, % 30,6 dan 
9» 104'e, Jamaika'da 9, 28,3 ten “b 10,4'e düşmüştür. Bu örnekler çoğaltılabilir. Ayrıntılı bilgi 
için bakınız, Davis, Kingsley., “The Amazing Decline of Mortality in Underdeveloped Areas,” 
The American Economic Review, Cilt XLVI, Mayıs 1956. I 


27. White, A, Leslie., "Energy and the Evolution of Culture", The Science of Culture, L. 
White; F. Straus (Eds.) 1949. 


28. Nehirlerin, limanları doldurmaları nedeniyle bir çok yerleşmenin yeri tarih boyunca değişmiş, birçok yerleşme de terkedilmiştir. (Milet, Efes, Priene gibi) Buzul çağında, ilk yerleşmelerin bu kuşağın güneyinde yer alması raslantı değildir. Buzulların çekilmesiyle bu alanlarda da 
yerleşmelere rastlanmaya başlanmıştır. Çevre koşullarının değişmesi ve olumsuz sonuçlarına, teknolojiyle bağlantılı olarak ileride, denge bölümünde, ayrıntılı olarak değinilecektir. 


29. Schnore, Leo, F., “Social Morphology and Human Ecology," The American Journal of 
Sociology, Cilt LXIII, Mayis 1958, s. 627. 


30. Duncan; Schnore, 1959. ag.e., s 142. 


31. Geri kalmış ülkelerde durum ayni değildir. Hemep hepsinde bazı düşmeler kaydedilmis ise de, aşırı nüfus artışı, dışardan aktarılan teknolojiyle ölüm oranlarinin düşmesine karşılık 
doğum oranlarının sabit kalması ve dolayısıyla aradaki farkın büyüklüğünden meydana gelmektedir. Doğum oranlarının düşmesi, ülkelerin yapılarına ve özellikle teknolojik seviyelerine -endüstrileşmelerine- bağlıdır. 


32. Burada sözü edilen dinamik denge, dialektiğin ilkelerinden biridir. Yazarın kanısınca, 
birçok genel sistem teoristi tarafından, özellikle yaşayan sistemler veya ekosistemler için kul 
lanılan Steady State (zamanla değişmeyen (donuk) durum) kavramının kullanılması hatalıdır. 
Hiçbir ekosistem veya canlı sistem zamanla değişmeyen bir duruma giremez, bu statik denge 
demektir ve üstü kapalı olarak ilerlemenin, evrimin reddedilmesidir. Bu sistemlerdeki -değişimler hem iç, hem de dış dinamiklerin etkisiyle olur ve denge durumunda bile bu dinamikler 
sistemin içinde ve dışında mevcuttur. Devamlı denge kavramın ayrılar için bkz. Thomas, D. 
Brock, “The Ecosystem in Steady State”, Bio science, XVII Mart 1967. 


33. Homeostasis-kavramı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Lynton K. Caldwell, “Health and 
Homeostasis as Social Concepts : An Explaratory Essay,” “Diversity and Stability in Ecological 
Systems, Brookhaven Symposia in Biology, No. 22. N. Y. 1969. 


34. Dinamik homestasis kavramı bugün bütün ekolojik yaklaşımlarda kullanılmaktadır. Son 
yıllarda özellikle Cybernetics ve genel sistemler kuramları aracılığıya ortaya atılan hipotezler bu 
kavramın kuvvetlenmesine yol açmıştır. Yalnız, insanlarla ilgili olarak gerek kontrol sistemleri 
gerekse genel sistemler kuramları çerçevesi içinde yürütülen araştırmaların sayısı çok azdır. 


35. Haynes, Kingsley, E. 1970, a.g.e., S. 245 


36. Bugün birçok ülkede, örneğin A.B.D. de tarıma elverişli toprakların büyük bir kısmı 
ürün fazlasını önlemek için boş bırakılırken, Biafra, Hindistan, vb. ülkelerde açlık vardır. 


37. Bu durumun somut bir örneği son Hindistan - Pakistan savaşında, Hindistana göç eden 
milyonlarca Bengladeşlinin göç ettikleri alanın kötüleşen koşullarında izlenmiştir. 


38. Bunun en güzel örneği, özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra gerj kalmış ülkelerde 
tarımın mekanizasyonu sonucu, kentlere akın eden nüfusun sahte kentleşmeye ve ona ilişkin 
sorunlara yol açmasıdır. 


39. Ulaşım teknolojisi demiryolundan, kara yoluna dönüştürüldüğünde buna dayalı olarak kurulan kentler ortadan kalkacağı gibi, karayolunun ulaştığı alanlarda taşınacak ürün fazlası yoksa 
zaten sınırlı olan kaynaklar gereksiz yere kullanıl mis olacaktır. Bunun tersi olan durumda ise, üretim teknolojisinde bir ilerleme fazla ürün meydana getirdiğinde, ulaşım şebekesi bunu pazarlara 
kısa zamanda taşıyamazsa denge yine bozulmuş olacaktır. 


40. Bu konuda çeşitli ölçek ve niteliklerde pek çok örnek verilebilir. Örneğin, bir yörede 
doğal bitki örtüsünün - ormanın » ortadan kaldırılması iklim koşullarını değiştirecek, erozyonu arttıracak ve tüm doğal denge bozulacaktır, veya cesiitli gereksemeleri karşılamak üzere kurulan 
bir baraj gölündeki suyun belli bir alana yükledi yük çevrede depremlere neden. olacaktır, hatalı 
bir projeye dayandırılarak inşa edilecek bir liman,. devamlı dolma tehlikesiyle karşılaşacak kıyısal 
dengenin bozulmasına neden olacaktır. Bütün bu nedenlerle, plânlamanın temel ilkelerinden biri 
de doğaya karşı çıkmamak, onu dengesini bozmamaya çalışmaktır. 


41. Türkiyede son yıllarda izlenen bir poli tikayla meralar, tarlaya dönüştürülmüş, dolayısıyfa hayvancılık gerilemiştir. Balık tutma yöntemle rindeki bozukluk nedenleriyle de ülke balıksız kal 

mak tehlikesiyle karşılaşmıştır. Ayrıca belli bir zararlıyı, örneğin böceği ortadan kaldırmak için 

“kullanılan ilâçlar, yararlıların da ortadan kalkmasına ve Darwin'in yaşam ağının bozulmasına yol 

açtığından denge ortadan kalkmıştır. Yalnız, yazar, bu noktada özellikle insan sağlığı için gerekli olarak alınan tedbirlerin kınanmasına karşıdır. Örneğin DDT belki birçok yararlı canlının orta- 

. dan kalkmasına sebep olmuştur, ama milyonlarca insan da DDT aracılığıyla kurtarılmıştır. Bu denge bozukluğunu ileride sözü edileceği gibi yine teknoloji ortadan kaldıracaktır. 


42. Endüstriye ve ulaşım araçlarına ilişkin olarak ortaya çıkan hava ve su kirlenmesi tipindeki sorunların temel nedeni kaynak - teknoloji - örgüt dengesinin bozukluğudur. 


43. Örneğin bir kentte toplanan çöple ilgili en önemli sorun bunun ayni kent için yararlı 
bir hale dönüştürülmesi sorunudur. Ayni şey su döngüsü için de geçerlidir. Bugün pis sular tekrar kullanılamadıkları için sorun her an büyümektedir. 


44, Studer, Reymond, “The Dynamics of Behavior. Contigent Physical Systems,” Ekistics, 
Cilt 27, sayı 160, Mart 1969, C. 197. 


45. Çevre kirlenmesiyle ilgili olarak çıkan sorunların pek çoğu, hava ve su kirlenmesi, çöp 
birikmesi gibi, rahatlıkla hem Türkiye'de hem de dışarda üretilen teknolojik araçlarla giderilebilir. 


46. Bu, şu anda geri kalmış ülkeler yerlerinde sayıyorlar demek değildir, doğal olarak teknolojik seviyeleri yükselmekte ve ekonomik kal kinmayı sağlamaya çalışmaktadırlar. Yalnız, sorun 
birkaç yönlüdür, birincisi hız sorunudur ki, henüz bu tür ülkeler kalkınmışlar seviyesine çıkmaya 
çalışmaktadırlar, gerçekte fark her geçen gün artmaktadır, ikincisi, bu tür ülkelerin kaynaklarını 
ussal kullanamamaları çoğunlukla dışa aktarmak zorunda kalmaları ve nüfus artışını önleyememeleridir, üçüncüsü de milli gelirin yükselmesinden çok bunun kişiler arasında dengeli dağılması 
sorunudur ki, yüksek seviyedeki politik seçmelere bağlıdır. 


47. Caldwell, Lynton, K, 1970, a.g.e., s. 172 


48. Grosse, Robert, N. "Some Problems in Economic Analysis of Environmental Policy 
Choices," Ekistics, Cilt 27, Sayı 160, Mart 1969, s. 199. 


49. Örneğin kazalarda meydana gelen zarar yalnızca araçların kaybı değildir. İnsan yaşantısmın aksaması veya sona ermesiyle ölçülemiyecek zararlar ortaya çıkmaktadır. Hava, su kirfiliği vb. gibi çevresel sorunlar için de durum aynıdır. Fakat bütün bunlar, gerçekte, kaynakların 
verimli kullanılmamasından ve özellikle dengeli dağılmamasından doğan toplumsal maliyetle kar- - 
şılaştırılnca yine de önemsiz kalmaktadır. 


EYLÜL 1973 / TÜRKİYE MÜHENDİSLİK HABERLERİ ` 


TANSI SENYAPILI 


1965'den bu yana dünyayı git- 
© tikçe yoğunlaşan ye yaygınlaşan 
bir çevre sorunları bunalımı sardı. Bugün kuşkusuz en çok tartışılan konulardan biri bu. Bu konuda gündelik gazetelerde ve 


dergilerde hemen hergün bir 


makale, haber ya da röportaj 
çıkıyor; televizyonlarda, radyolarda bu konuda programlar düzenleniyor; hükümetler ve tekelci sanayiler bütçelerinde bu 
konuya gittikçe büyüyen ödenekler ayırıyorlar; sorun — hükümetlerarası ve uluslararası komisyonlarda tartışılıyor; gene 
uluslarüstü düzeyde bu sorunu 
çözebilmek için örgütleşmelere 
gidiliyor, konferanslar, seminerler, toplantılar (düzenleniyor; 
yalnız bilim adamları değil politikacılar da konuya eğiliyor. 


Aynı zamanda, konu üzerinde 
siyasal tartışmalar açılıyor ve 
kutuplaşmalar beliriyor. Örneğin, 
dünyanın parasal dengesini kontrol eden sanayileşmiş ülkeler, 
çevre sorunlarının en yoğun biçimde kendi ülkelerinde izlenmesine rağmen, sorunun gerçekte 


az gelişmiş 
ülkeler çevre 


sorunlarını nasıl 
değerlendirmeli 


bir dünya sorunu olduğunu ve 
insanlığın geleceğini tehdit eden 
en önemli sorun olduğunu öne 


sürerek tüm ülkelerin bu konuda 


tedbir almasını, geliştirilecek 
evrensel kurallara uymasını istiyorlar; denetimlerindeki kalkın- 


ma yardımını, siyasal ve ekono- 


mik baskı mekanizmalarını bu 
yönde etkili olacak biçimde kul- 


` lanacaklarını söylüyorlar. 


Üçüncü Dünya Ülkeleri ise bu 
yaklaşımı derin bir şüphe ile 
karşılıyorlar. Kalkınma yolunda 
kendi çizdikleri programlar yönünde ilerleyeceklerini,  kalkinma modellerini gene kendilerinin 
saptayacağını öne (o sürüyorlar. 
Sorunun gerçekte sanayileşmiş 
ülkelerin ticaret ve pazar soru- 


nu olduğunu, Üçüncü Dünya Ülke- 


leri için aynı anlam: ve _ boyutu 
taşımadığını, sanayileşmiş ülkelerin: kendi sorunlarının çözüm 
maliyetini üçüncü dünyaya yük- 


leyebilmek için ekonomik ve si- ` 
yasal santajlara giriştiğini sóy- ^ 


lüyorlar. : 
Óte yandan sosyalist blok, sorunun, emperyalist tüketim biçiminin doğal bir sonucu olduğunu ancak sanayileşmiş ülkelerin 
sorunu tüm insanlığın sorunu 
.olarak ortaya koymasının nede- ` 
ninin iktidar ve kârı kendi ellerinde daha fazla konsolide etmek olduğunu belirtiyorlar. Bir 
yandan dünya pazarları üzerindeki (denetimlerini (pekiştirmek 
için jenositlere girişmekten ka- 
'ginmayan, ırk ayrımlarını körükleyen, azınlıklar ve kuvvetsiz. 
ler üzerinde insanlık dışı baskılar uygulayan ülkelerin insanlığın 
geleceğini koruma şampiyonu 
olarak ortaya atılmalarının anlamsız olduğunu, sorunu Üçüncü 
Dünyaya doğum kontrol hapı dağıtarak ya da etraftan çöp toplayarak çözmeye çabalamak yerine, bu ülkelerin bir (yüzyıldan 
daha kısa zamanda yağmaladıkları kaynakların maliyetini ödemeye başlamalarının daha insan- 


. ca bir davranış olacağını sóylü- 
— yórlar. 


Sanayileşmiş ülkelerin içinde 
'de çeşitli gruplar çevre sorunlarının bunca önemsenmesine karşı çıkıyorlar. Bu sorunların, ka- 


muoyunun dikkatini daha ónemli sorunlardan çekmek için büyütüldüğünü, çevre sorunları konusuna onca para harcanırken, 
hükümetlerin öte yanda çevre 
sorunlarını yaratan alanlara daha büyük yatırımlar yaptıklarını; 
bazı iç sorunlar konusunda: ise 
yatırım yapmaya çekindiklerini 
belirtiyorlar. j 

Beri tarafta bilim adamlari karamsar savlar ileri sürüyorlar. 
Yapılan araştırmalara göre ener. 
ji açıkları büyüyor, okyanuslarda 
hayat azalıyor, hayvan ve bitki 
türleri kayboluyor, kentlerde hava ve su İnsan yaşamına elverişsiz bir niteliğe yaklaşıyor, insan yaşamı için gerekli kaynak- 


lar gittikçe azalıyor. Ekoloji adı 
verilen ve canlılar - çevre ilişkisini inceleyen yeni bir bilim 
dalı. gelişiyor. Bu konuda uzmanlaşan” bilginlerin adları dünyaya 
yayiliyor, yepyeni bir terminoloji gelişiyor. (1) 1 


Bütün bu gelişmelerin analizi- 


ni yapabilmek için çevre koruma ya da ekolojik dengeyi koruma sorununün ne olduğunu ve 
bu hareketin nasıl bir tarihsel 
perspektiften bugünkü bunalım 
noktasına vardığını “incelemek 
gerekir. : 
“NEDİR “EKOLOJİK DENGE?” 

Önce “ekolojik denge” deyiminden ne anlamak gerektiğini görelim. Ekoloji terimi ilk olarak 
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19. yüzyılın ortalarında Alman 
biyologu Ernst Haeckel :tarafın- 


- dan canlıların hem organik hem 


de inorganik çevre ile dolaylı ve 
dolayısız tüm ilişkilerini inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmıştır. Tanım daha sonraları giderek geliştirilmiştir. e Örrieğin, 
İngiliz ekologu Charles Elton'a 
göre ekoloji, canlıların yaşamlarını sosyolojik ve ekonomik acidan inceleyen bir tabii tarih yaklaşımıdır. Amerikalı bitki ekologu Frederick Clements ekolojiyi toplumbilimi olarak nitelerken çağdaş Amerikalı ekolog 
Eugene Odum ise doğanın yapı 
ve fonksiyonunu inceleyen bilim” 
dalı olarak tanımlamaktadır (2). 
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Az gelişmiş çevre 


Tanım elbetteki çeşitlenebilir 
ama ekolojik yaklaşımın temelinde yatan postula, canlılar ve 
çevre arasındaki ilişkilerin rastgele değil belirli ve açıklanabilir 
ilkelere bağlı olarak geliştiğidir. 


EKO - SİSTEM 


Ekolojik yaklaşımın temel birimi eko - sistemdir. Terim ilk kez 
1935'de İngiliz ekologu Tansley 
" tarafından kullanıldı. Tansley 
canlı organizmalar ve cansız çev- 
.renin oluşturduğu sistemlerden 


söz ediyordu. Daha sonra diğer 
ekolog ve araştırmacılar . bu 
kavramı geliştirdiler. 

Ekolojik ilişkiler elbette ki bir 
boşluk içinde oluşmazlar. Abiyotik bir çevre, bunun elemanları 
ve bileşkenlerini tanımlayabiliriz. 
Böyle bir çevre içinde birbirine 
enerji akımı ile bağlı biyotik elemanlar yaşar. Bu abiyotik çevre 
ve biyotik elemanların bütünlüğü 
eko - sistemi oluşur. Ekoloji bilimi bu sistemlerin yapı ve dinamiğini inceler. : 
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Evrenin tümüne bir eko - si$- 
tem olarak bakabileceğimiz gibi 


- çeşitli canlı türlerinin kendi 


mikro çevreleri ile kurdukları. 
alt sistemlerden de söz edebiliriz. Toplumdaki yaşama koşulları toplumun yapısını, sistemde- 
ki enerji akım hızı ise fonksiyonunu belirler. Yapi zaman geçtikçe daha . karmaşıklaşır, türler 
arasındaki: ilişkiler zinciri uzar. 


Eko - sistem elbetteki açık bir 
sistemdir. Kendi başına yeterli 
olamaz. Eko - sistemler arasında 
enerji, yiyecek, haberleşme, mal 
ve insan akımları “ vardır. Bu 
akımlar sistemin (devamlılığını 
sağlar, Ancak, bu akımların yoğunluk ve hızı sistem için çok 
önemli olduğundan, sistemdə 
bunları düzenleyici mekanizmalar vardır. Bu süreçler sistemdeki organizmaların nitelik ve 
niceliklerini etklliyerek. akımları 
düzenler. 

Böylece içinde enerji ve maddenin dağıtıldığı, açık ve birbirine bağımlı sistemler birbirleri - 
ile akım ilişkileri kurarak dengelenirler. Bu dengeyi, yani canlılar ve çevre arasındaki dengeyi sağlayan büyüme, çoğalma, 
azalma, göç, uyum gibi süreçler. 
dir ve bu süreçler sisteme kimlik sağlarlar. Ancak, sistemde bu 
tür uyum süreçlerinin yeniden 
düzenlenemeyeceği dengesizlikler belirirse, o zaman sistem 
toplumu yaşamını sağlayacak 
şartları yitiriyor demektir. 


BUGÜNKÜ BUNALIMIN 
NİTELİĞİ 

İşte bugün karşılaşılan sorunun bu nitelikte bir bunalım oldugu, herhangi ibir tek, ya da bir 
kaç alt sistemi değil biyosferin 
tümünü kapsayan bir sorun olarak karşımıza çıktığı ve uyum 
süreçlerinin çözemeyeceği kapsam ve nitelikte bir krizi getir. 
diği, bu nedenle insanlığın geleceğini tehdit ettiği öne sürülmektedir. Bu bunalıma çözüm 
bulunamazsa tüm eko - sistemin 

çözüleceği beklenmektedir. 


Gelişmiş çevre 


Bir başka deyişle, söz konusu 
olay çevrede izlenen bir değişmedir. Ancak, çevrenin gerek insan denetimi dışında, gerekse 
insan 'denetimi içinde bir çok 
önemli değişiklikler o aşamasından geçtiğini biliyoruz. Örneğin, 
buzul devirleri, su devirleri gibi 
dönemlere ek olarak neolitik devgelişmesi iile mekânda sürekli 
yerleşmelerin belirmesini, işgücünde ve bilimde insanın doğa 
üzerindeki etkisinin gittikçe yoğunlaşmasını insan - çevre ilişkileri içinde dönüm noktaları olaraki görebiliriz. 


Böylece, çevrede insan denetimi. içinde ya da dışında meydana gelen değişmeler (eskiden 
beri varolagelmiştir, ancak, öne 
sürülen sav bugüne değin insanın denetimi altında oluşan hiçbir çevre değişikliğinin tüm insanlığın yaşamını tehdit etmediğidir. Bugün çağdaş teknolojinin ekolojik dengeyi bozduğu ve 
bu denge bozulma ya da çevre 


bozulma hızının, çevreyi koruma 
ya da dengeyi yeniden kurma hizii çok aşmış olduğu izlenmek. 
tedir. Çevre bu Şartlar altında 
hızla gelecekte hayatın sürdürü- 


“lemeyeceği bir niteliğe bürün- 


mektedir. Bugün çevrede izlenen 
değişikliğin hızı, yoğunluğu. ve 
kapsamı önceden (görülmemiş 
derecelere ulaşmıştır. 


Bu açıklamaların ışığı altında 
“ekolojik denge bozulması” ya da 
“çevre bozulması” terimleri ile 
tanımladığımız sorunu şöylece 
özetleyebiliriz : Kaynaklara oranla hızlı nüfus artışı; kaynak tükenmesi, çeşitli ikirlenmeler ve 
kitleleri ortadan ` kaldırabilecek 
güçte silâhların kullanılacağı savaşlar. 


“Sorunu böylece  tànimladiktan sonra tarihsel (perspektif 
içinde sorunun nasıl ortaya çıktığını, geliştiğini ve uluslararası 
siyasal bir bunalım niteliğini ka- 


“zanmaya yöneldiğini inceleyebili- 


riz. 


5i 


TARİHSEL PERSPEKTİF 


Doğa - insan i'işkilerinde yeni 
bir aşamaya geçilmesi 19. yüzyilin sanayi devrimi ile gerçekleşti. Sanayi öncesi eko - sistemler 
düzenli ve sürekli koşullar altındaydı. Ganlılar ve çevre arasın- 
de oldukça duyarlı “simbiyotik” 
ilişkiler vardı. Oysa, yarışma ve 
çatışma üzerine kurulmuş modern sanayi toplumu tüm. duyarlı dengeleri yıktı. e Teknolojinin 
ilerlemesi ile insan biyosfere o 
günedek görülməmiş bir hız ve 


yoğunlukla saldırıya geçti (örne- 


ğin nükleer savaşlar) ve biyosferin dengesini tehdide başladı. 

19. yüzyılın sanayi devrimine 
20. yüzyılın bilim devrimleri zincirinin eklenmesi, örneğin, 19. 
yüzyılda organik nitelikten Inorganiğe dönüşen enerjinin 20. 
yüzyılda nükleer ve elektronik 
enerjiye dönüşmesi, yalnız sanayi öncesi eko - sistemlerdeki 
duyarlı biyotik dengeyi bozmak- 


Ja kalmadı, doğa - insan ilişkilerinde yeni bir aşama getirdi. 

Bugün teknoloji — görülmedik 
bir hızla gelişiyor, dev sanayiler kuruluyor, üretim hızla artıyor, modern ulaşım ağları yayt- 
Iryor, görülmedik güçte nükleer 
silâhlar gelişiyor. Kısaca modern toplumun alt yapısı göz kamaştırıcı bir biçimde kuruluyor. 
Ancak, bugün ileri sürülen sav, 
bu alt yapının kendi içinde tüm 
yapıyı yıkıcı elemanları da tagidığıdır. Diğer bir deyişle, modern 
toplum, amacı olan büyümeyi sür. 
dürebilmek için içinde yaşadığı 
sistemlere amansız bir saldırıya 
geçmiştir. 

Sorunun gelişmesini zaman 
perspektifi içinde izleyecek olursak, çevre bozulmasının kırsal 
alanda başlamış olmasına karşılik sokaktaki adamı etkilemesinin kentsel çevrede gerçekleştiğini görürüz, 

19. yüzyılda sanayi devriminden en yoğun biçimde etkilenen 
ülkelerde, çağdaş teknolojinin 
tarıma girmesi ile birlikte tarımdan kopan nüfusun mekânda be. 
liri; noktalarda hızla yığıldığını 
.görüyoruz. Ancak bu yığılma 
noktalarının mekâna dağılışında 
sosyal maliyetler henüz hesaplara katılmamakta ve yerleşme 
biçimini ve niteliğini tanımlayan 
en önemli değişken piyasa kuvvetleri olmaktadır. Bu durumun 
mekánsa| görünümü ise özellikle dünyanın hızla sanayileşen 
kentlerinde çevre bozulmasının 
bir sorun olarak ortaya çıkması 
ve kentlerin önemli bir bölümünü 
oluşturan orta sınıfların bu sorunlara çözüm aranması için baskı yapmaya başlamalarıdır. 

Çevre kirlenme sorularının gerek en erken ortaya çıktığı, gerekse en yoğun ve yaygın olarak (belirdiği ülke, şüphesiz ki, 
çağımızın en ileri sanayileşmiş 
ülkelerinden biri olan Amerikadır. Bu bakımdan, sorunun, özelle Amerika'daki gelişmesini, kitlelerin soruna tepki biçimlerini; 

- yönetici, politikacı ve toplumda. 
ki diğer kuvvet gruplarının s0- 


runa karşı vaziyet alışlarını, sosrunu yönlendirmelerini ve bu 
konuda (geçirdikleri (yasaların 
içeriklerini ve niteliklerini. izlemek çevre sorunları konusunda 
bugünkü gelişmeleri ve varılan 
sonuçları değerlendirme açısından yararlı olacaktır. Bugün dünyada çevre sorunları konusunda 
izlenen politikayı belirleyen en 
önemli güçlerden birinin gene 
Amerika olduğu düşünülürse, sorunun Amerika'daki (gelişmesi 
ve kuvvet gruplarının soruna vaziyet alışlarının değerlendirilmesinin uluslararası (gelişmelerin 
analizi açısından önemi ortaya 
çıkar. 


Gerek Amerika'da, gerekse 


dünyanın göreli olarak erken sanayilegen ülkelerinde, çevre bozulmasının öncelikle kırda başlamış olmasına karşılık sokakta. 
ki adamı etkilemesinin kentsel 
çevrede gerçekleştiğini görüyoruz. Sokaktaki adamın ilgisini 
çevre sorunlarına çeken ve bu 
çevre sorunlarına çeken ve onu 
bu ikonuda tepki göstermeye iten 
ilk sorun hava kirlenmesiydi. Nitekim hava kirlenmesini denetim 
için konan en eski yasalar 
Amerika'da yürürlüğe girmiştir. 


1881 yılında Chicago ve 
Cincinnati (kentlerinin duman 
kontrol yasaları koyduğunu görüyoruz. 1912 yılında ise 200.000' 
den çok nüfuslu 28 - Amerikan 
'kentinden 23'ü benzer yasaları 
kabul etmişti: Daha sonraki 
yıllarda ise, Amerika'da, özellikle Doğu ve İç Batının sanayileşmiş yörelerinde çevre bozulmasına, özellikle hava kirlenmesine ilgi giderek arttı, Eyalet İdarelerinden sonra Federal Hükümetin de soruna bulaşmasına yol 
dott I : 


Kamuoyunun dikkatini - soruna 
çeken en önemli olay, 1948'de 
Pennsylvania eyaletinde küçük 
bir sanayi kasabası olan Donora'- 
da 6 gün süren, 20 kişiyi öldüren ve hemen hemen bütün kasaba halkını hasta eden duman 
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ve sis karışımı olmuştur. Ancak 
bu olaylar, o yıllarda izole ve 
yersel olaylar olarak değerlendiriliyor, ülkesel alanda tedbirler 
alma yoluna henüz gidilmiyordu. 


Kamuoyunun dikkatini çeken 
diğer bir olay ise, 1952'de Londra 
kentini 4 gün süreyle kaplayan 
yoğun ve kirli sis oldu. Bu süre 
içinde kentte çoğu ciğerlerinden 
hasta olan 4000 kişi öldü. Bu 
olay üzerine yapılan araştınmalarda, Adada hava kirlenmesi 
sonucu verimlilik düşüşü ve temizleme çabaları dolayısiyle bütçeye yılda 700 milyon dolarlık ek 
yük bindiği anlaşıldı, Araştırmalar Londra"daki sis olayının en 
önemli nedeninin yumuşak kömür yakımı olduğunu da ortaya 
koymugtu, Bu nedenle, 1956 yılında, Adada bir çok bölgede 
yumuşak kómür yakımını yasaklayan Temiz Hava Yasası (Clean 
Air Act) çıktı. Bugün alınan önlemler sonucu Londra kentinde 
durumun hayli düzeldiği, ünlü 
Londra sislerinin de artık tarihe 
karıştığı ve Londralıların yılda 
ancak 1-2 gün sisli hava gördükleri söyleniyor. 


19. yüzyıl içinde ve 20. yüzyıl 
başında hava kirlenmesinin en 
önemli nedeni sanayi dumanlarıydı. Ancak ulaşım teknolojisinin gelişmesi ve artan gelirler 
sonucu ulaşım sektörünün yarattığı kirlilik ağır basmaya başladi. Ayrıca kentleşmenin de ge: 
lişmesi sonucu sanayi büyük 
kentlenden dışa kayıyor, o özellikle metropoller | uzmanlaşmış 
denetim merkezleri niteliği kâzaniyordu. Bu durumda bu tür 
kentlerde havayı kirleten en 
önemli neden ulaşım (sektörü 
oluyordu. 


Nitekim 1950'de Los Angeles 
kentindeki hava kirlenme sorunu dikkatleri otomobi| sanayiinin 
üzerine çekmiştir. Los Angeles'- 
de hava kirlenmesi öyle bir durum almıştır ki, durumu tanımla, 
mak için yeni bir deyim, “hava 
kanalizasyonu” kullanılmaya bas. 


lanmisti. Los Angeles'deki sorun 
özellikle güneş ışığı . etkisi lle 
nitrojen oksitler ve hidrokarbonların fotokimyasal duman yaratmasıdır. Bugün Los Angeles'de 
hava kirlenmesi öyle bir sorundur ki, havanın özellikle pis olduğu günlerde okul çocuklarının 
bahçelerde oynaması yasaklanır, 
derin nsfes almamaları öğütlenir. 
Kentin pis havasının kentten 60 
mil uzaklıktaki bir ormanı öldürdüğü de bilinen bir gerçektir. 


OTOMOBİL SANAYİİ DEVREYE 
` GİRİYOR 


Donora ve Londra'daki krizler, 
Los Angeles, Chicago, Cincinnati 
gibi kentlerde hava kirliliğinin 
artması kamuoyunu ayaklandırmış, otomobil sanayii ve Federal 
Hükümetin de devreye girmesine 
yol açmıştır. Mamullerine yapılan 
saldırılar karşısında otomobil 
sanaytinin ilk tepkisi mamulleri- 
nin hava kirlenmesindeki etkisini 


hafifletmeye çalışmak oldu. Ör- 


neğin, General Motors Araştırma 
Lâboratuvarlarından Dr. Williams 
G. Agnew dizel 


yonlar zaten sayıca azdır. Yarattığı kirlenme ise arabanın ancak 300 metre civarını etkiler, 
genel bir hava kirlenmesi yaratmaz. Normal bir kentsel çevrede 
dizel yakıtın sağlığa zararlı etkisi yoktur” (3) Nitekim bu yık 
larda, otomobil sanayiinin aldığı 
ilginç bir önlem de otobüslerin 
yakıtına ucuz parfüm karıştırarak 
koku sorunu çözmeğe çalışmak 
olmuştur (4). 


Karşılıklı tartışmalar, artan 
baskılar sonucu Federal Hükümet devreye girmek zorunda 


kaldı. Hava kirliliğine — ilişkin 
ilk yasa 1955'de geçti. Yasa, Sağik - Eğitim - Refah Bakanlığına, 
kısa adıyla HEW, araştırma ve 
eyaletlere yardım yapması Için 
yılda 5 milyon dolar ödenek veriyordu. 1963'de de Temiz Hava 


kamyonlarını . 
şöyle savunuyordu : “Dizel kam- 
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Yasası (Clean Air Act) çıktı. 
Yasa, hava kirlenmesine en fazla 
katkıda bulunan firmalara araştırmalarını genişletmeleri için 
parasal yardım olanakları getiriyor, Fedsral Hükümetin yetkilerini arttirryordu. 1965'de yasa 
kapsamı .genişletildi. ^ Arabalar 
için bazı standartlar getirildi ve 


bunlar 1968 model arabalara uy- 


gulandı. 


Bu gelişməler kapsamında sanayi de vaziyet alışını değiştirmek zorunda kaldı. Örneğin Mobil firması artık kendi yayınların- 
da içten patlarlı motörlerin hava 
kirlenmesine katkısını açıkça belirtiyor ve alternatiflerden söz ” 
ediyordu. Sanayiin bu yıllardaki 
tutumu bu işi gene  sanayiin 
kendisinin çözeceği, ancak bunun 
için baskı yapılmaması, sanaytin 
gönüllü olarak işi ele alacağı 
ve kendi yöntemleri ile kısa za- 


manda çözüme gideceğiydi. 


Sanayiin devreye girmesinin 
iki nedeni vardı. Birincisi kamu- 


Çevre ve çocuklar 
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oyu baskısı altında geçirilecek 
- yasal önlemlerde söz sahibi olmaktı. Diğeri ise koruma önlemlerinin, ve araştırmalarının yeni 


pazar olanakları açmasıydı. Nite- : 


kim egzoslara takılan emicileri 


ilk imâl edenler otomobil sana-. 


yii dışındaki firmalardı ama, bunlar geniş bir pazar bulunca otomobil sanayi işe el attı. Öteki 
firmalar çekilmek zorunda kaldı. Ancak, yarışmanın böylece 
ortadan kalkması da otomobilciler üzerindeki baskıyı azalttı. 
Ayrıca, yapılan bu araştırmalar 
otomobil imalâtçılarına mallarının fiatlarını arttırma olanağını 
da veriyordu. Örneğin, Henry 
Ford 1964'te hava kirlenmesini 
- önlemek amaciyle arabalara takılacak bazı parçaların gelistirilmesi için yılda 31 milyon dolar 
araştırma parası ayıracağın ilân 
etti. 1969 yılında da, gene artan 
baskılar karşısında, Ford fabrika- 


larının hava ve suyu kirletmesini 


önlemek için bütçeye - yalnızca. 


1969 - 1970 yılında - 60 milyon 


“dolar kondu. Ancak Henry Ford 
böyle yüksek bir çevre koruma 


maliyetinin büyük kısmının tüketiciye aktarılacağını da açıklıyordu. . 
Kamuoyunun  gittikce artan 
baskıları sonucu, 1967 yılında 
soruna bölgesel bir yaklaşım getiren, geniş 'kapsamlı Hava Niteliği Yasası (Air Quality Act) 
çıktı. Yasa HEW Bakanına hava 
niteliği standartları geliştirmesi, 
ülkeyi bu kontrol standartlarına 
göre bölgelemesi için yetki veriyordu. Bu bölgelerdeki eyaletlerden talep geldikçe standartlar 
uygulanacakti. Acil durumlarda 


.ise Bakan uygulama isteyebile- 


cekti. 

1970 yılında hava kirlenmesine 
ilişkin yeni öneriler geliştirildi 
Ancak, 1970 yılı çevre kirlenmesi sorunu açısından uluslararası 
düzeyde örgütleşmelere gidildiği 
yıldı. Bu yıl içindeki olaylar daha 
sonra ele alınacaktır. Böylece 
kamuoyunun ilgisini çevre o sorunlarına çeken ilk çevre sorunu hava (kirliliği izole bir sorun 
olarak kentsel çevrede ortaya 
çıkmış, kamuoyu ve sanayicileri, 
özellikle oto yapımcılarına karşı 
karşıya getirmiştir. İthamlar kar. 
şısında önce inkâr yoluna sapan 
sanayiciler kamu kesiminde ve 
üniversitelerde çalışan teknisyen ve araştırmacıların bilimsel 
açıklama ve baskıları sonucu 
ithamları (o kabullenmiş, ancak 
önlemler konusunda baskı koyarak denetimi ele geçirmeye çalışmıştır. Federal Hükümet ise 
kamuoyu ve sanayiciler arasında 
kalmış, ve bu nedenle geçirilen 
yasalar köklü önlemler getirememiştir, 


SORUN YALNIZCA KENTLERE 
ÖZGÜ DEĞİL ` 


Sorun yalnızca kentlere özgü 
bir sorun olarak kalsaydı şüphesiz ibugün vardığı noktaya ulaşamayacaktı. Ancak bu arada sanayileşmiş ülkelerin kırsal alanlarında da, özellikle ulaşım ve 
haberleşme teknolojisindeki gelişme sonucu, çevre bozulması 
olayları açığa çıkmaya başladı. 
Kırsal alandaki çevre bozulması 
olayları çok daha önemlidir. Çünkü sanayici, kamu yöneticisi ve 
sokaktaki adamı karşı (karşıya 
getiren; toplumdaki baskı ve çıkar gruplarını, bunların göreli 
ağırlıklarını, kamu yönetimi ve 
ekonomiye etkilerini ortaya koyan kırsal çevre bozulmalarıdır. 
Sanayiin kentlerden ikırsal alanlara kaydığı, kaynakların büyük 
kısmının da kırsal çevrede yer 
aldığı düşünülürse bu sonuç doaldır. 
` Örneğin, (5) 1958, 1959 ve 1960 
yıllarında Amerika'da Missisippi 
nehrinde çok sayıda balık öldüğü dikkati çekti. Nehrin aşağı 
havzasında 1963 yılında da 5 
milyon balık ölüsü görülünce 
olay genişledi ve kamuoyuna 
yansıdı. Araştırma ve analizler 
sonucu ölümlere Endrin adlı, şeker kamışı tarlalarını ilâçlamakta 
kullanılan bir klorlu hidrokarbonun yol açtığı anlaşıldı. Missisippi nehrine kıyısı olan 18 eyalette üretim yapan 10.000 sanayi vardı ki, bunların 118'i haşerat 
öldürücü ilâç yapıyordu. Bu firmalar üzerinde Sağlık Bakanlığı 
ilgilileri araştırma yapmaya başladı. Sonunda Memphis Kentinde 
bir Chicago merkez firmasına 
bağlı Velsicol firmasının Endrin 
imâl ettiği saptandı. — Çevrede 
araştırmalar genişleyince nehirden su alan New Orleans kenti 
içme suyunda, konserve balıkları ve istiridyelerde de Endrin 
maddesi bulundu. Kentte 3 saat 
içinde şişe suyu bayileri 5 ay- 


lik dağıtım listeleri hazırladılar. - 


Olay büyüdü ve İçişleri Bakan- 
` lığına sıçradı. Firma, Bakanlık 


yetkililerinin yaptıkları testlerde 
yanlışlık olduğunu, Endrin maddesinin balıklar üzerinde öldürücü etkisi olamayacağını ileri 
sürdü. Firmayı, Endrin imâl eden 


` firmalardan Shell de destekledi. 


Senatoda bu konuda görüşme 
açıldı. 


Böylece İçişleri, Tarım ve Sağlık Bakanlıkları ile haşerat öldürücü ilâçlar imâl eden fabrikalar arasında harp başlamış oldu. Velsicol firmasında işçilerin 
hastalanmakta olduğu ortaya çık- 


tı. Buna karşılık Velsicol firma- 


sı 150 politikacı ve iş adamına 
bir yemek vererek haklarını koru. 
mak üzere bir kampanya açtı. 
1964 yılında Sağlık Bakanı, New 
Orleans kentinde, ilgili guruplar 
arasında bir toplantı düzenledi. 
Toplantıda İçişleri, Tarım ve Sağlik. Bakanlıkları ilgilileri araştır- 


malar sonucu elde ettikleri bul- 
-guları açıkladılar ve Endrin, Ald- 


rin, Dieldrin gibi klorlu hidrokarbon içeren haşerat öldürücülerin 
yan etkileri üzerinde yapılan 
araştırmalar tamamlanmadan 
bunların üretiminin -yasaklanması gerektiğini öne sürdüler. Toplantıda sanayicilerin — görüşleri 
Ulusal Tarımsal Kimya Maddeleri Birliği (National Agricultural 
Chemicals Association) Başkanı 
Parke C. Brinkley'in sözleri ile 
özetlenebilir : “Bugün dünyamız- 


da en önemli savaş Allahsız ko- - 


münizm (Godless communism) 
ve Hristiyan demokrasi arasındadır. Bu kapsam için iki meydan 
savaşını açlık ve hastalığa karşı vereceğiz. Bu ikisi halkı komünizme iter, Bugün bu savaşlarda kullanmak üzere çiftçinin 
ve devlet sağlık memurunun elindeki en etkili silâh haşerat öldürücülerdir" (6). 


Haşerat öldürücü klorlu hidrokarbonlar içinde kamuoyunun 
dikkatini çeken bir diğeri gene 
kırsal çevrede yayılan DDT oldu. 
Bilindiği gibi H. Dünya Savaşı 
sırasında tifüs hastalığı ve bit 
ile mücadele de başarılı sonuçlar 
veren DDT, savaş sonrası büyük 
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bir hızla tarımsal alanlara yayıldı. DDT'nin özelliği zor eriyen bir 
madde olmasıdır. Havaya sıkıldığında hava akımları DDT'yi çok 
uzaklara yaymakta, yağmurla zerreler yere inmektedir. Yapılan 
araştırmalar durgun havada ve 
ağaçlardan ancak 50 - 100 fit yu. 
ikardan uçakla püskürtme yapılsa 
bile, püskürtülen DDT'nin ancak 
0/0 50'sinin yere düştüğünü göstermektedir. Böylece, DDT hava 
ve su akımları, balıklar ve kuşlar ile tüm çevreye yayılmakta, 
canlıların yağ dokularında, suda, 'karada birikmektedir. Gene 
araştırmacıların bildirdiğine göre bugün Antartika'dan Kuzey 
Kutbuna değin DDT'ye bulaşmamış canlı türler bulmak çok zordur. Bu yayılma bugün bazı türlerin - örneğin Amerika'da bazı 
ender kuş türlerinin yok olmasına, suda özümleme (fotosentez) 
olayının yavaşlamasına ve balık 
türlerinin ölümüne yol açmaktadır. 


Kamuoyunun ilgisini çeken bu 
açıklamaların da ışığı altında 
1960'larda başlayan Federal Hükümet ile haşerat, öldürücü ilâçlar imâl eden sanayicilerin savaşı 1970'lere değin sürdü ve. 
1969'da DDT -dahil bazı tarım 
ilaçlarının kullanımı azaltıldı. 
1970'de de özellikle devlet toprakları üzerinde DDT, Aldrin, 
Endrin, Dieldrin dahil bazı ilaçların kullanılması nihayet yasaklanabildi. 


SORUN GELİŞMEKTE OLAN. 
ÜLKELERE ATLIYOR 

20. yüzyılda bilim ve teknoloii dallarında ortaya çıkan devrimler çevre bozulma sorunlarının 
sanayileşmiş “merkez” ülkelerden sanayileşme yolundaki "cevre” ülkelerine sıçramasına .: ve 
yayılmasına yol açtı. Günün uluslararası ilişkileri kapsamında batı türü kalkınma modellerinin sanayileşmekte olan ülkelere benimsetilmesi 'bu ülkelerin kaynaklarının düşüncesizce sómürülmesine neden oldu ve bu ülkelerde özellikle kötü kaynak kul- 
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İNGİLTERE 


lanma sonucu çevre  sorunlari 
ortaya çıkmaya başladı. 
1960'ların ortalarında Filipinler, 
Kongo, Mısır, Kolombiya, Ekvator, Honduras, Meksika gibi ülkelerde açlık görüldü. Gene aynı 
yıllar içinde bir nesil sonra insanlığın açlığa mahküm olduğu 
söyleniyordu. Amerikanın olaylara tepkisi “yeşil devrim” i ortaya atmak oldu. Yeşil devrim 
geri kalmış ülkelerde ucuz ve 
yüksek verimli buğday ve pirinç 
türlerinin yetistirilmesidir. Aynı 


yıllarda bilim adamları da su hay- - 


vanları ve su altı bitkilerinin yetiştirilmesinin geniş çapta kontrol edilebileceğini öne sürdüler. 
Yapılan propagandalarm etkisi 


altında 1970'lerin yiyecek arzı 
fazlası görülecek yıllar olması 
bekleniyordu. 

Ancak geri kalmış ülkelerin 
tarım sektöründe transformasyon yapması beklenen yeşil -dövrim istenen sonuçları vermedi. 
Geri kalmış ülkelerin alt yapı 
sektörlerinin gelişmemiş oluşu 
nedeniyle, çiftçi, gübrelemeye 
çok hassas olan bu tohumlara 
zamanında, istenilen miktarda ve 
nitelikte gübre bulamıyor, hasadı zamanında pazara götüremiyor, gerekli krediyi bulamadığı 
için ilâç ve malzeme alamıyor, 
tarlaları haşerat basıyordu. Zengin çiftçiler arzın artıp fiatları 
düşürmesinden korkuyordu. Geri 
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kalmış ülkelerde efektif talep 
fiatı yükseltmeye yeterli değildi. 

Sanayi denetiminde tarım sektörünün. gelişmesini öngören, 
açlık sorununu ortadan kaldırması, geri kalmış ülkelerin hayat 
standardında transformasyon 
yapması "beklenen yeşil devrim 
girişiminin beklenen sonuçlara 
ulaşamaması dikkatleri tekrar 
çevre sorunlarına çekti. Sanayileşmiş ülkeler bu defa uluslarüstü mekânda çevre (o sorunlarını 
ele alma yoluna gittiler. Çevre 
bozulma maliyeti artık yalnızca iç 
pazarlara aktarılamayacak kadar 
artmıştı, ayrıca, Amerika'da bazı gruplar çevre sorunlarının ortaya konuluş biçimine karşı 


çıkmaya başlamışlardı. Geri kalmış ülkeler bu yeni önlemleri 
ve önerileri gittikçe artan bir 
şüphe ile karşılarken, sanayileşmiş ülkeler 1970'lerin en önemli sorunlarından birinin insan 
hayatının niteliği olacağını öne 
sürüyordu. Her nedense bu nitelik düzelmesinin çevre düzelmesi ile elde edebileceği .sanılıyardu. İnsanlığın yakın gelecekte marjinal bir yaşam düzeyins inmesi beklenmiyorsa da 
kaynak kullanmadaki başarısızlık 
açıktı. Bu yıllarda yazılan “science fiction". hikâye ve romanları, 
bu türde çevrilen filimler insanlığın bu başarısızlık sonucu kendi evnenini yıkması ile başlıyor 
sağ kalanlar başka — evrenlerde 
yeni maceralara girişiyorlardı. 
Soruna “koruma” (conservation) 
değil, ekoloji açısından yaklaşmak, disiplinlerarası araştırmalara yönelmek sorunu bir sistem 
I - yaklaşımı içinde ele almak gerekiyordu. ; ; 


CIKAR GRUPLARI CATISMASI 
GENİŞLİYOR 


re sorunların bu derece ittirmesi karşısında sanayiciler, kamuoyu ve federal hükümet arasındaki mücadele genişledi. Kamuoyunda bölünmeler oldu ve 
hükümetin çevre sorunlarını ele 
alış biçimine ve maliyetlerin kamuya ödetilmesi yolunda sanayiin ısrarlarına karşı çıkmalar 
başladı. 


Bu iç dalgalanmalara neden 
olan önemli olaylardan biri Chevron olayıdır. 1970 yılında — Louisiana Eyaletinin Meksiko körfezi 
açıklarında Gheuron Oil Company'ye ait 12 açık deniz petrol 
kuyusunda yangın çıktı. Yangın 
söndürme çalışmaları bir ay 
sürdü, ancak fırtına nedeniyle 


kuyularda onarım yapılamadı. - 


Firma tanesi 800 dolar değerindəki emniyet âletlerini kuyulara 
takmamıştı. Bu âletler bir kaçak 


olduğunda otomatikman o Sizin . 


tıyı kesiyordu. Sonuç olarak gün- 


de 4000 fıçı kadar ham petrol 10 
gün süreyle körfeze dökülerek 


50 mil karelik bir alanı kapladı: 


Petrol yalnız su altı hâyatını ve 
Loulsiana'mn ünlü istiridye yataklarını değil kuşların ve kıyı- 
da yaşayan diğer hayvanların hayatlarını da tehdit ediyordu. Rüzgârların etkisinde döküntü açık 
denizlere sürüklendiyse de olay 
büyüdü. Federal Hükümet Chevron firmasını ihmal nedeniyle 
1.800.000 dolar gibi yüksek bir 


tazminat ödemesi isteği ile mah- | 


kemeye verdi. Ancak olay Nixon 
yónetiminin Güneyde  izledidi 
stratejiye fazla uygun düsmüyordu. Chevron güclü bir firmaydi. 
Nitekim Lonisiana Valisi bir dilekçe ile İçişleri Bakanlığına başvurarak eyaletin gelirinin 9o 40” 
ının petrol çıkarmadan sağlandığın ve petrol firmasına bu nedenle çok yüklenilmemesini rica 
etti. Ancak, dilekçesi reddedildi. 
Kamu ayaklanmasına karşı, sanayi iş yerlerinin kapatmakla kamuyu tehdide başlamıştı. 


Kaliforniya Eyaletinde, 1969 
yılında, hükümetin çevre koruması konusunda daha etkili önlemler almasını isteyen bir grup 
kuruldu. Grup, kıyılarda petrol 
aranmasının yasaklanmasını, nük- 
Iser enerji yapımının durdurulmasını, DDT ve benzer haşerat 
öldürücülerin o kullanılmamasını, 
dizel yakıtında sülfür miktarının 
azaltılmasını, benzindeki kurşun 
bileşiminin (kaldırılmasını, havayı ikirleten iş yerlerinden günde, 
yıllık gayri safi gelirlerinin % 4'ü 
kadar tazminat alınması, çevre 
kantrol komitelerinden hava kirleten firmaların (yöneticilerinin 
çıkartılması ve benzeri 23 maddelik bir yasa geçirilmesini öne. 
riyordu. Grup aynı yıl içinde Eyaliste bu kanun için imza toplama- 
ya başladı. 1971 Mayıs'ında 


325.000 imza toplamışlardı ki bu, 


kanun teklifinde bulunmak için 
yeterli bir eğilimi gösteriyordu. 
Bu durum üzerine Eyalette bir 
kamuoyu yoklaması yapan Harris 
Pole, seçmenlerin 1/3'ünün kanunun geçmesini arzu ettiğini ortaya çıkarttı. Telâşlanan sanayici 
ve işçi liderleri 1972 yılında 
Gruba karşı bir kampanya örgütlemesi için bir kamu (ilişkiler 
firmasını angaje etti. Firma, kampanyasında, Grup üyelerinin davranışın ekok-kapris (sco-freaks) 
olarak nitelendirdi ve böyle bir 
kanun geçerse eyalet halkının 
işlerinden olacaklarını, — aileleri- 
nin gereklerini karşılayamayacaklarını, çamaşırlarını bile elle yıkamak zorunda kalacaklarını öne 
sürdü. Eyalet eski valisi de bu 
iddiaları destekleyerek yalnız 
ulaşım sanayiinde 50.000 işçinin 
açıkta kalacağını bildiriyordu. 
Çevre sorunlarına ilgi ve ilgili eylemlerinin birden arttığı 1970 
yılı içinde, üniversiteler ve azın- 
Irk gruplar, hükümetin çevre sorunlarının ele alış biçimine şiddetle karşı çıktılar. Bu gruplar 
hükümetin kamuoyu dikkatini 
daha önemli sorunlardan ekoloji 
sorununa çekmeye uğraştığını 
iddia ediyordu. Zenci konusmacılar mitinglerde kongreye çevre sorunlarına ilişkin en az 50 
yasa. önerisi giderken, zenci sorunlarını içeren bir tek yasa 
önerisi götürülmediğini; Vietnam 
savaşına karçi çıkanlar ise, hükümetin kamuoyu ilgisini savaştan 
çekmek için ekoloji davasını ortaya attığını ve büyümesi için 
beslediğini öne sürüyorlardı. 


Aynı yıl içinde Wisconsin senatörü Gaylord Nelson'un cad. 
rısına uyularak 22 Nisan günü 
çevre sorunlar günü ilân edildi. Ancak, 2000 ortaokul, 700 'kolej ve 300 üniversite aynı gün 
konferanslar ve gösteriler örgütleyerek ekolojiye yöneltilen bu 
ilgiyi protesto ettiler. İçişleri 
Bakanı Princeton Üniversitesin- 
de yaptığı bir konuşmada barış 
gönüllüleri örgütüne benzer çevre kontrol ya da düzenleme kuvvetleri kurulmasını ve ilk iş olarak kamu elindeki arazinin envanterini çıkartıp buraları için 
arazi kullanma biçimi saptanmasını önerince 1800 kişilik dinleyici grubu protesto ve itirazlar 
arasında Bakanı konuşturmadılar. : 

Gene aynı yıl içinde özel kişiler de aralarında çeşitli örgütler 
kuruyorlardı. Bunların içinde oldukça uç davranışlarda bulunan 
guruplar da vardır. Örneğin Ber- 
.keley'de Ecology Action grubu 
böyle uç davranışlarda bulunan 
bir grup. Grubun iddiası Başka- 
nın davasının bir miktar su ve 
duman temizlemek olduğu, öte 
yanda sorunun gerçekte bir yaşam biçimini değiştirmek olduğudur. Gerekli olan toplumun büyüme, gelişme, tüketim gibi ideallerinden feragat etmesidir. 
Grup bu ilkelerine uygun bir yaşam biçimi izlemektedir. Örneğin, kendi yiyeceklerini tarımsal 
ilâçlar kullanmadan yetiştirirler, 
ekmeklerini kimyasal maddeler 
eklemeden pişirirler, mümkün olduğunca az enerji ve su kullanırlar, eski hakine parçalarından 
yeni âletler yaparlar. Bazı gruplar ise belirli sorunları çözmek 
için kurulmuştur, örneğin Santa 
Banbara'da petrol sanayiini kentten çıkartmak için kurulmuş 
.GOO (Get Oil Out) grubu gibi. 
Bugün Amerika'da bu tür grupların sayısı binleri bulmaktadır. 


Kamu oyundaki bu örgütlenmeler karşısında Federal Hükümet 
de önlemlerini hızlandırmak zorundaydı. Nitekim 1969'da ilk 
Ulusal Çevre Politikası kabul 
edildi ve Ulusal Çevre Politikası 
Yasası (National Enviromental 
Policy Act) gecti. Ancak bu yasa oldukça genel ve çok açık 
olmayan amaçlar getirmiştir. 
Örneğin, çevreyi bozmadan en 
yararlı biçimde kullanmak ya da 
ulusal mirasın tarihi, kültürel ve 
dağal yönlerini korumak gibi. Bu 
açıdan, yasa, ulusal politikanın 


ancak genel çerçevesini çizmek- - 


tedir. Yasa tüm federal örgütlerin çevre sorunlarını disiplinlerarası açıdan ele almasını, ay- 
- rica, karar organlarindan da, kararlarını verirken çevre koruma 
sorunlarını göz önünde tutmala- 


rını istemektedir. Böylece, çev- 


reyi kirleten esas faktörler olan 


büyük sanayiye hiçbir kısıtlayı- 


cı önlem getirilememiştir. Yasanm getirdiği en önemli karar 
çevre Niteliği (Komisyonunun 
(Council on Enviromental Qua- 


lity - CEO) kurulmasıdır. CEO” 


nun görevi çevre kirlenmesi ko- 


— nusunda araştırma yapmak ve 


önerilər geliştirmekti, ayrıca, çev 
re ile ilişkili proje getiren tüm 
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federal örgütlerin CEQ'ye projelerinin çevreye etkileri, alternatifler ve sonuçlara ilişkin ayrıntılı rapor vermesi isteniyordu. 
Bu raporlar kongre ve kamunun 
denetimine açıktı. 

1970 yılında çevre — sorunları 
ile ilgili örgütlerin çoğu Başkan 
Nixon'un önerisi ile yeni kurulan Çevre Koruma Örgütü (Enviromental Protection Agency - 


EPA) ve Ulusal Okyanus ve At- 


E 


mosfer İdareşi (National Ocea- 
. nic Atmospheric Administration - 
NOAA) bünyesinde birlestirildi. 
Gene, Başkan Nixon'un özel emri ile, Ulusal Sanayi Çevre Kirletme Kontrol Komisyonu  (National Industrial Pollution Control Council) kuruldu. Komisyonun ödevi Başkana ve 'CEQ başkanlığına sanayilerin çevre koruması programlarına ilişkin bilgi 
vermek, sanayiin çevrede yarat. 
tığı sorunları incelemek, öneriler geliştinmek, sanayilerarası 
koordinasyon kurmaktı. Aynı yıl 


içinde Başkan Nixon Kongre'ye . 


bir mektup yollayarak çevre durumuna ilişkin bilgi verdi. Başkan Nixon Kongre'ye bir mektup 
yollayarak çevre durumuna ilişkin bilgi verdi. Başkan mektubunda çevre kirlenme konusunda 
öncelikler geliştiriyor, önerilerde 
bulunuyordu. Federal hükümet 
bu mektuba dayanarak bir program hazırladı. Örneğin su kirlenmesi konusunda beş yıllık bir 
süreyi kapsayan 10 milyar dolarlık bir ödenek kondu. Başkan 
Nixon gene 1970 yılı içinde hava 


kontrol standartlarının tüm ülke- 


ye uygulanması ve eyaletler bu 
standartlara uymazsa Federal 
hükümete eyaletleri zorlama yetkisi verilmesini önerdi. CEO incelemelerine göre, 4 yılda hava 
kirlenmesini kontrol altına alma. 
nın 26 milyar dolar tutacağı tahmin ediliyordu ki, bu da ilgili sanayilerin yıllık üretim değerinin 
9s 1'inden azdı. 


Gene 1970 yılı içinde: Kaynak 
Koruma Yasası (Resource Recovery Act) geçti. Parklar ve kamu 
rekreasyonu konusunda yeni ödenekler kondu, Çalışma ve Ulaştırma Bakanlığı gürültü standartları saptadı, Federal hükümet 
uçak gürültüsü ve sonik patlamaların azaltılması konusunda 
araştırmalar açtı. Katı artıklar 
sorunu yeniden ele alındı. Radrasyon standartları yeniden gözden geçirildi. I 

Özetleyecek olursak; Amerika”- 
nın geri kalmış ülkelerin açlık 


sorununa çare olarak öne sürdüğü yeşil devrimin başarısızlıkla 
sona ermesi ve yerine başka bir 
çarenin ya 'da oyalayıcı konunun 
ortaya atılma gereği, büyük sanayilerin artan (maliyetleri dış 


: pazarlarla paylaşma ve ilerisi 


için yeni pazar olanakları açma, 
denetimlerini sıklaştırma istekleri, kamuoyunun baskısıı kamuoyunu (saptırma gibi nedenler 
sonucu, 1970 yillarinda cevre sorunları doruk noktasına itildi. 


Federal hükümet geniş çap- . 


ta örgütleşmelere ve önlemlere yöneldi, ancak görüldüğü gibi, bunlar köksüz ve oyalayıcı 
eylemlerdi. Kamuoyu ve noktalar 
arasında — yelpazelenen çeşitli 
örgütleşmelere gitti. Sanayi için 
ise, büyüme ilerlemenin ölçüsüydü. 1970'ler her malın kullanıldıktan sonra atılacağı Yıllar (disposable seventies) olacaktı. Ancak, artik hava ve su bedava değildi ama, sanayi ide bu masrafı 
yüklenmek niyetinde görünmüyordu. 


Söz konusu sanayi, yukarıda 
sözünü ettiğimiz gibi, górünmü- 


yordu dış pazarlara yönelik, te- . 


kelci büyük sanayidir. Bu gerçeğe politik nedenleri ve kuvvetlerarası denge (sorunlarını da eklersek, çevre bozulma sorununun uluslarüstü mekâna sıçrayacağı açıktı. Nitekim 1970 yillarinda Amerika'daki eylemlere paralel olarak dünya'da da özellik: 
le Amerikanın önderlik ettiği bir 
hareket başladı. 


ULUSLARARASI 
ÖRGÜTLEŞMELER 


Bugün çevre sorunları ile ilgilenen uluslararası örgütlerin başında Birleşmiş Milletler gelir. 
Birleşmiş Milletler Sekreterliği 
kapsamında çevre sorunları ile 
uğraşan çeşitli alt örgütler var- 


dır. Bunların dışında Birleşmiş ` 


Milletlerin bölgesel ekonomik komisyonları da çevre sorunları ile 
ilgilenir. Ayrıca, çevre sorunları 
ile ilgili ihtisas örgütleri de vardır, örneğin FAO (Tarım ve Ci- 
da Örgütü) ya da UNESCO gibi. 
Bu örgütler ve kuruluşlar dışında 
Birleşmiş Milletlerin bir de Birleşmiş Milletler Gelişme Programı var ki, bu program ile kaynak 
koruma, ağaçlandırma, ekolojik 
değişim sonuçlarının incelenmesi ve eğitim çalışmalarına parasal yardım yapılır. Bugün bu 
program kapsamında yardım alan 
ülkeler içinde Türkiye'de vardır. 


Çevre sorunları konusunda 
ulusal düzeyde bir tartışma açılması fikri ilk olarak İsveç tarafindan Birleşmiş Milletlerin Ekonomik ve Sosyal Konseyinin 
1968'deki bir toplantısında ortaya 
atıldı. 1968 ile 1972 arasında Prag, 
Foumex, Addisababa, Bangkok, 
Meksiko, Beyrut ve Canberra 
kentlerinde yapılan toplantılarda 
çevre sorunları çeşitli açılardan 
tartışılmıştı. 1972'de ise 113 ülkenin katıldığı Stockholm Konferansı gerçekleşti. Konferansın 
amacı çevre koruma (eylemini 
uluslararası işbirliği ile gerçekleştirmek, sorunları (o tartışmalı, 
ortak önlemler geliştirmek, geri 
kalmış ülkelerde bu tür sorunların patlak vermesini önlemekti. 


Konferans üç komite ile çalıştı. Her komite iki konu işliyordu. Komitelerden, birincisi 
çevresel nitelik açısından yerlesmelerin plânlama ve yönetimini 
inceliyordu. Bu konuda komite 
doğal etkenler, nüfus artışı, konut sorunu, kentsel hizmetler ve 
benzeri konularda uluslararası 
işbirliği kurulması için öneriler 
geliştirdi. ^ Komitenin o işlediği 
ikinci konu, çevrenin eğitimsel, 
bilimsel, sosyal ve kültürel yön- . 
leriydi. Komite bu konularda da 
işbirliğine gidilmesi, parasal olanaklar bulunması, kaynak koruması için ortak anlaşmalar yapılması, uluslararası bir danışmanlık servisi okurulması gibi 
öneriler getirdi. 
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İkinci komite kaynak kullanma 
ve ikoruma konularında ortak 
programlar geliştirilmesi, haşerat öldürücülerin çevreye etkilerini araştırılması, tarımda kullanılan kimyasal maddelerin - 
azaltılması ve benzeri öneriler 
geliştirdi. İkinci konuda yapılan 
çalışmalar sonunda geliştirilen 
önerilen özellikle geri kalmış ülkeler tarafından tartışma ve itirazlarla karşılanmıştır. Konu, 
kalkınma projelerinin uygulanmasında ortaya çıkacak (sorunları 
çözmek için yönetimsel yasasal 
ws teknik öneriler. geliştinmekti. 
Bu arada, şöyle ilginç öneriler | 
geliştirildiğini görüyoruz: Ör- 


neğin, çevre sorunlarının ma- v 
liyetlere etkisi nedeniyle ulus: : z 
lârarası ticarette farklı tica- e 
ret politikası uygulanmaya- n 
caktı. Böylece, gelişmiş ül n 
' keler aralarında bir anlamda or- yi 
tak pazar yaratıyorlardı. Bir di- /) 
ğer öneri ise, az gelişmiş ülkele- / 
rin ihracat sorununu doğrudan il- K 
gilendiriyor ve tehdit ediyordu. n 
Çevresel sorunlar ihracata olum- tel 
suz etkide bulunur, ya da ticare- j^ 
ti sınırlarsa, bu ülkelerden yapı- dn 
lacak ihracat durdurulabilecekti Em Wl 
ve sanki, örneğin, ihracatı yapan EE 4 ui 
az gelişmiş, ülke ise, gereksinimi eqli vil 
ihracat değil de tazminatmış gibi VU 
karşılığında uygun bir tazmi- "-— "r 
nat ödenecek, parasal ve teknik E I 
yardım yapılacaktı. Bu öneriler 4. 
çevre sorunlarının altında yatan MI 
gerçek sorunun sanayileşmiş m 
ülkelerin pazar scrunu olduğunu ii 
göstermektedir. j 


< 


Üçüncü komite ise, çevre kirleten faktórlerin saptanmasi vs 
denctlmi scrunu ile uluslararası 
örgütlenme sorunlarını tartıştı. 
İkinci konunun işlenmesi sonunda bir çevre örgütü ile dünya 
çevre enstitüsü önerileri gelişti. Çevre örgütü çeşitti ulusların 
geliştireceği çevre koruma programları arasında işbirliği kuracaktı; çeşitli (ulusların bilim 
adamlarının katılması ile kürulacak enstitü ise bilimsel araştırmalara kaynak ve veri sağlayacakti. 

Görüldüğü gibi, Stokholm Konferansı daha çok, çeşitli uluslarin ve ulus bloklarının kuvvet ve 
denge denemeleri yaptıkları bir 
siyasal arena niteliğine bürünmüştür. Bu nedenle baştan beri sözü edilen ayrılıkların, bloklaşmaların, argümanların belir- 
. ginleştiğini görüyoruz. Konferansta açığa çıkan önemli 
bir nokta da geri kalmış ül 
kelerin sorunun adını açık 
ça koymaları ve oyuna 
gelmeyi reddetmeleridir. Stokholm Konferansı sorunun gerçek niteliğinin ortaya çıktığı ve 
bu nedenle teknik tartışmalardan 
çok siyasal tartışmaların yer aldığı bir toplantı olmuştur. Bu nédenle ileride bu konuya yeniden 
değinilecektir. 

Birleşmiş (Milletler (dışında 
çevre sorunları ile ilgilenen uluslararası başka örgütler de vardır. 
Ancak bunların esas ilgi alanları 
farklı olduğu için çevre sorunlar 
rı ile ilişkileri oldukça dolaylıdır. 
Bu tür öngütler arasında Dünya 
Bankası ile OECD'yi (Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) sayabiliriz. Temelde gelişme sorunları ile ilişkili olan Banka çevre sorunlarından özellikle nüfus 
artışına ilgi göstermektedir. 1970 
yılında — McNamara, Bankaya 
önerilen projelerin çevresel etkilerini inceleyecek bir örgüt kurulacağını açıklamıştır. OECD de 
' gene 1970 yılında çevre sorunlarını programına almaya karar 
vermiştir. i 


SONUÇ 


Çevreye duyulan ilgi 19. yüzyıldan bu yana gittikçe gelişmiş- 


tir. Ancak 19. yüzyılda bu yak- . 


laşım daha çok doğal çevreyi koruma boyutu taşıyordu ve bu 
özelliği ile elbette ki ancak üst 
gelir gruplarinin bir uğraşı oluyordu. Şu ya da bu kus türünün 
ya da balrk türünün kaybolması 
ancak kirlarda gecirecek boş zamani olan kigiye özgü bir sorun 
olabilir. j 


19. yüzyılın başında özellikle 
Batı Avrupa Ülkelerinde ve Amerika'da sanayi devriminin ortaya 
çıkması ve sanayi burjuvasının 
belirmesi, sanayi öncesi simbiyotik dengeleri temelinden yıktı. Çağdaş teknolojinin tarıma 
girmesi sonucu, kırda geleneksel 
örgütler, yaşantı biçimleri yıkıliyor, geleneksel tarım işçisi sanayi işçisi niteliğini (kazanıyor, 
kentlere yığılıyordu. Devir teknolojisi ucuz ve bol emeğe dayanıyordu. Bu nedenle, : sanayi 
burjuvazisi hızlı nüfus — artışmı, 
köylerden kentlere (o akımları, 
kentlerde yaşama şartlarının gittikçe hızla bozulmasına rağmen 
olumlu karşılıyordu. Kentlere gelen bu gruplar sanayi tarafından 


sömürüldükleri için çok düşük 


gelir gruplarına katılıyorlar, kent 
gelirlerine (katkıda bulunamıyorlar, bu nedenle kent hizmetleri yığılan gruplara yeterli bir niteliğe varâmıyordu. 


Modern sanayi toplumu, &âr 
maksimizasyonu, yarışma, pa. 
zarlar, üretim ve kârın durmadan 
artması gibi dokunulmaz bazı kabuller üzerine kurulmuştu. Sosyal sorunlar çok önemli değildi, 
çünkü üst gelir gruplarının acil 
sosyo - ekonomik sorunları yoktu. 
Acil sorunları olanlar ise henüz 
bu sorunların sözcülüğünü yapacak örgütsel düzeye erişmemiş, 
yasasal haklar ^ koparamamisti. 
Böyle bir düzen içinde elbette 
ki çevre de bir meta olarak ele 
alınıyor, üretime katılıyor, insanlar dahil herkesin ve her e$ya- 
nın üzerinde bir fiyat beliriyordu. Bu nedenle, bu devirde çevrs 
sorunlarına “koruma” - (conservation) açısından yaklaşılması, 
çevre sorunu deyince salt av 
türlerinin yaşamları ile ilgilenil- 


mesi, örneğin çevredeki (perip-: 


hery), özellikle ` sómürgelerdeki 
hızlı doğal kaynak sömürüsünden 
söz edilmemesi doğaldır. 


Çevre sorunları ne zaman ekolojik bir boyut kazandı? Bu soruyu, teknoloji değiştiği, kentlerdeki alt gelir gruplarının gelir- 


éi 


leri arttığı ve sosyo - ekonomik 
hakların arayabilecek (o örgütsel 
düzeye ulaştıkları zaman diye 
cevaplandırabiliriz. İngiltere ve 
Amerika'nın erken sanayileşen 
kentlerinde 19. yüzyılın ilk yarısında başlayan baskılar ve geçirilen yasalar bu çerçeve içinde 
değerlendirilebilir. Sorun kapsamının genişlemesi ise, özellikle 
sanayileşen ülkelerde 20.  yüzyılda bilim devriminin sanayi 
devrimi zincirlerini izlemesi ile. 
teknolojinin hızla değişmesi, yarışan sanayilerin çevreye gerçekten spektaküler bir saldırıya 
geçmesi sonucu kaynakları ve 
çevrenin bozulmaya başlaması 
ve sanayiin bu bozulma çerçevesinde bile keridisine pazarlar yaratabilmesi, çevresel (bunalımı 
ticaret konusu . yapabilmesi ile 
gerçekleşti. Sanayi devriminin 
başlarında bol ve ucuz emeğe 
dayanan teknoloji bugün artık 
değişmiştir. Örgütleşme ve ihtisaslaşma kartellere (o ulaşmış, 
enerji nükleer enerjiye dönüşmüş, makineler sibernatik nitelik kazanmıştır. Fiatlar artık açık 
pazarlarda — belirmez; örgütler 
arası pazarlıkla saptanır. İşsiz 
kitleler artık kentlerde aranan 
ucuz emek yığınları değil, ekonominin dengesini tehdit eden 
hastalık belirtileridir. Bugün bu 
nedenle nüfus sorunu, nüfus ekolojisi ön plâna çıkmıştır. 


Sanayiin soruna yaklaşımında 
iki belirli vaziyet alış görüyoruz. 
Birincisi, hükümetlerin bu soruna mümkün olduğunca az karışmasi ve çözümü sanayiin araması; diğeri ise büyümenin zararlarını ortadan kaldırmanın yolunun ayrı biçimde daha hızlı büyümede aranması gereğidir. Ama 
çsvre bozulmasını denetim nedeni ile yapılacak masraflar tüketiciye bildirilecektir: (o Kısaca, 
sanaylin davranışı : Ortada sanayiin neden olduğu bir sorun 
varsa ve bunun çözümü için kamuoyundan baskı geliyorsa bu 
çözümün denetiminin de sanaylin elinde olması yolundadır. 
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Denetimi ele gecirme konusunda 
Amerika'da sanayi, Federal Hükümete bağlı teknisyenler ^ ve 
sivi] gruplar arasindaki catigmadan órnekler górdük. 

Óte yanda, Federal hükümetin 
de konuya yaklaşımının radikal ve 
gerçekçi olmadığı açıktır. Soruna hep komiteler, komisyonlar, 
raporlar, araştırmalar, cetveller, 
gönyelerle yaklaşılıyor. Yüzeyde 
sorunlar, izole sorunlarla uğrasılıyor. Sekter bir yaklaşım: bu. 


Örneğin, kıyılarda petrol arama ' 


konusunda, süpersonik  araştırmalar konusunda, stratosfer kirlenmesi konusunda, tüketicinin 
korunması konusunda ya da büyük kentlerdeki azinlik grupların 
yaşama şartları konularında eş 
yoğunlukta çabaların — gelistirilmediği açık. Ayrıca, bir yandan 
çevre koruma konusunda büyük 
kampanyalar açan hükümetlerin 
öte yandan çevre kirlenmesine 
neden olan teknolojik araştırma. 
ları desteklediği de O biliniyor. 
- Kurulan komitelere yöneltilen en 
geçerli eleştirilerden biri de bu 
komite üye ve yöneticilerinin aynı zamanda çevre kirleten sanayilerin de yöneticileri olduklarıdır. Bu nedenle, bu gruplardan 
gelen baskılarla geçen yasalar- 
da kartelleşmiş sanayilerin üretimlerini etkileyici önlemler yer 


almaz. Ayrıca getirilen öneriler. 


oldukça genel ve açık olmayan 
niteliktedir. Bu önlemlerin uygulama yolları da açık ve seçik biçimde saptanmamıştır. 


Sorunu yüzeydeki (görünümü 
ile ele alan, radikal değişikliklerden kaçan hükümetler ve üretimlerinin zarar görmemesi için 
gerekli baskıyı kuran sanayi : 
Karşımızdaki görünüş böyle. Bu 
noktada sorulabilecek bir soru 
acaba sanayiin sorunu gerçekte 
nasıl gördüğüdür. 


Sanayi aslında sorunun ekonomik ve politik bir sorun, bir pazar ve yarışma sorunu olduğunun 
farkındadır. Ancak sorunu, kısa 
vadede, salt teknolojik terimler 
içinde çözmeye yönelmiştir. Ör- 


neğin, bugün otomobil o sanayii 
benzinle çalışan (otomobillerin 
uzun mesafede hızlı (o yolculuk 
amacı ile imâl edildikleri kabulünden hareket ederek, kent 
koşullarına daha uygun, yani kısa 
mesafede, sık sık duran ve yavaş giden araçlar üzerinde araştırmalar yapmaktadırlar. Bunların en bilinen örneği elektrikli 
arabalardır. Saatte 20-30 mil 
hız yapan, pilleri 30-50 mil dayanan iki kişilik arabalar artık 
pazara sürüldü. Bugün Londra'da 
tüm süt dağıtımı elektrikli arabalarla yapılıyor ve İngiltere'de 
40.000 civarında ruhsatlı elektrikli araba var. General Elektrik 


daha 1960'larda hava alanların- : 


da, kent merkezlerinde, alış - veriş merkezlerinde — kullanılacak 
elektrikli araç sistemleri üzerinde araştırmalar yapıyordu. Bunlar sistemden enerji alan, sisteme giriş çıkış ve hızları sistem tarafndan kontrol edilen 
elektrikli. araçlar geliştirmeye dayanan  projelerdi. Stephens - 
Adamson - Goodyear firması da 
kapalı bir konveyor sistemi geliştirdi. Bu sistem çok sayıda 
yolcu taşıyan araçlar ile hareketli kuşak sistemlerini birleştlriyordu. Sistem saatte en fazla 15 
mil hıza erişiyordu. General Motors firması ise, özellikle otobüsler üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir. 


Böylece sanayi, sorunun ilerde 
bir teknoloji değişmesi ile çözülmesini öngörmekte ve bu konuda çalışmalarını geliştirmektedir. Bu araştırmaların sonuclari- 
nın ne zaman pazarlanacağı ekonomik ve siyasal bir sorundur. 
Ancak bugünkü (konjonktür içinde bu değişikliklerin kısa vadede pazarlanması beklenmez. 


Soruna bir de geri kalmış ülkeler açısından bakalım. Bu noktaya dek çevre sorunlarının ileri 
ülkelerce ele alınış biçimini inceledik, acaba sorun geri kalmış 
ülkeler açısından da aynı noktada mı duruyor? Bu soruya olumlu cevap veremeyiz. Çevre sorunlar| bir refah, modernleşme, 
sanayileşme ve temelde bir pazar sorunudur. Henüz modernleşme ve sanayileşmede geri, pazarlarda ise eşit yarışma hakkına sahip olmayan ülkelerin soruna farklı bir açıdan bakacağı 
açıktır. 

Sorunu ortaya çıkartan ve tanimlayan sanayileşmiş ülkeler 
önceleri sorunu geri kalmış ülkelere şöyle tanımlıyorlardı : Çev 
re sorunları bir sanayileşme ve 
gelişme sorunudur. Geni kalmış 
ülkeler bugünün ileri ülkeleri 
düzeyine erişebilmek için batıdan ithal ettikleri teknolojik yöntemleri aynı biçimde uyguluyorlar. Bu durumda, bu ülkelerde de 
çok geçmeden benzer çevre sorunları ile karşılaşılacaktır. Bu 
ülkeler bir gelişme paradoksu 
içindedir. Bu ülkelerin sanayileşerek hızla kalkınmaları elbetteki dünya'da kısa sürede açlığın ve sefaletin azalmasını sağlıyacaktır, ama uzun sürede  insanlığı daha çaresiz kıtlık ve sefalete götürecektir. Bugün sanayileşmiş ülkeler, teknolojilerinin 
yarattığı zarerin maliyetini yüklenebilirler ama geri kalmış ülkeler bu maliyeti yüklenemez. Acaba bu ülkeler batidan aktarma 
teknikler yerine daha basit, daha emekyoğun teknoloji kullanamazlar mı? Böyle bir yaklaşım, 
bu ülkelerin bunca şikâyet ettikleri teknolojik ve kültürel emperyalizm sömürüsünü önlemez 
mi? I 

Bir ikinci yaklasim ise, ekolojik bozulmanın siyasal sınırlar tanımadığı, gelişmiş, gelişmemiş 
her ulusun ortak sorunu olduğu, 
blok ve ulusal ayırım gözetmeden tüm insanlığın geleceğini 
tehdit eden en acil sorunlardan 
biri olduğudur. 


Bu yaklaşımların sonucu, sorun 
ilk defa gelişmiş ülke çerçevesinden dışarı taşmış ve  Stok- 


“holm Konferansında evrensel bir 


görünüşe bürünmüştür. Sorunun 
neden böyle bir evrensel aşamaya ulaştığına gelince : Baştan be- ` 


ri sorunun aslında tüm ulusların 
değil bugün sanayileşmiş olan 
ulusların sorunu olduğunu, çevre kirlenmesi, kaynak tükenmesi gibi sorunların maliyetini .bu 
ulusların yüklenmesi gerektiğini 
açıkladık. Yukarıda daha mikro 
düzeyde verdiğimiz sanayi örneğinin şimdi ölçeğini büyütelim. 
Pazara yönelmiş tüketim ekonomisi için çevre sorunlarının varlığı maliyetlerin yükselmesi de- 
.mektir. Bu maliyetleri yalnız 
Amerika, yalnız Japonya, hatta 
yalnız sanayileşmiş batı ülkeleri- 
nin yüklenmesi demsk bu ülkelerin pazarda yarışabilirlik olanaklarının kısıtlanması demektir. 
Soruna bu açıdan bakınca, başta 
Amerika olmak üzere, batılı sanayileşmiş ülkelerin sorunu ulus- 
-larüstü düzeye çıkartma çabalarının, doğu blokunun bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabaları 
desteklemelerini ve Stockholm 
konferansı biçimi yaklaşımların 
anlamı çözülür. Evet, bir sorun 
vardır ama bu zenginleşmiş ülkelerin sorunudur; bu ülkelerin 
üretim maliyetlerinde zorunlu 
bir artışın, göreli yarışabilirlik 
olanağının yitirilmemesi için eşit 
paylaşılması çabalarının bir sonucu olarak büyütülen ve' tüm 
dünyaya sardırılan bir sorundur 
bu. I 

Öte yandan, sorunun böyle ortaya konuş biçimine geri kalmış 
ülkeler karşı çıkmakta gecikmediler. Sanayileşmiş ülkeler için 
çevre sorunu olarak nitelendirilen sorunun geri kalmış ülkeler 
açısından bir kalkınma sorunu 
olarak nitelendirileceği açıktır. 
Örneğin Amerika'da bir fabrika 
kurma kararı bugün kamuoyunda 
çevre sorunları yaratma potansiyeli açısından türlü olumsuz etkiler yaratırken, kişi başına milli gelirin 100 doları aşmadığı bir 
ülkede böyle bir yatırım potansiyel bir tehlike değil bir yaşam 
ümididir. e Nitekim, geri kalmış 
ülkeler Stockholm'de, çevre sorunları insanlığı geleceğini tehdit ediyor gerekçesi ile sanayi. 
leşme süreçlerini yavaşlatmaya- 


caklarını açıkça ortaya koymu$- 
lardır. Elbette ki, ayda kişi başına 3000 dolar geliri olan bir 
azınlığın, yılda 3000 dolar geliri 
olan bir çoğunluğa, yavaşlayın ki 
hep birden su üzerinde kalabilelim demesi gerçekçi bir çözüm 
olmasa gerek. š 
Geri kalmis ülkelerden gelen 
ikinci bir tepki de, ekolojik krizin, nedense, üzerinde çok az 
durulan bir yönü, kitle savaslarına yönelmiş silâhların kullanımı 
ile -ilgiliydi. Çevre bozulma olayını bunca büyüten sanayileşmiş 
ülkelerin ırk ayırımı gibi moral 
bozulmalar ya da nükleer testler 
üzerinde nedense durmadığı, 
çevre sorunlarını büyük bir titizlikle ele alan Amerikanın . Vietnam'a attığı bombalarla çevreyi sorumsuzca bozduğu, geleceğini kurtarmaya çalıştığı insanları kitlelerle öldürdüğü ve 
benzeri sorunlara hiç değinilmediğine işaret etmişlerdir. Geri 
kalmış ülkeler, ayrıca, sorunların 
farklı boyutlarına da dikkati çekmişlerdir. Örneğin, çevre sorunlarının gelişmiş ve gelişmemiş 
ülkeler için farklı — noktalarda 
durduğu, farklı anlamlar taşıdığına işaret ederek, evrensel standartlar (o geliştirilmesine karşı 
çıkmışlardır. Brezilya liderliğinde 
Üçüncü Dünya Ülkeleri evrensel 
standartlar yerine yerel koşulları gözönüne alan standartlar konması için bir öneri geliştirmişlerdir. Bugün tarımda DDT, nitrojenli gübreler, klorlu hidrokarbonların kullanımı, sanayileşmiş ülkelerde derhal çevre sorunları çağrışımı yapıyorsa da, ge 
ri kalmış ülkelerde bunlar açlıkla savaş, yarı aç yarı tok yaşayan kitlelerin besine kavuşması, 
çocuk ölümlerinin azalması demektir. Bu tür kimyasal maddelerin geri kalmış ülkelerin tarım 
sektöründen kaldırılması demek 
bu ülkelerin zaten önemli ölçüde 
tarıma dayanan ekonomilerinin 
çözülmesi ve bu ülkelerin giderek daha çok gelişmiş ülke ekonomilerine dayanmaları demek- 


tir. 
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Ayrıca, gelişmiş ülkelerde alınan önlemler geri kalmış ülkelerin ticaret rejimlerini de etkileyecektir. Örneğin, herhangi bir 
kaynağın az ya da çok kullanılma .kararı, kaynak ülkeyi geniş 
capta etkiliyecektir. Ayrıca sanayilesmis ülkeler cevre sorunlarını bahane ederek yaptıkları 
teknik ve parasal yardımların 
önceliğini de değiştirebileceklerdir. 


Geri kalmış -ülkelerin öne sür- . 
düğü, açığa çıkarttığı önemli bir 
sorun da . şudur: Petrol, 
kimya, kâğıt, ve metal işleme gibi çok gelişmiş —ülkelerde yığılma gösteren ve 
çevreyi çok kirleten o sanayiler 
kapsamında alınacak (önlemler 
maliyetleri çok yükseltecek ve 
bu maliyetler, bunları satın almada alternatifi olmayan ülkeler 
yüklenecektir. Bu durumun bu 
ülkelerin ^ kalkınma çabalarını 
olumsuz yönde etkileyeceği açıktir. . 


Bugün geri kalmış ülkelerde 
çevre sorunları sanayileşmiş ülkelerde olduğunca yoğun ve geniş kapsamlı değildir. Bu nedenle bu ülkelerde imalât maliyetlerinin fazla yükselmesi beklenmez. Bu durumda, elbette ki, 
geri kalmış ülkeler çevre kirleten 
ama milli gelire katkısı yüksek 
olan ağır sanayiin kendi ülkelerinde kurulmasını isteyecek 
ve gene elbette ki sanayileşmiş 
ülkeler kendi pahalı mallarının 
çevre koruma maliyetinin düşük 
olduğu geri kalmış ülkelerin daha ucuz imalâtına karşı korunmasını isteyecektir. Böylece geri kalmış ülkeler aleyhine yeni 
gümrük tarifeleri ve koruma önlemleri belirecektir. 


Geri kalmış ülkelerin konferansta ortaya koyduğu bütün bu 
yaklaşımlar göstermektedir ki 
bu ülkeler çevre koruma sorununu yeni bir ekonomik sömürü 
olarak nitelendirmektedirler. Kalkınma eylemlerini sanayileşmiş 
ülkelerin koydukları standartlar 


“doğrultusunda değil kendi ulu: 
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sal plânları doğrultusunda geliştireceklerini belirtmişlerdir. Böylece, geri kalmış ülkeler sanayileşmiş, ülkelerin kendi çevre sorunlarının o maliyetini Üçüncü 
Dünyaya yükleyerek çözmelerine 
karşı koyma çizgisinde birleşmişlerdir. Bu nedenle, konferans 
sonunda yayınlanan deklarasyon 
pratik olmaktan çok sembolik 
bir nitelik taşımaktadır. 

Bütün bu tartışmalar ve örnekler de ortaya koyuyor ki, çevre sorunları bir gelişme biçimi 
sorunu, çağdaş teknolojiyi . belirli bir biçimde kullanmanin 
yarattığı sorunlardır. Öyle ise 
geri kalmış ülkelerde (görülen 
çevre sorunlarını nasıl açıklamak 
gerekir? Bu ülkelerde görülen 
sorunları iki grupta izleyebiliriz. 
Önce mekânda nüfusun aşırı hizla yığıldığı kentsel merkezlerde 
ortaya çikan sorunları ele — alalım. Örneğin hava kirliliği standartları açısından bugün dünyanın en pis kentleri arasında Los 
Angeles ile birlikte Ankara ve 
Seoul gibi kentler de var. Los 


Angeles'deki sorun bir gelişme ` 


sorunu olarak nitelendirilebilirken Ankara ve Seoul ya da 
Taiwan gibi (kentler için aynı 
kanıya vâramayız. Bu kentlerde 
görülen sonuçlar, tersine, çağdaş 
teknolojik gelişme hızına . uyamamak, kötü kaynak kullanma 
ve sanayileşme hızının nüfus 
akım hızına göre daha düşük ol- 


DİPNOTLAR 


ması gibi nedenlerle ortaya cikar. Çağdaş teknolojinin tarım 
sektörüne girmesi sonucu nüfusun hızla kentlere aktığı ancak 
çağdaş teknolojinin sanayi sektörüne girme hızı daha “düşük 
olduğu için kent yaşantısına entegre olamaması, örneğin Türkiye'de gecekondu adı verilen 
yerleşme grupları biçiminde tabakalaştığı ve mekânda segrege 


olduğu artık çok bilinen bir gerçek. Nüfusunun yarısından çoğu ` 


alt gelir grupların dolduran bir 
kentte bu grupların kent gelirlerine — katkıda bulunamayacağı 
açıktır. Bu durumda bu kentlerde doğacak kent sorunlarına có. 
züm parasal nedenlerle getirilemeyecektir. 

Öte yanda nüfus sorununa bakalım : Nüfusun kaynaklara oranla hızlı artışının ve doğum kontrol hapı gibi modern sanayi toplumlarına özgü önlemlerle durdurulamaması elbette ki gene toplumun belirli bir teknolojik düzeye erişememesinden doğan 
sorunlardır. Kırda görülen bozulmalar ise gene teknolojik düzeyin geriliği nedeniyle kaynakların 
düzensizce sömürülmesinden ortaya çıkar. Toprakların çoraklaşması, erozyona uğraması, ağaçların kuruması, suların kirlenmesi, enerji yetersizliği hep bu nedene bağlanan sorunlardır. 

Bütün bu tartışmaların açısından temel soruyu yeniden sora- 


fim. Ortada gerçek bir sorun 
var mıdır, varsa bu sorun nedir, 
Himin sorunudur ve nasıl çözümlenecektir. Evet, ortada gerçek 
ve insanlığın geleceğini tehdit. 
eden bir teknoloji sorunu vardır ama bu sorunu ortaya cikaran tekelci sanayilerin pazar ya: 
rışması ve bu yolda çağdaş teknolojiyi kullanış (biçimleridir. 
Ekolojik dengenin alt üst olmaya yönelmesi kamu yönetimlerini 
yasasal önlemler almaya zorlamaktadır ama, gerek yasa yapıcı 
gerekse yasa yürütücü gruplar- 
da tekelci sanayilerin temsilcileri de yer almakta, önlemleri 
ve uygulamaları etkilemekte ve 
ekonomik dengeyi alt üst etmə 
tehdidi ile karşı çıkmaktadırlar. 

Çözüm nerede? Otomobillere 
emiciler mi takacağız ya da üçüncü dünyanın teknolojik ve demografik gelişmesini mi denetleyeceğiz, yoksa daha zorlu, yasalar mı çıkartmaya yöneleceğiz? 
Sorunu , yukarıda koyduğumuz 
gibi ifade edersek bu çözümlerden hiç birinin gerçekçi olmadığı açıktır. Sorunun çözümü ise : 
amaçlar, değerler ve yöntemler 
sisteminde yatmaktadır. Ekolojik 
dengeyi yeniden kurmak istiyorsak araştırmaları bu sistemlere 
yöneltmemiz, bu sistemleri insanlığa sağlıklı bir gelecek garanti edecek biçimde dengeleyici 
yönde yeniden ele almamız gerekecektir. 


1. Örneğin : eko - katastrof - insanın çevreye saldırması, ekosid - çevrenin düşüncesizce yaümalanması, kaynakların öldürülmesi, hava kanalizasyonu - kirli hava akımları, eko - kapris - kendisini ekolojik karamsarlığa kaptırmak, eko - pornografi - çevre korunması konusunda yanıltıcı 
bilgi vermek, kandırmak, eko - aktirist - ekoloji konusunda eylemli kişi. 


2. Edward J. Kormondy, Concepts of Ecology, Prentice - Hall, Inc, 1969 - Preface. 


3. Frank Graham Jr. The Internal Smog Machine'in Ecological Crisis, Glen A Love and Rhoda 
A. Love (eds.), Harcourt Brace Jovanovich, inc., 1970 


4. Frank Graham Jr., ag.e. 


5. Frank Graham Jr. The Missisippi Fish Kill'in Ecological Crisis, Glen A. Love and Rhoda A. 
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6. Frank Graham Jr., a.g.e. 
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TAMER GÓK 


GİRİŞ: | 


a) Kapsam: . I 

Konu Türkiye'de, “Bkolojik 
Denge” adı altında olmasa bile 
genellikle “hava kirlenmesi” ve 
zaman zaman “çevre sorunu” 
olarak ele alınmış ve son yillar- 
da da oldukça güncel olmuştur. 
Bu bildiri, konunun Türkiye'de ne 
dereceye kadar kurumsallaştığını, türlü kuruluslarin 


nasıl gördüklerini yaptıkları araş- 


tirma ve deneysel tesbitlere da- . 


yanarak vermeğe çalışacaktır. 
Ayrıca, sorunla ilgili kamu kuruluşları ve dernekler, yapılan 
toplantı ve faaliyetlerin envanteri verilecektir. 

Çalışma'da inilecek ayrıntı düzeyi bakımından, makro ve politika düzeyinde kalınması seçimi 
yapıldığından sorunların açıklanmasında fazla ayrıntıya girilmemiştir. Aslında çevre sorunu konusunda (Türkiye'de yapılmış 
ciddi ve geniş kapsamlı bir ca- 
İrşma veya araştırma da yoktur. 

b) Kuramsal Temel : 

Bildirinin çerçevesini çizmesi 
ve çalışmanın yöntemini açıklaması bakımından, “ekolojik denge” ve “çevre sorunu” gibi deyimlerden ne anladığımızı kısaca 


iş soruna . 
` hangi açılardan baktıklarını ve. 


türkiye'de - 


ekolojik denge 


sorunları 


belirtmekte yarar vardır. 

Ekolojik sistem, insan ve insanın üstünde yaşadığı dünya. 
nın doğal .özelliklerinden (bitki 
ve hayvanlar dahil) meydana gelir. İnsan ve doğa arasındaki 
ilişkileri yalın bir biçimde . gös-. 
termede Chadwick'in kurduğu 
ilşki şeması faydalı olacaktır. 
(1) 

İnsandaki uslamlama (muhakeme) özelliği onun bazı şeyle- 


re diğerlerinden daha fazla değer 
vermesine neden olmaktadır. İnsanın değerlerle yüklü olması, 
onu erişmek istediği hedeflere 
doğru bir takım faaliyetlere iter. 
Bu faaliyet dizisi, coğrafik olarak sınırlı yerlerde cereyan ettikleri için “faaliyet mekânları” 
diyebileceğimiz fiziki (o boyutlar 
kazanır. Böylece faaliyetin mekânda yer alması sırasında insan, 
faaliyet sonucu ulaşmak istediği 


EKOSİSTEM 


Doğa, doğal peyzaj 
insan flora ve fauna 


İNSANIN DEĞERLER 
SİSTEMİ 


` Değerler, amaçlar, 
hedefler. 


İNSANIN UYARLANMIŞ 
(adapted) MEKANLAR 
SİSTEMİ . 
Uyarlanmış fiziksel 
mekânlar 


İNSANIN FAALİYET 
SİSTEMLERİ 
Faaliyetler, akımlar, 
soyut. mekânlar 
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hedefin değerine göre, mekân ve 
doğayı değişik biçim ve şiddette kullanmağa başlar. 

İnsanın doğayı kullanma biçimini tâyin eden bir diğer ónemti etmen ise elde bulunan araçlardır; bilgi yönünden, üretim 
ve teknoloji seviyesi yönünden, 
vib. Faaliyetleri, doğayla ilişkisi 
yönünden tarımsal faaliyetler ve 
tarım dışı faaliyetler olarak sinıflandırabiliriz. Tarımsal faaliyetlerin yer aldıkları mekanlar 


“kırsal .cevre", tarım - dişi: faa- ” 


liyetlerin yer aldıkları mekânlar 
ise “kentsel çevre” olarak adlandırılmaktadır. Üçüncü gurup 
ise kir ve kent ortak çevre sorunlarıdır. 

İnsan - doğa ilişkilerinde diğer 
bir boyut olarak kullanma biçim 
ve derecesini öne sürebiliriz. 
Doğayı o kullanma boyutu ilişki 
derecesine: göre üçe ayrılabilir : 
i) Kullanmama veya az kullan- 


Kullanma 
boyutu 


Meken 
boyutu 
Kenitsel Alan 
Kırsal Alan 
Ortak 


Soruna yaklaşma açısı bakımından yukarıda açıklanmasına 
çalışılan yöntem Devlet Plânlama 
Teskilátinca Haziran 1972  Stokholm Konferansına götürülen görüş için geliştirilen çerçeveye 
oldukça yakındır. (2) DPT'nin dı- 
. şında soruna geniş - kapsamlı 
bir yaklaşım yapan kuruluş olmamıştır. Yerleşme kademelerine 
göre yapılan sınıflama © şöyledir : 

1. — Kentsel Çevre Sorun. 
ları : : ; 

a) (Süratli Demografik) Kentlesmenin Getirdiği Sorunlar. 

aa) Kent Fonksiyonlarının aksaması. 

— Barınma (konut) 

— Ulaşım - 

— Yeşil alan 


Kullanmama veya 
az kullanma 


ma, ii) Olumsuz kullanma, iii) 
Gereğinden fazla (aşırı) kullanma (kirlenme). 

İnsan ile. doğa arasında varolan ilişki derecesi genellikle bir 


optimum değere göre saptanmak-, 


tadır. Aslında bu optimum değer 
göreli (relative) ve bir anlamda 
da öznel bir değerdir. Toplumun 
gelişmişlik düzeyine ve giderek 
refah ölçütüne eşanlamlı. tutulabilir. Bu “kavrama toplumsal bilimlerde “ekolojik denge” denməktedir. Dengeden veya optimum noktadan uzaklaşma halinde “denge sorunu” ve şu günlerde daha yaygın olarak kullanilan deyimiyle "çevre sorunu” 
ortaya çıkmaktadır. 


İnsan - doğa ilişkilerini ve çevre sorununu incelemede, kullanma boyutu ile mekân boyutunu 
bir araya koyduğumuzda, bize 
yardımcı olabilecek bir matris 
ortaya çıkmaktadır. 


Olumsuz Gereğinden fazla 
kullanma kullanma 


— Dinlenme (rekreasyon) 

— Beledi hizmetler I 

ab) Kentlesmenin toplumsal 
ve kültürel etkileri. 

b) Hava kirlenmesi. 

c) Su kirlenmesi. 


2 — Kırsal Çevre Sorunları : 
Toprak - insan iliskileri. 


3 — Kırsal ve Kentsel Ortak 
Çevre Sorunları : 

a) Doğal olaylar. 

b) Yeraltı 'kaynakları. 

c) Doğal güzellikler, tarihsel 
ve ankeolojik değerler. 

d) Çevre sağlığı ve alt yapı 
hizmetleri. 

insan - doğa ilişkilerinde, teknolojik geri kalmışlık nedeniyle 
bazı toplumlar oldukça zayıf kalmakta ve bunların: çevre sorunları genellikle “kullanmama” veya “olumsuz ikullanma” sonucu 
ortaya çıkmaktadır. Gelişmekte 
olan ülkeler, ilişkilerde optimum 
değere ulaşamazken, gelişmesini 
tamamlamış ülkeler doğayı ve 
doğal kaynakları gereğinden fazla (aşırı) kullanım sonucu optimum değerin üzerine çıkarak optimalden uzaklaşmış, hava, su, 
toprak, kirlenmesi gibi çevre sorunları önlerine bir engel olarak 
çıkmıştır. : : 
Türkiye'de çevre sorununa yaklaşım farklı safhalardan geçmiştir. Haliç'te, İzmit Körfezinde su 
kirlenmesi, Ankara'da hava kir. 
lenmesi gibi yersel ve fakat 
önemli ve şiddetli sorunlar zaman içinde, baskı grubu olma 
niteliğini gösteren bir kamu oyu 
yaratmıştır. Bu arada yabancı 
ülkelerde, bilhassa ileri ülkelerde, çevre sorunu genel seviyede 
ve tüm ülkeyi ve birçok sektörü 
ilgilendiren bir konu haline gelmiş ve zamanla ülke ölçeğini . 
aşarak uluslararası bir nitelik 
kazanmıştır. Avrupa Konseyi tarafından 1970 yılında Strasburg'- 
da, Birleşmiş Milletlerce 1972 de 
Stokholm'de düzenlenen Uluslararası Çevre Sorunları Konferansları ülkeleri kendi çıkarları açısından çevre sorunu ile ilgili politika “kararlarını saptama ve 
uluslararası anlaşmalarda vaziyet alma zorunluluğuna itmiştir. Bu konferanslardà olup bitenler konumuz. dışında kal. 
maktadır. Ancak Türkiye'deki 
faaliyetleri, çalışmaları hızlandırması, yönlendirmesi ve politika seviyesinde de olsa sorunu 
ele alış biçiminin saptanması bakımından itici bir etmen olmuştur. 
Stokholm Konferansına götürülecek Türk görüşünün hazırlanması İmar ve İskân Bakanlığı 
ile Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından yürütülmüş ve bu konuyla ilgili birçok kuruluştan görüşlerinin belirtilmesi istenmiştir. Gelen görüşlerin hemen hemen hepsi, kuruluşların kendi 
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konu alanları içinde kalan sorunları kapsamakta ve genellikle 
kamu oyu tarafından da bilinen 
bu sorunların çok önemli ve acil 
olduğunu ileri sürmektedir. Ancak, çoğunluğunda göze çarpan 
bir nokta, istatistiki ve karşılaştırmalı bilgilerin eksikliğidir. Bu 
çeşitli kuruluşların tutum ve çalışma biçimlerini ileride sorunları ele alırken tartışacağız. 
Kanferansa gidecek görüşün 
saptanmasında bu kuruluşlardan 
pek yararlanılamamış ve DPT 


kendi çalışması sonucu, geniş : 


kapsamlı ve makro düzeyde kalan bir rapor hazırlayarak İngilizce olarak yayımlamıştır. (3) 
Raporda, insan - doğa ilişkilerinin 
toplumların gelişmişlik (o düzeyi 
ile yakından ilgili olduğu öne sürülerek bazı toplumların doğal 
kaynaklarla, geri teknolojileri, 
vb. nedeniyle optimal | ilişkiyi 
kuramazken, ileri toplumlarda bu 
ilişkinin gerekli düzeyin üzerine 
çıkarak, bir yandan kaynakların 
gelecekteki kullanım olanaklarını 
tehlikeye sokmakta öte yandan 
da insan sağlığını tehdit etmekte olduğu belirtilmektedir. 


İnsan doğa ilişkisinde kullanma derecesine göre ülkeleri üç 
gruba ayırabiliriz : 


i) Sanayileşmesini ve gelişmesini tamamlamış ve genellikle 
aşırı kullanım sonucu ortaya ci- 
, kan çevre kirlenmesi, gürültü gibi sorunları olan ülkeler. Bunların 

arasında Batı Avrupa (ülkeleri, 

ABD sayılabilir. 


ii) Sanayileşme ve gelişme 
yolunda olan ülkeler Sınai kirlenmeden, tarihi eser kaçakçılığına, erozyona, hava ve su kirlenmesine kadar çeşitli kullanma biçimi sonucunda ortaya çıkan sorunları vardır. Gereği gibi 
kullanamama ve olumsuz kullanma biçiminin hâkim olduğu ve 
Türkiye'nin de dahil edilebileceği bu grup bazı Ortadoğu, Orta 
Avrupa, Güney Amerika ülkelerinden oluşmaktadır. 

ili) Sanayilesmeye başlıyama- 


mis, kaynaklarryla cok az iliski 
kurabilmiş geri kalmış ülkeler. 
Bazı Asya ve Güney Afrika ülkelerinin içinde bulunduğu bu gurup doğal kaynaklarını kontrol 
etme, sağlıksız ve pek geri olan 
çevrelerinin ıslahı gibi sorunlarla karşı karşıyadır. 

DPT'nin raporunda, Türkiye'nin 
sorunlarının diğer iki guruptan 
farklı olması nedeniyle çözüm 
tedbir ve önerilerinde değişik olması ve konunun Türkiye'nin 
genel kalkınma süreci içinde ele 
alınarak araştırma ve faaliyetlerin buna göre yapılması gerektiği ifade edilmiştir. 

Bu önerilerin ayrıntılarına sorunların ele alınmasından sonra 


"değineceğiz. 


TÜRKİYE'DE EKOLOJİK DENGE 
SORUNLARI 


a) Kentsel Çevre Sorunları : 

a) Süratli Kentleşmenin Ge- 

Türkiye 1950'lerden bu yana 
hızlı bir kentleşme süreci içindedir. Bu sürecin genel görünümü; tarımsal yapıdaki değişim 
sonucu kırsal alanlardan büyük 
nüfus kitlelerinin kentlere göç 
etmesi, yani kırın itimi ve bunu 
tamamlayıcı olarak, gelenlere 
daha iyi olanaklar sağlaması nedeniyle kentin çekici bir yer olmasıdır. Yalnız, bu süreç sanayileşmenin yarattığı sağlıklı kent- 
Tesmeden oldukça farklıdır. 


Demografik veya sahte (pseu- 


do) kentleşme diye adlandırılan 
bu süreç sonucunda kente yığılan nüfus ve bu nüfusun yarattığı faaliyet artışına fiziksel yaprdaki değişim ve örgütleşme aynı artışla cevap veremeyince, 
kentteki birçok fonksiyon aksamaktadır. Bir diğer sonucu ise 


kent içi nüfus dağılımında top- ` 


lumsal farklılaşmanın ortaya çıkmasidir. 

aa) Kent Fonksigonlarwan 
Aksaması : 

Türkiye'de kentsel nüfusun yılda ortalama % 7'ye yakın artma 
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sıyla 1950'de % 18,5 olan kentsel nüfus oranı 1960'da % 25.2'ye 
ve 1970'de de © 33.5'e yükselmiştir. (4) 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
“Türkiye'de Kentleşme Komis- ' 
yonu” çalışmasında: “Kentlerin 
iç bütünleşme düzeyleri sanayin ve örgütleşmenin sağlanması ile tanımlanır; dolayısıyla, 
bütünleşmenin varlığı, sanayileşme ve örngütleşmenin de varolduğunu gösterir. Sanayi: 
ve - örgütleşme yoksa,  bütünlesmede yoktur. Bu  durumda kentleşme sanayileşmenin fonksiyonudur” denmektedir. 
(5) Ayrıca Tünkiye'de % 18 olan 
kentleşme oranına. mukabil sanayileşme oranının 9o 7 yi asamadığı ve böylece kentlesmeye 
ilişkin sorunların tümünün Türk 
ekonomisinin, kentleri (o sağlıklı 
biçimde geliştirici sanayi ve örgüt değişmesini sağlıyamamasından doğmakta olduğu belirtilmektedir. (6) 


Fiziksel alt yapı hizmetlerinin, 
genel konut arzının yetersizliği, 
trafik sorunu, dinlenme alanlarının eksikliği gibi kentsel çevrede görülen sorunlar, kente yığılan nüfusun sanayileşmeye zincirleme bağlı olan örgütleşme ve 
ihtisaslaşmanın: bulünmayışından 
ortaya çıkmıştır. 

Konut: Kentsel alandaki nüfus ve işgücü artışına paralel 
bir sanayileşme ve toplumsal) 
yapı değişmesi olmaması nedeniyle bir yanda lüks konutlar diğer yandan da düşük standartlı 
gecekonduların şehirde yan yana geliştikleri (görülmektedir. 
Kırdan ikente gelipte yüksek geliri sürekli işler bulabilmekten 
yoksun olan bu nüfus asgari 
standartları haiz /konutların bile: 
maliyetlerini karşılayamamakta, 
sonunda bir çok alt yapı ve beledi hizmetlerin olmadığı, ilk yatırımı düşük ve fakat toplam yatırımı ve kentsel maliyeti uzun 
dönemde yüksek olan yerleşme 
alanları ortaya çıkmaktadır. DPT 
raporunda (7), gecekonduda 


oturanlara mali durumlarını yükseltecek yeni iş olanakları sağlanmadığı sürece, karşılaştığımız 
çevre sorunları için getirilen çözümlerin mevcut durumu islah 
ve örgütlemeden öte gidemiyeceği öne sürülmektedir. 1965 yılında Türkiye'deki 5.5 milyon ha- 
ne halkının 2 milyonu kentlerde 
yaşamakta, ve kentsel alanlardaki gecekondu sayısı ise 403 bin 
civarında bulunmaktadır. Gecekonduların önemli ölçüde büyük 
Kentlerde var olduğu düşünülürse, kentlerin ortalama 9o 20 sinin gecekondudan oluştuğu hesaplanabilir. Bu oran İstanbul, İzmir, Ankara gibi kentlerde yüzde 
elli ve altmis'a kadar yükselmektedir. 

Son yılarda oldukça genis yankılar uyandıran Ankara hava kirliliği yanında, F. Yavuz'un da 
belirttiği gibi (8), hiç yanki 
uyandırmayan ancak daha geniş 
kitleyi ilgilendiren ve en az birinci sorun kadar kötü sonuçları 
olan bir gecekondu hava kirliliği 


vardır. Havası ancak iki kişiye - 


yetecek bir odada 4-5 kişi yaşayarak, bir takım sosyal ve psikolojik problemlerden sağlık bozukluklarına kadar önemli sorun- 


Ankara'da kirli hava 


lar ortaya çıkmaktadır. Bu arada 
bu konutların çoğunluğu elektrik, 
su, yol gibi en doğal hizmetlerdən yoksundurlar. 

Ulaşım: Türkiye, gelişmiş Batı ülkelerine oranla araç başına 
düşen kişi sayısı az olan bir 
ülkedir. 1965 yıllarında Türkiye 
ortalaması 400 kişi/araç, Ankara, İzmir, İstanbul ortalamaları 
ise bir araca 50 veya 60 kişidir. Fakat araç sayısının az olması Türkiye'de kentteki ulaşım 
faaliyetlerinin sebep olduğu çevre sorunlarının olmadığını söylemez. Ev- işyeri -eğlence dinlenme (rekreasyon) yeri ilişkilerini 
ele alan, geniş kapsamlı ve toplumsal bilim içeriği olan şehir 
plânlama süreçlerine girişilmediği sürece bugünkü İstanbul ve 
kısmen de Ankara ğibi, astronomik rakamlarla ifade edilebilecek 
yatırımların çözümliyeceği ulaşım sorunlarına sahip olacağımiz kaçınılmazdır. 

Bugün, bir yandan ev-işyeri 
akımını sağlıyacak yeterli taşıt 
bulunamazken, olanların da taşıma hızı trafik tıkanıklığı gibi 
nedenlerle çok düşmekte, sonuç- 
ta günümüz İstanbul'unda olduğu gibi günde 2-3 saat zaman 
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ev - işyeri ulaşımında kaybolmaktadır. Hele, bundan 12 yıl sonra 
kişi başına düşen araç sayısının 
iki misline erişeceği düşünülürse, ulaşım sorunlarının ihmal 
edilemiyecek bir önem kazanacağı açıktır. : 

Yeşil Alan : Kentleşmenin yarattığı bir diğer sorun, kent içinde yeşil alana duyulan gereksin- 


_ medir. Yeşil alanın yaratılması 


ya yeni gelişen kentsel bölgelerde yer ayrılması veya mevcut 
yerleşme alanında kullanis; ve 
biçim değiştirilmesiyle yapilabilir. Bazı Avrupa ve Türk sehirlerinde kişi başına düşen yeşil 
alanların miktarının karşılaştırılması bu konuda ne kadar geride 
olduğumuzu ortaya koymaktadır. 
Stokholm : 100 m, Londra : 
80 m?, Roterdam : 30 m?, Ankara: 23 m Adana: 0.2 m, İz 
mir : 2.7 m? (9). 

Büyük kentlerimizde ne mevcut 
bölgede yeni alanlar açma ne de 
gelişme — bölgelerinde rezerv 
alanlar ayırma işi başarılabilmektedir. Aksine, evvelce plânda yesil olarak gösterilmiş yerler başka kullanislara cevrilmektedir. Nitekim aynı süreçler sonunda Ankara'da kişi başına dü- 
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Ankara'da bir mahalle . 


şen yeşil alan miktarı (1950'de 
5.1 m iken, 1965'de 28 ve 
1970'de 1.8 metrekareye, İstanbul'da ise 1950'de 1.7 iken 1955' 
de 1.1 metrekareye düşmüştür. 
(10), (11). 

Mevcut kent içindeki yeşil 
alanların korunması ve yenileri- 
nin açılmasında başarısızlığın 
başlıca nedenleri arasında mahal. 
fi idarelerin (Belediyelerin) mali 
yetersizlik ve hukuki yetkisizliği ile arsa spekülâsyonu yapanların çeşitli baskılarla kent imar 
planlarında yaptırttığı değişiklikler sayılabilir. Dolayısıyla kentlerdeki yeşil alan sorunu kentlerin 
sosyo - ekonomik yapısına bağ- 
Jı kalmaktadır. 

Dinlenme : o Toplumsal ve fizikssl çevrenin veya günlük ca- 
Tisma temposunun kentte yaşayen kişi üzerinde ruhen ve bedenen yarattığı yorgunluğu gidermek, tazelenmek ve yeniden güç- 
#enmek için kent icinde ve yakın çevresinde sağlanan faaliyet 
dokusuna “dinlenme” (rekreas- 


yon) denmektedir. Bir kentteki 
rekreasyon kullanışlarının nicelik ve niteliği büyük ölçüde o 
kentin sanayileşme, sağlıklı 
kentleşme ve dolayısıyla. kentte 
yaşayanların gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Kızılcahamamdaki 
dinlenme tesisleri çoğunlukla Ankara"da özel arabası olanlara, 
Gençlik Parkı ise düşük gelir 
gurubuna hitabeden alanlardır. 
Önemli clan nitelik “yönünden 
farklı olan bu tesislerin niceliğini kentte yaşayan toplumsal tabakalara oranlı tutmaktır. Bu da 
yine şehrin , plânlama süreci 
içinde ele alınacak çalışmalardan 
biridir. Bu konuda Türkiye'de yapılmış ciddi bir araştırma yoktur. 

Beledi Hizmetler: Sanayileşmenin bir fonksiyonu olması gereken kentleşme, bu fonksiyon 
işlemediği için, Türkiye'nin kentsel merkezlerinde beledi hizmet- 


lerin felçleşmesi gibi, sağlıklı bir: 


kentleşmenin kolaylıkla cózümliyebileceği sorunu ortaya çıkarmaktadır. Türkiye'de beledi 
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-hizmetlerin felclesmesinin birbi- 


rine bağlı önemli üç etmeni vardır. . 
Birincisi, kentleşmenin kontrol 
edilememesi, yani kentsel yerleşmenin gelişmesinin büyük bir 
kısmının (gecekonduların) mahalli idarenin kontrolu dışında, 
beledi hizmetlerin hiç gidemiyeceği veya gitmesinin astronomik 
yatırımlara mal olacağı bölgelerde cereyan etmesidir. İkinci etmen, altında arsa spekülâsyonunun yattığı ve kentin müstakbel 
yoğunluk dağılımının kötü plânlama ve plânsızlık nedeniyle gereği gibi saptanamaması sonucu, 
konut alanlarının yoğunluğunun 
anormal artışıyla, su, elektrik, 
kanalizasyon gibi hizmet tesislerinin yetersiz duruma düşmesidir. Üçüncü olarak, belediyenin 
yaptığı hizmetin karşılığını alamamasidir. “Ankara  Belediyesi- 
nin temizlik ve aydinlatma resmi adı altında sağladığı gelir, 
temizlik için yaptığı masrafın üçtedbirini bile karşılamaz” (12). Ki 


teorik olarak giderlerin gelirler 
tarafından karşılanması gerekir. 
. Aslında, bugün karşı karşıya 
olduğumuz çevre sorunlarının çoğunluğunun baş nedeni, beledi 
alt yapı hizmetlerinin . yokluğu 
veya yetersizliğidir. Bu durum 
istisnasız kentin bütün bölümlerinde fanklı derecelerde de olsa 
kendini gösterir. Birçok gecekondu bölgesinde su, kanalizasyon olmaması nedeniyle: çevre 
sağlığı kötü durumdadır. (Birkaç 
yıl önce İstanbul (Sağmalcılar 
semtinde çıkan (kolera — salgını 
gibi) çeşitli baskı ve spekülâsyonlar sonucu, Ankara'nın Kavaklıdere, Küçükesat, Bahçelievler gibi semtlerinde (yoğunluk 
iki misline yakın artmış, mevcut 
kaynak ve altyapı: tesislerinde 
bir değişiklik — yapılmadığı için 
susuzluk, elektrik (kesilmesi, 
çöplerin toplanamaması, hava 
kirlenmesi, trafik trkanıklığı gibi 
sorunlar belirmiştir. 

Bütün büyük kentlerimizde beledi hizmetler, bırakın gelişmiş 
ülkelerin standartlarını, yıllarca 
evvel saptanmış kendi düşük 
standartlarımıza bile ulaşamamaktadır. Ülkemizde ters olan 
bir tutum ise, kentte yaşayanlara hizmetin: mahalli idarenin 
omuzlarına yüklenmesi fakat 
karşılığının merkezi idareye akmasıdır. Gelirleri (kendisinin 
toplamasına rağmen merkezi 
idare mahalli hizmetlerin arzın- 
da önemli bir sorumluluk — yüklenmsmektedir. Ancak İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi büyük kentlerimizde sorunlar belediyelerin 
gücünü aşmış hükümetin müdahalesini zorunlu kılmıştır. Sorunun çözümü geciktirildikce çok 
yönlü etkileri artacak ve çözüm 
maliyeti de önemli ölçüde yükselecektir. 

ab) Kentleşmenin Toplumsal 
ve Kültürel Etkileri. Kirdan kente göç eden ve büyük bir bölümü gecekonduda yaşayan bu nüfus gelir, eğitim vb. gibi sosyo 
ekonomik göstergelerin düşüklüğü ile sosyal tabakalaşmada ak 


sırada bulunmakta ve bu gurubun tabakalaşmada üst guruplarla olan büyük farklılaşması mekânda da kendini göstermekte, 
“konut 'dağılımı farklılaşma indeksi” tavana (maksimuma) yaklaşmaktadır. Bu gecekondu nüfusunun kent yaşantısına uyum- 
da zorluk çekmesi birçok ailevi 
ve sosyal bunalımlar yaratmakta 
ve gelecek için maliyeti bilinmeyen sorunlar hazırlamaktadır. 


Şimdiye kadar ózetlemede çalıştığımız kentsel (bölgelerdeki 
çevre sorunlarını kabaca siniflamağa kalkarsak bu sorunların 
temelde "faaliyetlerin" “mekön” 
a uyarlamasında mekânın içerdiği kaynakların, çoğunlukla, gere- 


ği gibi kullanılamamasına veya * 


yanlış kullanılmasına dayandığı 
ortaya çıkmaktadır. Kaynakların 
gereği gibi kullanılamaması ise 
sanayileşmenin ve örgütleşmenin eksikliğine bağlıdır. 

b) Hava Kirlenmesi : 

Türkiye'd hava kirlenmesi konusunda şimdiye kadar çok şey 
söylenmiş ve yazılmıştır, fakat 
sorunun çözümü için pek bir sey 
yapılmamıştır. Şimdi bu konuda yapılan çalışmaları, yazılanları, çizilenleri tarihsel gelişimi- 
ne göre ve ilgili kuruluşları da 
tanıtarak özetlemeye başlıyalım. 


Türk kamuoyu “hava kirlenmesi” kavramını Ankara şehri sayesinde tanımıştır. Gerçi son 
yıllarda İstanbul, Eskişehir gibi 
birkaç büyük (kentimizde de hava kirlenmesi olayının başladığı 
söylenmekte ise de görünür etkileri az ve gelecekte ne olacağı hususunda da herhangi bir 
araştırma yapılmamış olduğundan, bunları sorun kenti olarak 
ele almakta yarar yoktur. Zaten 
kamuoyunda da bir tepki oluşmamıştır. 

Kırsal alanlarda ise hava kirlenmesi diye adlandırılan sorun 
alanları Murgul, Ergani gibi maden işleme bölgeleridir. Bu işletmelerin sebep oldukları zararfar daha çok çevrelerindeki bitki 
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örtüsüne olduğu için bu sorunlar kentlerdeki hava kirlenmesi 
başlığı altında değil, kırsal çevre sorunlardaki bitki örtüsünün 
korunması bahsinde ele alınmalıdır. Tekrar Ankara'ya dönecek 
olursak, bu konuda iik raporun 
bundan yarım yüzyıl önce verildiğini görmekteyiz. 

— Türkiye'ye bir meteoroloji 
enstitüsü kurmak için çağırılmış bulunan Macar Profesör 
Rethly Ankara'da 20 aylık bir 
metrolojik incelemeden sonra 
1927 yılında yayınladığı raporunda Ankara'nın kendine has topoğrafik ve meteorolojik özelliklerinden dolayı meydana gelen sisi ve sisin tuttuğu duman 
ve tozu hava cereyanları aracilığıyla temizleyemediğini o belirterek, “Ankara'nın pek muzırrusıhha (sağlığa zararlı) olan iklimine mukabil civarının, bilhassa 
Etlik'in iklimi pek iyidir” demiş 
ve şehrin gelişmesinin, bu hususların gözönünde tutularak teşvik edilmesini tavsiye etmiştir 
(13). 

— Bundan bir yıl sonra Ankara kentinin ilk imar plânını ya- 


'pan H. Jansen: “Eğer bana An- 


kara'nın şehir plânı bakımından 
mecburi noktaları verilmemiş olsa idi, hiçbir zaman şehri bu cu- ` 
kura sokmaz, Etlik sırtlarına doğru (kayardım” demiştir (14). 
Jansen'e 50: yıl içinde ulaşılacak 
(1978 de) nüfus (miktarı olarak 300 bin rakamı verilmiştir. 
Şehrin bu nüfusa 25 yıl içinde 
ulaşması ve ellinci yılda (1978” 
de) iki milyon'a yaklaşık bir büyüklüğe erişeceğinin tahmin edilmessi havanın kirlenmesinde şehrin hızlı büyümesini ne kadar 
önemli bir etmen olduğunu açığa koymaktadır. (15) 

— Hava kirlenmesi konusundaki çalışmalar ve yayınlar, Türkiye'de şehirleşmenin hızının 
arttığı bir dönemde başlamıştır. 1956 - 1958 yıllarında Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Kliniğinde — yapıları 
bir araştırmada solunum sisteminde ortaya cikan bazi rahatsızlıkların Ankara'nın havasında 
artmış bulunan zararlı gaz ve moleküller nedeniyle olduğu öne 
sürülmüştür. (16) 

— Aynı yıllarda Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü ve Ankara 
Hıfzısıhha Enstitüsü tarafından 
atmosferik kirlenme konusunda 
incelemeler yapılmış ve raporlar 
hazırlanmıştır. 

— Hükümet seviyesinde ilk 
çalışmalar 1960'larda başlamıştır. Ekim 1960 da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının düzenlediği ve ilgili bakanlık temsilcilerinin katılması ile yazılan raporda “Ankara Havasının Kirlenmesini Önleyici Tedbirler” saptanmıştır. 1962 yılında hava 
kirliliği ile ilgili ilk kanun teklifi TBMM'ne veriliyor (17). 1964" 
de Enerji Bakanlığı Koordinatörlüğünde toplantılar yapıldı ve 
Ankara'daki hava kirliliğinin en 
büyük etmenlerinden olan kaloriferlerin yanlış ve yetersiz yakılmasını önliyebilmek için kaloriferci yetiştirme kursları açıldı. 
(Bu kurslar halen devam etmektedir)... : 

— 1966 yılında Ankara Belediyesinin koordinatörlüğünde 2 
ay kadar süren seri toplantılar 
yapılmıştır. 1 

— 1967'de Başbakanlıkça tertiplenen komisyon çalışmasında 
çeşitli kurumlardan gelen uzmanlar görüş bildirmişler ve üç aylık bir çalışmadan sonra 22 maddelik acil, orta vadeli, uzun vadeli tedbirler saptanmıştır. 

1968 yılında Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığında bir yıl kadar süren Bakanlıklararası toplantıda hava kirliliği üzerinde çalışılmıştır (18). 

— 1968 yıllarında iki ayrı proje halinde yürütülen dumansız 
yakıt çalışmaları başlamıştır. 
Bunlardan birincisi, Türkiye Kömür İşletmeleri ile O. D. T. Ü. 
nin ortaklaşa yürüttükleri düşük 
kalite kömürü, koklaştırma süreci ile yüksek kaliteye çevirmektir. İkincisi ise Maden Tetkik 


Arama Enstitüsü ile T. B. T. A. K.' 
nun beraberce yaptıkları toz kömürleri değerlendirme profesidir. Bu çalışmalar halen devam 
etmektedir. 

— Makina Mühendisleri Odasi 
1969'da “Büyük Sehirlerde Hava- 
nin Temizlenmesi” konulu bir 
kongre düzenlemiştir. 1969 - 70 
yılları,. hava kirlenmesi üzerinde 
oldukça genis bir (kamuoyunun 
oluşmağa başladığı yıllardır. Bu 
bakımdan kongre büyük ilgi görmüş ve katılanlar geniş bir çevreden olmuştur. Ancak, (belki 
Makina Mühendisleri (Odasınca 
düzenlenmiş olması nedeniyle) 
konuya bir kentleşme olgusundan 
ziyade ısıtma ve yakıt problemi 
açısından bakılmış ve önerilen 
tedbirlerde, dolayısıyla, parçacı 
bir. düzeyde kalınmıştır. 

— NATO bünyesi içinde kurulan “Modern Toplumun Sorunları 
Komitesi” (CCMS), St. Louis 
(A. B. D), Frankfurt (Federal 


-Almanya) şehirleri ile birlikte 


Ankara'yı, hava kirlenmesi araştırması üzerine rehber (pilot) 
şehir seçmiş ve Ankara'da yapılacak çalışmaların Dışişleri Bakanlığı kanalıyla T. B. T. A. K. tarafından yürütülmesini kararlaştırmıştır. 1970 yılında şehrin 13 
değişik semtinde kurulan istasyanlarla muhtelif zamanlarda havanın kirlenme durumunun ölçülmesine başlanmıştır. Bu konuda Kasım 1972 de Ankara'daki 
Türk - Amerikan Kültür Derneğin- 
de bir açık oturum yapılmış, sergi ve film gösterileri düzenlenmiştir. 

— 1971 yılında Birinci Erim 
Hükümeti, Ankara'da hava kirlenmesini programına almış ve 
Başbakanlığın önderliğinde 6 il 
gili bakanlık müsteşarı ve 3 
üniversite temsilcisinin katıldığı 
bir komisyon: çalışması yapmistir. Daha sonra hava kirlenmesi 
sorunu Melen hükümeti programına da girmiştir. 

Yukarıda tarihsel gelişimini 


vermeğe çalıştığımız Ankara'da 


hava “kirliliği konusunda, 1960" 
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lardan bu yana yapılan çalışma. 
larda çoğunlukla aynı noktalar 
işlenmiş fakat soruna ussal (rasyonel) ve geniş - kapsamlı bir 
yaklaşımda bulunan bir çalışma 
gerçekleştirilmemiştir. 

Yapılan çalışmalara göre sorun anahatları ile şöyle özetlenebilir : 

1 — Ankara şehri yerleşmesi- 
nin meteorolojik ve topoğrafik 
olarak büyük şehir kurulmasına 
elverişsiz bir arazide olması. 
Sshir çanak gibi bir (bölgeye 
oturmuştur ve çevrenin topoğrafyası hiç bir hava ceryanına (rüzgöra) olanak (tanımamaktadır. 
Ankara'da sisli günler sayısı 
oldukça çoktur. Sisli havanın partikülleri tutma derecesi ise daha yüksektir. Bu durumda bir şehirde normal olarak bulunan ve 
şehrin üzerindeki pis havanın temizlenmesine yardım eden ögelerden çoğunun Ankara'da bulunmadığı görülmektedir. 

2 — Havayı kirleten gaz ve 
maddeler ısıtmada kullanılan yakıtların artığıdır. Türkiye'de ve 
Ankara'da ikullanılan yakıt düşük 
kaliteli linyit kömürü ile düşük 
kaliteli akaryakıt (fuel - oil) dir. 
Bunlar bacalar vasıtasıyla atmosfere kömür tozu ile sülfür dioksit saçmaktadır. Her ikisinin de 
solunum yolu ile canlı varlıklara 
büyük zararı vardır. 

3 — Yoğun trafik ve bazı yerlerdeki tıkanıklıklar o nedeniyle 
araçların egzoslarından havaya 
karışan karbon monoksit gazının 
tehlikesi ise ihmal edilemiyecek 
bir etmendir. 

iki ve üçüncü: maddelerde be- ` 
lirtilenler havadaki dengeyi bozmakta, dengeyi düzeltmesi gereken ilk maddedeki özellikler ise 
bunu yapamamaktadır. 

Üzerinde daha az durulan et. 


- menler arasında, şehirde konut 


alan yoğunluğunun çok artması, 
bacaların yanlış. yapılmış olması, 
kalorifer yakıcılarının bilgisiz olması, gibiler de vardır. 
Sanayiin, Ankara'da hava kirlenmesine,. (havagazı ve elektrik 


fabrikasının küçük ölçüde olanı 
dışında), önemli bir neden olmadığı üzerinde anlaşılan bir 
husustur (19). Çünkü Ankara'da 
kirletmeye neden olacak bir sanayi yoktur. 


Ankara'da hava kirliliği üzerinde bunca yıldır bu kadar söz 
edilmiş olmasına rağmen, sorun 
üzerinde . yapılmış çok - yönlü 
bir araştırma projesi yoktur. Yapılan çalışmalar ya bölük pörçük veya zaman boyutunu içermeyen çalışmalardır. 


Ankara Hıfzısıhha Okulunca 
yapılan tesbitlerde, 1966 yılında 
Ankara'da havada kış mevsimin- 
de dumanın 24 saatlik ortalama 
miktarın bir metreküp havada 
0.171 mgr. ve en soğuk aylarda ise bu miktar 0.250 mgr., 
sülfür dioksit miktarı ise 
0.176 ve soğuk aylarda 
0.269 mgr. olduğu görülmüştür. 
Uluslararası standartlara göre 
duman azami 0.050 ve sülfür 
dioksit ise 0.150 olmalıdır (20). 

T.B.T. A. K. tarafından 1970' 
den bu yana yürütülen hava kiriliğini ölçme çalışmaları bu konuda yapılan ilk yöntemsel ve 
bilimsel çalışmalardır. 1970 - 1971 
kış'ı saptamalarına göre 24 saatlik ölçmeleri gözönüne alırsak 
m3, de SO: oranı 1.100 - 1.500, altı aylık ölçmelerdeki maksimumlar ise 0.275 (Ulus) 0.280 (Sıh- 


hiye), 0.307 (Bahçelievler) arasında değişmektedir. Bu durumda 1966 ile 1971 arasında yapılan çalışmalardaki farklılıklar nedeniyle bir karşılaştırma yapmak 
güç olmaktadır. 


Ankara'daki bu sorunun gittikçe büyümesi ve kamuoyunda bir 
tepki yaratılması sonucu 1968 yılında “Ankara Hava Kirlenmesiyle Savaş Derneği” adı altında, üyelerini çoğunluğu öğretim 
üyelerinden oluşan, bir kuruluş 
ortaya çıkmıştır. Bu dernek tertiplediği konferans, toplantı ve 
yayınlarıyla bir baskı gurubu olma durumundadır. Son 2 yıldır 
düzenlenen Hava Kirliliği ile Savaş Haftaları gittikçe artan bir 
ilgi çekmektedir. Hatta dernekçe bir Temiz Hava Kanunu taslagı dahi hazırlanmıştır (21). Hava kirliliğini denetim altına alan 
başka bir kanun tasarısı Sağlık 
Bakanlığınca hazırlanmış ve 1972" 
nin son aylarında Parlâmento'ya 
sunulmuştur. 


Gerek bu kanun tasarılarında 
olsun gerek birçok (kuruluşça 
tertiplenen toplantı, seminer veya yayınlarda olsun önerilen çözümler, “Ankara'nın tepelerine 
büyük vantilatörler konması” 
ndan (22). tüm şehrin tek merkezden ısıtılmasına kadar değişen ciddilikte olmaktadır. 

Ancak alternatif çözümler arasında tercih yapabilecek olabilirlik (fizibilite) ve maliyet - yarar analizleri yoktur. 

Önerilen çözümlerden beni 
nı şöyle sıralıyabiliriz : 

(Ə Yakıt kullanılacaksa, % 2 
den fazla kükürt ihtiva etmeyen 
yakıtların kullanılması. 

© Dumansız kömür  imaline 
geçilmesi. 

«9 Kalorifer tesisatında calistırılacak personelin kurslardan 
geçirilmesi. 

(Ə Bacaların daha uzun yapılması: 

Endüstri sahalarının mümkün olduğu kadar iskân yerlerinden uzaklaştırılması. 

Pratik olmaması dolayısıyla 
merkezi teshin usullerinden sarfınazar edilmesi (23). 

— Mevzuat eksikliği, kanuni 
esaslar, cezai müeyyideler getirilmesi, teknik talimatlar çıkarılması ve bunların sıkı bir şekilde 
takibi. 

— Yeni yapılan binalarda ısıtma tesisatının profelendirilmesi 
ve inşaat esnasında sıkı kontrol. 

— Enerji ve ısıtma santralle- 


.ri cihetine gidilerek şehir ve 


bölgelerin tek merkezden isitilması. 

— Ucuz tabii gaz veya havagazıyla ısıtma yolunda çalışmalara 
hız verilmesi (24). 

(Ə Şehrin, bilhassa hava kirliliğine maruz kalan yerlerin 
ağaçlandırılması. 

(Ə Halk araçlarının, şahıs araçlarının yerini alması ve elektrikle işleyen halk araçlarının mazot 
ve benzinle işleyen halk araçlarına tercih edilmesi. 

© Şehrin merkezindeki yoğun 
trafiğin çevre yollara aktarılma- 
SI. 

“qə Şehrin geliştirilmesi için 
yeni plânlar hazırlanırken caddelerin hâkim rüzgâra paralel 
olacak şekilde düzenlenmesi, gerekmektedir (25) . 

— Alınacak kısa ve uzun vadeli tedbirler arasında yakıt konusunun, ülke için geliştirilmek” istenen ve bu günlerde tartışması 
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sürdürülen enerji politikası ile 
ilişkili olarak ele alınması çok 
önem taşımaktadır. 

— Sıhhatli bir şehir plânlamasını ve uygulamasını engelleyen 
nedenlerin ülke ölçeğinden gelerek giderilmesi, arsa ve konut 
politikası, sanayileşme  politikası gibi temel araçların sağlanması, şehir büyümesine paralel alt- 


yapı ve servis yatırımları prog- ` 


ramlamasının yapılması ` gerekli 
olmaktadır. š 

— Hava kirlenmesi konusunda 
alınacak tedbirlerin süratle -belirlenmesi ve uygulama olanağına 'kavuşması için plânlama ve 
ilgili kuruluşların, yapı üretimi, 
enerji ve yakıt üretimi ve uygulaması ve ilgili bütün kurumların ve meslek (kuruluşlarının katıldığı (kapsamlı bir çalışmanın 
zaman kaybetmeden gerçekleştirilmesidir (26). 

Ankara Belediye (Başkanının 
bu konuda yaptığı bir konuşmadan bazı bölümleri buraya aktarmak, sorunun nedenleri ve çözüm yolları hakkında — mahalli 


idarenin nasıl bir yaklaşımda bu- 


lunduğunu gösterecektir (27) : 

— “Vasati olarak Türkiye'de 
gecekondu sayısı 5-6 bindir.” 
(S. 165) 

— “Ankara (da)... dumanı 
şehire vermeden çalışma sistemini tatbik etsek, bir merkezi o teshine mecbur etmek yoluna gitmeyi ` düşünürüm. Biraz anti idemokratik ama, demokratik olan bütün 
bu şehiri kurtarmaktır ve ben bu 
şehrin seçilmiş adamı olarak bunu çok demokratik buluyorum.” 

— "Sanayie kok'u vermiyeceğim, şehire vereceğim. Bazan 
böyle isyan şeylerimi sizlere bil- 
-dirmek istiyorum, resmi bir adamım ama, kusura bakmayın, herşeyden evvel şehirin sağlığını 
düşünmek mecburiyetindeyim.” 

— “... Bazı aletlerle vasıtaların 
egzoslarına müdahale etme imkânını arıyacağım.” (S. 166) 

— “Herkes her taraf değişmiştir fakat belediye mevzuati 


X & 


Bir üretim birimi olan Ankara Çimento Fabrikası 


- Karşı mı çıkacağız? 


çok basit olarak kalır..... (Belediye) 'kendisine verilen vazifeleri 
takibedecek imkâna sahip değildir. Belediyenin gelirleri çoğaltılmaktansa azaltılmak yolunda.” 
(S. 167) 


— “... Hâkim olabileceğimiz imkânlarla bu işi yapmayı daha pratik ve daha emniyetli buluyorum. Bu itibarla bir beynelmilel 
müsabaka açtık dört beş ay süren. Bu müsabakada sıcak su 
mu, gaz mı hangisi verimli olacak. Bunun hukuki tedbirlerini, 
tatbik şekillerini hiç şüphesiz- 
ki düşüneceğiz." ”- 

'— “Vardığımz neticeye göre 
merkezi teshin, gerek gaz  suretiyle, gerek sıcak su suretiyle tahammül edilemiyecek o finansmana ihtiyaç göstermiyor. 
Biz bu finansman imkânını gerek uzun vadeli krediyle ve gerekse 'kendi imkânlarımızla, ayarlama çarelerine — başvuracağız. 
Orduya selâm işimiz tamam, lâfim bir daha. söyletmiyeceğiz, 


kiymetli halkımıza.” (S. 168) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba. 
kanının 5 Şubat 1973 günü 
TBMM'de yaptığı açıklamaya göre, Ankara'daki hava (Kirliliği 
.sorununu çözümlemek için 5 yıllık kademeli ve 2 milyar liraya 
malolan bir proje uygulanacak ve 
bu proje gereğince gelecek yildan itibaren Ankara'ya az kükürtlü fuel - oil verilecek, çukur 
yerlerdeki bazı binaların havayazı ile ısıtılmasına gidilecektir. 

,Görüldüğü gibi çok (özelden 
çok genel'e kadar değişebilen, 
bazen birbiriyle çelişebilen çeşitli çözüm yolları, politika kararları ortaya atılmıştır. Ancak 
ne mahalli, ne de merkezi idare 
konuya gereği gibi sahiplenmeməktə, zaman zaman yuvarlak 
lâflarla ve vaadlerle durum geçiştirilmekte, uygulamaya dönük, 
maliyet sorunları işin başından 
beri düşünülen, geniş kapsamlı 
bir çalışma yapılmamaktadır. 

c) Su Kirlenmesi : 

Hava kirlenmesi gibi su kirlenmesi de genellikle kentsel 
alanlârda ve yine büyük oranda 
kentsel faaliyetlerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kent çevresinde görülen su 
kirlenmesini, kabaca üç tür faaliyet doğurmaktadır : Sanayi, beledi (kanalizasyon), ulaşım (bilhassa dəniz). Sorun bölgelerinde 
genellikle bu üç tür faaliyet beraber bulunmasına rağmen, bölgenin özelliğine göre ağırlıkları 
değişmektedir. Türkiye sanayilesmenin ve kentlesmenin basinda 
olan bir ülke olduğu için su kirlenmesi ülke çapında bir sorun 
olmaktan ziyade, . yersel düzeyde görülen sorun alanlarından 
oluşmaktadır. 

Önemli sorun alanları şöylece açıklanabilir : 

İstanbul'un Haliç'i hem sa 
nayi hem belədi hem de ulaşım 
faaliyetlerinin sonucu olarak 
doğal niteliklerini yitirmiş ve 
giderek, sağladığı faydaların öte. 
sinde çevre sağlığını da tehdit 
eden önemli bir sorun haline 


gelmeye başlamıştır. — Haliç'in 
doğal dengesini bozan, dolmasına ve kirlenmesine nedsn olan 
etmenleri şöyle özetliyebiliriz : 

1 — Bölgedeki sanayi tesisle- 


“rin verdikleri kullanılmış su ve 


benzeri sıvı ve katı artıklar, 

2 — Haliç'in her iki yakasında 
oturan bir milyon o civarındaki 
nüfusun pis sularının, hiç bir 
ön muameleye tabi tutulmadan, 
gerek fenni gerekse karakanal 
dediğimiz iptidai kanallar və 
açık dereler yolu ile çeşitli noktalardan Haliç'e akması, 

3 — Kâğıthane ve Alibeyköy 
derelerinin yüzyıllardır. e taşıdığı 
erozyon toprağı ile Haliç'de yillik ortalama 6 cm. lik bir taban 
yükselmesi -olması (28). 

Bozulan dengenin yeniden kurulamaması ve Haliç"in : eski 
normal fonksiyonunu yerine getirememesi ise, a) Kâğıthane ve 
Alibeyköy derelerinin' rejimleri- 
nin bozulmuş olması, b) Haliç'e 
giren deniz akıntılarının bu bölgsye gelişi güzel demirlenerek 


çürümeye bırakılan gemi ve 


mavnalar yüzünden doğrultu değiştirmesi, sonucu dolma ve kirlenmeye neden olan çamur ve 
artıkların. temizlenememesi — yü- 


zündendir (29). Sorunun büyük. 


lüğü yönünden Haliç Türkiye'de 
su kirlenmesi bakımından birinci sırayı işgâl etmektedir. Haliç 
sorununu çözümlemek için, temizlemek gibi, 2 milyar lira civarında bir mali kaynağa ihtiyaç 
olduğu öne sürülmekte ise de ayrıntılı bir çalışma yoktur. 
Kirlenmz derecesi yönünden 
ikinci sırayı İzmit Körfezi tutmaktadır. İzmit Körfezinin sularını da sanayi artıkları ve kanalizesyonun denize dökülmesi kirletmektedir (30). Deniz ulaşımında gemilerin denize bıraktıkları 
çöp ve petrol artıkları da bu sürece katılmakta ve çoğu yerde 
denizi rekreasyon yönünden yararlanılamaz duruma getirmektedir. İzmit Körfezi de Haliç gibi 
canlı varlıkların yaşamasma olanak vermeyecek bir ölü deniz 
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haline gelmiştir. Í. T. Ü, ve Hidrobiyoloji (o Enstitüsünün İzmit 
Körfezinde su kirlenmesi üzerinde yürüttüğü araştırmalar vardır. 


İzmir Körfezinin diğerlerine ` 
benzer biçimde, kent kanalizasyonunun ve sanayiin hiçbir tasfiye işlemine tutmaksızın pis artıkları denize dökmesi, Türkiye” 
nin en önemli ihracat limanlarından biri olması nedeniyle gelen 
çok sayıda geminin aynı işlemi 
hızlandırması sonucu Körfezde 
balık gibi canlı varlıkların yaşama olanağı kalmamış, çevre sağlığını tehdit eder hale gelmiştir. 
1970 yılında İzmir'de yapılan bir 
çalışmada, 11 belediye ve toplam 767 bin kisiden olusan büyük İzmir Bölgesinin halkının yarısına kanalizasyon (hizmetinin ` 
götürülmediği ortaya çıkmıştır. 
Mevcut tesisler yetersiz kalmakta, pis su, yağmur suyu, akar su, 
yeraltı suyu hep birbirine karışmakta ve başta sağlık olmak 
üzere büyük tehlikeler arzetmektedir. Yine aynı çalışmada, İzmir'in 2000" yilinda. erişeceği nüfus büyüklüğünü (üç misline çı- 


 kacağı) düşünerek kanalizasyon 


ihtiyacının üç devre içinde karşılanmaya çalışılması önerilmektedir. Tahmin edilen maliyet  rakamlari birinci devre (1973 - 78) 
de bir milyar, toplam (2000 yılına kadar) ise 3,5 milyara yakındır (31). Rakamların bu kadar 
astronomik oluşu çözümün yine 
kısmi olmağa mahküm  kalacağı ve sorunun ciddiyeti muhafaza 
edeceğini göstermektedir. 


Deniz sularından, kirlenme derecesi bakımından ilk üç sırayı 
alan Haliç, İzmit ve İzmir Körfezlerinin ardından Ereğli, Zonguldak, Ayvalık, Gemlik ve az da. 
olsa Mersin ve İskenderun gelmektedir, 


Kentsel çevre içinde kalan karasularındaki kirlenmeler yine 
aynı nedenler dolayısıyla had 
safhada bulunmakta ve sanki bütün bu büyük kentlerin mahalli 
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idareleri anlaşmış gibi çözümü, 
bu dere ve ırmakları ortadan 
kaldırmakla üstünü kapatarak 
lâğım kanalı haline getirmekle) 
bulmaktadırlar. Bir kentin rekreasyon ihtiyacından tutun hava 
kirliliğini azaltmağa kadar birçok 
yönden yararlı olmuş ve olabilecek olan bu şehir içi ve civarı 
akarsuların böyle ortadan kaldırılması kendi çevremizin yine 
kendimiz tarafından (gerek plânsızlık gerekse mali nedenlerle) 
ne kadar sistemli tahrib edildiğini göstermektedir. 


1380 sayılı Su Ürünleri Yasası ve buna dayanarak çıkarılan 
tüzük, sanayi tesislerinin artıklarının nötralize edilmeden denizlere ve iç sulara dökülmesini 
yasaklamakta ve sanayicinin sıvı 
artıkları tasfiye ettikten sonra 
kanalizasyona vermesini, kati 
artıkların ise deniz ve akarsulara 
dökülmeyip, imha edilmek üzere belli bir yere toplanmasını 
öngörmektedir. Umumi Hıfzısıhha Yasası ise su kirlenmesini 
önlemek için beledi pis suyun 
dâğımın) herhangi bir arıtım 
yapılmadan akarsulara karıştırılmasını men etmektedir. Ankara" 
daki Hıfzısıhha Enstitüsü olanakları ölçüsünde bu hususları denetlemektedir. 


: Ulaşım faaliyetlerinden doğan 


Erozyona açık 
alan (1000 ha.) 

8.000 104 
12.742 16.7 
16419 : 21.5 
39.359 51.5 
76.520 i 100.0 


, . Tarımsal alanlardaki erozyon 


oranlari ise : 


Hız (96) 


kirkenme hususunda ise 618 sayılı Liman Yasası önemli bir sınırlama getirmektedir. 
Türkiye'de su kirlenmesi sorunu, hava kirlenmesi kadar kamuoyunun ve sorumluların ilgisini 
çekmemesine ve yersel olmasına rağmen önemini korumakta 
ve sanayileşme ve kentleşmeye 
paralel olarak hızla büyümektedir. Esasında kentsel çevre sorununu sanayileşme ve kentleş- 


menin bir fonksiyonu olarak 


görmek gerekir. Sanayileşmeye 
dayalı bir kentleşmenin getirdiği 
çevre sorunları çevrenin ve kaynakların kirlenmesiyle | ilgilidir. 
Gerçek sanayileşmeye dayanma. 
yan demografik kentleşmedeki 
sorunlar ise kaynakların gereği 
gibi kullanılıp kullanılmamasındam doğmaktadır. Türkiye'deki 
kentsel çevrelerde her iki tip de 
mevcuttur, ancak gereği gibi 
kullanılamama sanayileşmeye pa- 


` ralel olarak yerini gittikçe kir- 


lenme ve aşırı kullanmağa terketmektedir. 

Türkiye'nin kırsal (çevresinde 
ise durum kentlerdekinden * ol- 


“dukça farklıdır, çünki insan - çev- 


re (doğa) ilişkisi farklı düzeyler- 
de olmaktadır. 


b) Kırsal Çevre Sorunları : 


Toprak - İnsan İlişkileri : 


78 milyon hektar olan ülke 
topraklarının 23 milyon hektar 


“tutan % 30'u tarımsal alanlar- 


dan oluşmaktadır. % 34 çayır 
ve meralar, % 24 ormanlar, 
% 12 çorak arazilerdir. Türkiye” 
de tarım sektörü halen en önemli üretim sektörünü teşkil  etmektedir. 1972 milli gelirinin üçtebirini yaratan bu kesim ülke 
nüfusunun üçte ikisini meydana 
getirmektedir. Önemli bir üretim sektörü olmasına rağmen tarım Türkiye'de en çok sorunu 
olan sektördür. Kırsal alanda, 
toprağın yanlış ve kótü kullanımı, ormanların tahribi, çayırların 
kapasite üstü tüketimi, tarıma | 
açılacak arazinin kalmayışı sonucu doğal denge bozulmuş ve 
bu bozukluk olumsuz yöne ilerlemeye devam etmiştir. 


Kırsal alanda dengenin bozulmasından en büyük pay erozyonundur, Bugün tarıma açık arazilerin “b 70'i erozyona maruzdur. Erozyonu oluşturan etmenler, tarımsal alandaki üretim biçim ve ilişkileridir. 


. Bu süreç sonunda yılda ortalama 400 milyon m? toprak kaybı 
olmaktadır. 


Erozyona maruz alanlar ve dereceleri aşağıda gösterilmiştir 
(32) : 


Erozyon Derecesi Sonuçları 


Yok veya çok az Toprak erozyonu yok, veya satıh toprağının 
0.25 9'si sürüklenmekte. 


Orta Satıh toprağının yüzde 25 - 50'si kaybolmak- 
ta. 
Şiddetli 


lenmekte. 


Çok şiddetli 


Toprak yüzeyinin yüzde 50 veya 100'ü sürük- 


Toprağın üst tabakası tamamen taşınmış, lt 


tabaka değişen hızlarda 'aşınmakta, bazı durumlarda ana kaya ortaya çıkmakta. 
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Erozyona açık 


alan (1000 ha.) Erozyon Derecesi 


7000 - Yok veya çok az 
6000 Orta 

4000 Şiddetli 

7000 Çok şiddetli 


Türkiye'de rüzgár erozyonunu 
ortaya çıkaran önemli sebeplerden biri mevcut otlakların büyük 
bir hızla tarımsal ekime cevrilmesidir. Sahil kesimlerinde rüz- 
' gör erozyonuna benzeyen deniz 
kumulları 25 bin hektar civarında bir büyüklüğe erişmiştir. 

Tarımsal alandaki erozyona paralel bir süreç orman (kaynakla. 
rında cereyan etmektedir. İnsan 
elindeki doğal kaynakları ya yeterince” kullanamamakta veya 
yanlış kullanarak gereken yararı 
sağlıyamamaktadır. 18 milyon 
hektarlık bir alan işgal eden ormanların % 70'i ya hırpalanmış 
veya yaşlanmış ağaçlardan oluş- 
' maktadır. Orman kaynakları ül 
kemizde 15 bin köye dağılmış 
10 milyon'a yakın nüfusun geçimini sağlamaktadır. Bu kadar 
geniş bir kitlenin (yaşamlarını 
sağlayan orman 'kaynakları yazikki gereken kullanım biçimi 


ve derecesine eriştirilememiş- 


tir. Ormanlar gerek hayvan otlatılması, gerekse yeni ekim 
alanları açılması sırasında — büyük ölçüde tahrip olmakta, ekolojik denge olumsuz yönde değişmektedir. Ormanların tahribi 
zincirleme olarak toprak &rozyonuha neden olmakta, o da tarımsal verimliliğin ^ düşmesine 
yol açmaktadır. Verimliliğin artmamasına veya göreli (relative) 
olarak düşmesine tarımsal alanların sulama ihtiyacının tam karşHanamaması da sebep olmaktadır. Toplam 23 milyon - hektar 
tarım arazisinin sulanabilir 13 
milyonunun bugün: ancak 2 milyon'a yakın bir miktarında sulama yapılmaktadır. 

Ülkemiz kırsal — çevresinde 
doğal dengenin kirlenme yoluyla bozulması, tarım alanlarında 


ilâçlamanın başlamasından sonra 
görülmüştür. Türkiye'de - ekstansif tarımda 1950 lerde kullanılmaya başlanan sentetik ilâçlama 
oranı bugün bile gelişmiş ülkelerin oranlarının çok altındadır. 
Buna paralel olarak, kimyasal 
kirlenme, pamuk, tütün, narenciye, çay ekiminin yapıldığı bazı 
bölgelerde toprak ve su kaynakları üzerinde mevzii olarak görülmektedir. Tarım Bakanlığı bünyesinde kimyasal kirlenmeyi önleyecek etüdler yapılmaktadır. Ancak orman ve toprak sorunları 
yanında bu kirlenme çok önemsiz kalmaktadır. 

Orman tahribi ve toprak erozyonu gibi milyonlarca kişiyi ve 
ulusal üretimi doğrudan  etkileyen, kırsal çevre sorunları hakkında. başta Tarım ve sonradan 
kurulan Orman ve Köyişleri Bakanlıkları uzun süredir çalışmalar yapmaktadırlar. Ancak sorunlarda bir azalma veya durumda iyileşmenin görülmemesi, konuyla ilgili kuruluşların eşgüdümü sağlanmış, çok yönlü, iç tutarlığı olan bilimsel yaklaşımlar 
yapılmamış olmasını veya bunları belirleyecek politika kararlarının eksikliğini ortaya koymaktadır. 

Bir çevre sorunu olarak hava 
kirlenmeis, bir milyona yakın kişiyi ilgilendirmesine rağmen, 20 
milyon'u aşkın bir nüfusu etkileyen orman ve toprak sorunundan daha yoğun bir şekilde kamuoyunu ve sorumlu kuruluşları 
harekte geçirmektedir. 


Kırsal alandaki doğal denge 
sorunları ile ilgelenen bir dernek 1955 yılında . kurulmuştur. 
“Türkiye Tabiatını Koruma: Cemiyeti" çoğunlukla tarım ve orman mühendis -ve bilim adamları tarafından yönetilmekte olup, 
Ankara ve İstanbul'da, yurdun 
doğal kaynaklarının, varlıklarının 
korunması amacıyla türlü (yayın, 
konferans, film gösterileri) faaliyetlerde bulunmakta ve bu konuda kamuoyunu etkilemeye çalışmaktadır. Avrupa Konseyince 
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Şubat 1970'de Strazburg'da düzenlenen Uluslararası Tabiatı Ko- 


` ruma Konferansına katılan der- 


nek yetkilileri daha sonra Türkiye'de türlü bildirilerin verildiği ve tartışıldığı “Uluslararası 
Avrupa Tabiatını Koruma 1970 
yılı Tünkiye Konferansı” nı yapmışlar ve sonuçlarını bir kitap 
halinde yayınlamışlardır (33). 
Ancak kirsal çavrede olan bir 
sorunun, ne kadar büyük bir kitleyi ilgilendirirse ilgilendirsin, 
kentsel çevrede tartışma ortamı 
bulması ve kamuoyu yaratması 
çok sınırlıdır. Adı geçen dernek, 
bir “Tabiatı Koruma Kanunu” taslağı hazırlanmış ve bu kanuna 
dayalı “Tabiatı Koruma Konseyi” 
kurulmasını önermiştir. 


c) Ortak Cevre Sorunlari : 


a) Doğal Olaylar: 


Afet diye adlandırılan doğal 
olaylardan Türkiye'yi en fazla 
etkisi altına alan, yer” sarsıntıları olmaktadır. Su baskınları ve 
heyelanların da olmasına rağmen 
bunlar, yer sarsıntısı gibi büyük 
ölçüde mal ve can kaybına yol 
açmamaktadır. Türkiye'de, birinci ve ikinci derece sismik böl- 


: gelerdeki yerlesmelerde, 1970 


sayımına göre 27 milyon, yani 
toplam nüfusun 9e 75 i yaşamaktadır. Son 60 yıl içinde olan sarsıntılarda 128 bin kisi yaralanmış, 52 bin kişi ise hayatını 
kaybetmiştir (34). Yer sarsıntılarından bu kadar büyük can kayıplarının ve maddi hasarın meydana gelmesinde : 

` i) Yapı malzemesinin uygunsuzluğu, ii) Yer sarsıntılarına 
karşı yapım yöntem ve nitefiklerinin eksikliği, iii) Nüfus yoğunluklarınn  yerlesme kararlarında arazinin jeolojik özelliklerinin incelenmemesi, en önemli 
etmenler olmaktadır. 

Binaların proje ve yapım süreçleri kentsel alandaki ruhsatlı 
inşaatlarda kontrol edilmesine 
karşın, gecekondu yapımı ve kır. 
sal çevredeki yapım faaliyetleri 


- denetim dışında kalmakta ve 
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Geleceğin insana mA? 


ilk yatırımı düşük olmasına sarsıntısı sonunda) astronomik 
rağmen, toplam yatırım (bir yer rakamlara ulaşmaktadır. DPT raporunda öngörüldüğü gibi, sorun 
belirdikten sonra değil, daha 
baştan tedbirleri alıp yapım süreçlerini denetlemek ve konut 
standardını yükseltmek kırsal 
ve kentsel çevrede kayıpları asgariye indirecektir. 

b) Yeraltı Kaynakları : 

Türkiye'nin yeraltı (kaynakları 
çeşitli ve büyük miktarlarda ol 
masına rağmen, işletilen oran, 
rezerv alan tahminlerinin yokluğu nedeniyle, düşüktür. Son 20 
yıl içinde maden sektórünce yaratılan gelir GSMH'nın yüzde 1.2 
sini oluşturmaktadır (35). Bu 
rakam plânlı-kalkınma dönemin- 
de saptanan hedefin altındadır. 
Yeraltı madenlerinin işletilmesi 
konusu günümüzün tartışılan en 
aktüel konularından biridir. Ülkemiz için henüz politika kararları belirmemiş ise de sorun apaçık ortadadır. Az gelişmiş bir 
ülkenin az gelişmiş bir sektörü 
olarak yeraltı kaynakları “yeterince kullanılmayan” bir çevre 
ögesidir. 

Gelişmiş ülkelerin en büyük 
sorunlarından biri olan aşırı tüketim ve kirlenme olayı ise, biz- 
de yok denecek kadar azdır. Ergani ve Murgul Bakır İşletmelerinin civarındaki orman ve akarsular, fabrikadan çıkan duman ve 
zehirli gazların etkisiyle tahribolmuştur. Ancak son zamanlarda, 
bu zehirli gazların kurulan sülfürik asit tesislerinde kullanılmaya 
başlanılması ile hem yeni bir gelir kaynağı yaratılmış hem de 
çevrenin kirlenmesi önlenmiş olmaktadır. 

c) Doğal Güzellikler, Tarih. 
sel ve Arkeolojik Değerler : 

Kır - Kent ortak çevresinde, 
insan - doğa ilişkisinin bir diğer 
yönü ise insan - toprak iliskisin- ` 
den doğan üretimin dışında kalan, insan - doğal güzellikler ve 
eserlerle ilgili (o faaliyetleridir. 
Türkiye bu yönden oldukça talihli bir ülkedir. Bilhassa ulusal 
gelir tahminlerinde bu zengin 
kaynaklara dayanarak turizm sektörüne büyük ümitler bağlanmıştir, ` 


Türkiyenin, üç tarafının da denizle çevrili olması-nedeniyle yabanci ve yerli turistleri çeken 
uzun bir sahil şeridi. vardır. Ne 
varki “sahil yağması” diye adlandırılan süreç sonucu bu eşsiz 
güzellikteki sahiller kitle turizmine kapanma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Ancak, bu konudaki kamuoyu tepkisi sonucunda 
sahillerin devlet elinde kalması- 
nın yasalarla sağlanmasına çalışılmaktadır. Sahil şeridinin yanı sıra şifalı su ve ilicalar, kis 
ve dağcılık spor alanları ve mağaraları ile Türkiye'deki doğal 
güzellikler plânlı ve hesaplı bir 
değerlendinmeyi gerektirirler. 
Gerek tarihsel alanları içine alan 
gerekse orman, göl gibi doğa 
öğelerini kapsayan ulusal park 
uygulamaları, bu değerlendirme 
yolunda atılmış ilk adımlardan 
biridir. Bugün Türkiye'de toplam 
200 bin hektar'a yakın alan kaplayan 20 tane ulusal park vardır. 


Ancak bunlardan birçoğu son 
yıllanda ulusal park ilân edilmiş 
ve gelişme plânları yeni yeni hazırlanmağa başlamıştır. 


Doğal güzellikler kadar zengin 
olan bir baska çevre ógemiz ise 
tarihsel — kalintilerdir. M.Ö. 8. 
yy. dan beri 15 medeniyetin kurulduğu Anadolu"da arkeolojik ikalıntı ve ve eserlerin bulunduğu 20 bin kadar eski 
yerleşme harabeleri vardır. 
Gerek bu işin başından itibaren 
(değeri bilinmediği için) ihmal 
edilişine ve gerekse eserleri ortaya çıkarmak için yapılan ikazı 


ve restorasyon işlerinin yüksek . 


maliyeti nedeniyle bu büyük zenginlik değerlendirilememiş, ka 
zılar yabancı ekiplere teslim 
edilmiş ve sonuç olarak da yaygın bir tarihi eser kaçakçılığı 
olmuştur. Bugün eski hızında olmasa bile kaçakçılık yine devam 
etmektedir. . 

Avcılık : Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemiz fauna (hayvanlar dünyası) sında denge bozulmakta, zaman faunanın aleyhine 


işlemekte, tahripkâr bir nitelik 
kazanmış olan avcılık toplam 400 
cins olan kuş neslinin hızla azal 
masına neden olmaktadır. Bu 
400 cinsin yalnız 100 cinsi av: 
lanmaya müsaittir. Diğer 300 
cins kuşun korunması, tarımsal 
ürünlere zarar veren haşereleri 
yok etmesi gibi, ekolojik dengenin sağlanması bakımından çok 
önemlidir. Balıkçılık ise ülkenin 
beslenme ve st politikasına kadar varan çok yönlü bir sorundur. Gerek denizlerimiz gerekse 
iç sularımız balıkçılığın bir rekreasyon faaliyetinin ötesinde 
potansiyel bir üretim faaliyeti 
clabileceğini göstermektedir. Bunun eksikliğinin iki nedeni vardır: i) Balığın bol ve kilosunun 
ucuza gelmesini sağlıyacak büyük ve modern balıkçılık işletmelerinin bulunmayışı ii) Etkin 
bir denetim olmaması sebebiyle 
ucuz ve kolay yönden balık avrna yónelinmekte ve bunun sonucu olarak tuzlu ve tatlı su balik yatakları yok olmakta, av 
oranı gittikçe azalmaktadır. Uzun 
vadede bundan tüm ülke olduğu 
kadar, kısa vadede ikârlı olduğunu düşünenlerde zararlı çıkacaktır. Bu zararın ilk belirtileri görülmeye başlanmıştır. Her yıl bir 
öncekinden daha az balık avlanabilmekte, bazı balık (türleri 
çak nadir bulunabilmektedir. Herhalükârda soruna - daha (ussal 
(rasyonel) bir yaklaşım yapılması gerekir. 

d) Çevre Sağlığı ve Altyopı 
Hizmetleri : 

Kırsal alanlardaki yerleşmeler- 
de insan - doğa ilişkilerinin en 
önemlileri insanın en doğal gereksinmesi olan barınma ile altyapı hizmetleridir. Köylerimizdeki 
konut ihtiyacı ile konut arzı hakkında kesin bilgi yoktur. Ancak, 
1968-72 yılları arasında konut 
ihtiyacının yılda 120 binin üzerinde olduğu, yapılanın ise 50 


"bini geçmediği tahmin edilmek- 


tedir. Yani kentsel çevredekine 
paralel bir konut eksikliği köylerde de mevcuttur. Köylerdeki 
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konutların, 9e 79.8'nde mutfak, 
% 26.9'unda tuvalet yoktur, yarıdan fazlasının tuvaleti konutun 
dışındadır, % 97.8'de akarsu ve 
% 97.6 sında elektrik bulunmamaktadır (36). Bu da, kent ile 
kırdaki konut arasında hizmet 
yönünden büyük fark olduğunu 
gösterir. Bilhassa akarsuyun, temiz içme suyunun bulunmaması 
bugün halâ çözülememiş çevre 
sorunlarımızdan ve köylerdeki 
çevre sağlığının düzelememesi- 
nin baş nedenlerinden biridir. 
Türkiye'de — kóylerin 9e 25'inde 
hiç su bulunmamakta, % 20 sinde ise yetersiz durumdadır. Suyun bulunması ilk aşamadır. 
İkinci aşama ise suyun temiz 
yani sağlığa zararsız bir şekilde 
tutulması vardır. Gerek suyun 
doğal niteliğinden, gerek insan 
yerleşmelerinin yetersiz lağım 
teşkilatından dolayı, pissu kullanılan suya karismakta ve hastalıkların birçoğu bundan çıkmaktadır. 

Umumi Hıfzısıhha (Kanununa 
göre 3 ayda bir, suyun niteliğinin Gıda Talimatnamesinde belirtilen koşullara uyup uymadığı- 
nın denetimi ise, çeşitli nedenlerle yapılamamaktadır. 


Sosyalizasyon programı içinde 
toplam. köy sayısının ancak 
% 19'una yani 6 milyon 300 bin 
kişilik bir nüfusa çevre sağlığı 
hizmetleri götürülebilmiştir. Bunun için yapılan yatırım 400 milyon lira civarındadır. Yapılan he- 


` saplara göre 1985'e kadar bu 


program çerçevesinde tüm lkóylere sağlık hizmetinin gidebilmesi için 900 milyon lira kadar bir 
yatırım daha gereklidir (37). Ancak daha şimdiden üzerinde hemfikir olunan nokta, bu programın 
genellikle başarısız olduğudur. 


Çevre sağlığının büyük ölçüde, 
orada yaşayanların ekonomik ve 
toplumsal durumlarına ve yaşadıkları çevrenin koşullarına bağ- 
Ir olduğu kabul edilirse Türkiye" 
de çevre koşullarını iyilestirmeden, sorunları çözümlemeden, 
sağlık binalarına-ve teçhizatına 
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bu kadar büyük yatırımin, getirdiği yararla karşılaştırıldığında 
oldukça başarısız kalacağı ortadadır. Diğer sorunlarda olduğu 
gibi burada da sorun karmaşık 
ve çok yönlü olmasına rağmen 
bir bütündür. Ancak soruna yaklasim ve çözüm. önerileri bir bütün olmaktan uzaktır. Türkiye'de 
kir - kent ortak çevresindeki ekolofik denge sorunları genellikle, 
insanın doğayı, istek ve ihtiyaclarını karşılamak için gereği gibi 
kullanamaması ve çoğu kez kaynağın mevcut olmasına rağmen 
yeterince işletememesi nedeniyle oluşmaktadır. 
SONUÇ: 

Türkiye'de ekolojik denge bo: 
zuk mudur, değil midir. Bozuksa, 
ne kadardır? Böyle bir sorunun 
anlamsızlığı çok açıktır. Çünkü 
ekolojik dengenin bozulması veya çevresel sorunların ortaya 
çıkması göreli (relative) bir ol- 

` güdür. O halde, neye göre górelidir? | | 

i Belli bir ölçeğe, standarda, 

© Diğer ülkelerin çevre koşullarına, veya 

Kendi ulusumuzun hayat düzeyine, göre midir?. 

Bu konular, sorunlar araştırı. 
lirken ve politika kararları verilirken üzerinde durulması gereken önemli noktalardır. İncelemeğe çalıştığımız kadarıyla Tür- 


kiye'de acaba çevre sorunu var . 


mıdır, varsa hangi alanlarda ve 
hangi önceliklerle çözümlenmesi gereken sorunlardır. Eğer 
“çevre sorunu” kavramı içinde 
“kirlenme” ağırlık taşıyorsa, bir 
kaç yersel sorun dışında, Türkiye'de sorun yoktur (38). Eğer 
“kaynakların gereğince kullanilmaması” ağırlık taşıyorsa sorun 
vardır. 

Bu durumda, Türkiye'de Ekolojik Denge Sorunları hakkında, bütüncül bir vaziyet alış var mıdır. 
Bu konuda son yıllara kadar herhangi bir çalışma yoktu. Ancak 
Birleşmiş Milletler, AET, Avrupa Konseyi, NATO gibi uluslararası örgütlerin konuyu gün- 


demlerine alması sonucu, Türkiye'nin treni kaçırmaması için, 
hiç değilse politika (kararları düzeyinde bir çalışma yapılmıştır. 
İmar ve İskân Bakanlığı ve DPT 


Algililerince hazırlanan raporun 


öneriler bölümü, tartışmaya açık 
birçok noktayı içermesine rağmen, sorun ve tedbirler konusu- 


na bütüncül bir yaklaşımda bu- . 


lunması yönünden o özetlemeye 
değerdir (39). 

— Çevre sorunlarının genellikle o ülkenin gelişmişlik derecesiyle ilgili olduğu düşünülürse, 
Türkiye'de hem gelişmiş hem de 
gelişmemiş ülkelere has sorunların bulunması bir anlam kaza 
nır. 

Türkiye'de çevre sorunları ile 
ilgilenen birçok kurum ve dernek 
vardır. Ancak bu sorunların kalkınma sürecinin bütünü içinde 
yerlerinin, ağırlıklarının, maliyetlerinin, öncelik ve ivediliklerinin 
saptanması yapılmamıştır. Sorunla ilgili bulunan yasal ve hukuksal tedbirler yetersiz ve 
dağınıktır. “Bu yasaların gümüz koşullarına “uyan ve 
gelecekle ilgili maddelerin yeniden (düzenlenmesi gerekir. Ayrıca o konuyla ilgili kurumların sorun ve yetkilerini tanımlayan yeni idari kararlar alın- 


malı ve bunların eşgüdümü yapıl- 


maktadır. 

Örneğin, DPT'nin 1973 yılı 
programına : “Ankara'daki hava 
kirliliği sorununun çözüm yoluna kavuşturulması — konusunda 
çeşitli kurum ve  kkuruluslarcá 
girişilmiş çalışmalar, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığının yü- 


rütücülüğünde (koordine edilip, 


değerlendirilerek bir proje hazır. 
lanacak, ivedilikle ve kademeli 
olarak uygulamaya konulacaktir" (40), diye bir madde eklenmiştir. Ancak, diğer bazı ülkelerde (batı) olduğu gibi, hükümet bünyesinde yeni: bir bakanlik kurulmasr gerekli görülmemiştir. 

— Türkiye'de çevre sorunları 
gelişmiş ülkelerinki kadar acil 
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vé önemli değildir. Bu - nedenle 
“çevresel iyileştirme” tedbirleri 
yerine “çevreyi geliştirme” ' ve 
sorunların ortaya çıkmasını önleyen tedbirlere ağırlık vermek 
gerekir; ||| 

“Çevresel politikaların, ülkenin 

iktisadi gelişme politikasına uygun olması, yani geri kalmışlığın 
neden olduğu çevre sorunlarının 
yine sanayileşmeye dayalı bir iktisadi gelişme süreci sonucu ortadan kalkabileceği kabul edilmelidir. 
° —Sorunların ortaya çıkışını 
önlemek amacıyla çevre sağlığını 
koruyan, konut, ulaşım, su ve 
kanalizasyon sağlanması, sanayi tesislerinin yer seçimi gibi, 
kentlerin planlama ve ! beledi hizmet faaliyetleri olumlu bir düzeye çıkarılmalıdır. Kentlerde 
arazi kullanım biçimleri saptanirken, hava, su ve fizik çevre- . 
nin kirlenmesi ile ilgili özendirici karar ve önleyici (yasaların 
gözönüne alınması ve bir bütün 
içinde düşünülmesi yararlı olacaktır: 

— Kentsel gelişmenin de ik 
lim, jeolojik ve * topoğrafik 'etmenler gibi hizmet arzını zorlaştiran ve kirlenmeye sebep olan 
ögelerin özelliğine göre yönlendirilmesi gerekir. Yani daha etkin 
bir şehir plânlama süreci öngörülmektedir. 

— Bir: diğer tedbir ölerek da 
çevre'nin temiz tutulması, V.S. 
gibi konularda halkı eğitici (radyo, TV gibi) yayınlar önerilmektedir. 

Örgütleşme : o Ekolojik denge 
sorunları ile ilgili olarak Türkiye'de yapılan toplantı ve. kurulan dernek ve konuyla uğraşan 
kurumların 'kesin bir dökümünü 
yapmak, konunun çek yönlü ve 
bu nedenle ilgili kurumların çok ` 
ve çeşitli olması dolayısıyla, oldukça zordur. Buna rağmen ilgili kuruluşların bir sıralaması, yapılacak olursa : 

-i) Bakanlıklar : 


@ Enerji ve Tabii Kaynaklar 
© Tarım 


4 Orman 

© Sağlık ve Sosyal Yardım 

@ İmar ve İskân 

@ Köyişleri 

© Sanayi ve Teknoloji 

1) Eğitim ve Araştırma Kurumları : . 

© ODTÜ, Şehir ve Bölge Plânlama Bölümü 
|... € ODTÜ, Çevre Sağlığı Mühendislidi Bölümü 

© SBF, Şehircilik Enstitüsü ` 

4 A. Ü. Ziraat Fakültesi 

e i. T. Ü. Şehir Sağlığı Kürsüsü 

© DTCF Arkeoloji Bölümü 

49 Türkiye Bilimsel ve Tek 
mik Araştırma Kurumu 

© Hıfzısıhha Okulu 

ii) Dernekler ve Diğer Kuru. 
luslar : 

: (Ə Türkiye Tabiatını Koruma 
“Cemiyeti 

. € Türkiye Hava Kirlenmesiyle Savaş Derneği 

© TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

© TMMOB Mimarlar Odası 
. € TMMOB Şehir Plâncıları 
“Odası. 

Gerek  Stokholm'de yapılan 
'Cevre Konferansı, gerekse yurt 
içinde birçok kuruluşun çevre 
sorunları hakkında yaptığı çalışma: ve faaliyetlerin (41)  kamuoyunu belli bir yönde oluşturması ve bazı çözüm uygulamalarına 


(1) G. Chadwick. A Systems 
View of Planning, Pergamon 
iPress, Oxford, 1971, P. 19 


(2) Turkey's National | Report 
to the United Nations on the 
'Human Environment, SPO and 
Ministry of Reconstruction and 


Resettlement, Ankara, 1972, ile. 


DPT'nin “Çevre Sorunlarına Genel Bir Bakis" adli hazirlik raporu, teksir. 


kalkışılması sonucu sonradan 
geri dönülmesi zor olan bir duruma düşmemek için Devlet 
Plânlama Teşkilâtı, aşağıdaki kurum temsilcilerinin katıldığı ve 
makro düzeydeki (o politikaları 
saptamak ve koordine etmek 


amacıyla sürekli bir “Çevre So- 


runları Özel İhtisas Komisyonu" 
kurmuştur. Katılan kurumlar : 

— DPT I 

— İçişleri Bakanlığı 

— Dışişleri Bakanlığı 

— Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 

— Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

— Enerji ve: Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı 

— Tarım Bakanlığı 

— İmar ve İskân Bakanlığı 

— Genelkurmay Başkanlığı 

— Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu. 

1972: yılında Ikurulan ve eğitim 
kuruluşlarından hiçbir (görevli 
çağrılmayan bu komisyonun görev ve yetkileri 1973 yılı programında şöyle açıklanmıştır : 

“Çevre Sorunları Özel İhtisas 
Komisyonu, çevre sorunları ve 
uzaktan 'duyarlıkla (remote sensing) ilgili uluslararası düzeydeki çalışma ve gelişmeleri izlemek değerlendirmek ve “kalkınma 
plânıyla uyuşan temel politikala- 


AYNAKLA 


(3) İbid. 

(4) R. Keleş. Türkiye'de Şehirleşme, Konut ve Gecekondu, 
Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1972, 
S. 8 


(5) Türkiye'de Kentleşme, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Türkiye'de Kentleşme Komisyonu, 
Ankara, 1971, S. 149 

(8) lbid. S. 144 

(7) Turkey's National Report. 
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rı saptamak; konuyla ilgili tüm 
ulusal kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak; farklı ve 
birbirleriyle çelişebilecek yaklaşım ve uygulamaları önlemek; 
gerekli durumlarda teknik alt 
komiteler kurmak, daha önce 
aynı amaçla kurulmuş olanların 
çalışmalarını düzenlemek gibi 
temel görevleri yerine getirecek 
yapı ve işleyiş düzeyine ulaştırılacaktır. 


Kamu kuruluşlarınca çevre sorunlarının çözülmesi amacıyla 
hazırlanan projeler için Çevre 
Sorunları Özel İhtisas Komisyonunun görüşü alınacak ve karar 
aşamasında değerlendirilecektir” 
(42). 

DPT'nin yaptığı çalışmalar, kurulan komisyonun belirtilen görev ve amaçları, kanımızca ge: 
nellikle olumludur. Başarısı büyük ölçüde iki hususa bağlıdır. 
Birincisi bir politika kararı olarak saptadığı görüşü . inançla 
dışsal ilişkilerde ve ülkesel faaliyetlerde devam ettirebilmesi, 
ikincisi ise makro seviyedeki bu 
politikaları aynı tutarlık içinde 


` ayrıntılara ve uygulama safhası- 


na indirgeyebilmesidir. o Ancak 
bu durumda, gelişmiş ` ülkelerin 
hızlı gelişmesinin faturasının bize intikalini önlemiş olacağız ve 
kendi kalkınmamız için gereken 
atılımları yapabileceğiz. 


- S. 14 E 


(8) F. Yavuz: “Kirli Hava ve 
Şehir Plânlaması”, Hava Kirlenmesi, Ankara Hava Kirlenmesi 
Savaş Derneği Yayını, Ankara, 
1959, S. 16. | 


(9) Turkey's National Report. 
S. 15 

(10) Y. Öztan. “Büyük Şehirlerimizde Aşırı Yoğunlaşmanın 
Ortaya Çıkardığı Yeşil Alan Yetersizliği ve Sorunları”, Tabiatı 


Koruma Konferansı, TTKC Yayı- . 


nı, Ankara, 1971, S. 53 


(11) Y. Óztan. "Hava Kirlenmesi ve Yeşil Sahalar”, Hava Kirlenmesi, S. 25 

(12) F. Yavuz. Op. Cit., S. 15 

(13) Ü. E. Cólagan, "Ankara" 
da Hava Kirliliği ve Tarihi: Bir 
Belge", Teksir, Ankara, 1972 

(14) ibid. S. 3 

(15) F. Yavuz, Op. Cit, S. 12 

(16) C. Ertuğ, “Ankara'nın 
Problemi Hava Kirliliği Hakkında 
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FETHİ KÖMÜRCÜOĞLU 


Y. İnşaat Mühendisi 


SULARIN KİRLENMESİ 


Tarih boyunca insanlar yeterli temizlikten yoksun olmak ve kirli, mikroplu sular nedenleri ile öldürücü salgın hastalıklarla karşılaşmışlar ve büyük 
sayılarda ölüm olayları görülmüştür. 

19 uncu yüzyıl ortalarında Londra'da görülen 
ve onbinlerce insanın ölümü ile &onuclanan tifo 
salgını, suların kirlenmesinin ve taşıdığı mikropların kötü etkilerinin önemini ve bu konuda gerekli 
tedbirlerin alınması zorunluluğunu ( açıkça ortaya 
çıkarmıştır. 

O tarihlerden yakın zamanlara kadar sulardan 
oluşan bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için calisilmış ancak yakin çevre temizliği ve bu çevrede alınacak tedbirlerin ötesine gidilmemiş daha doğrusu 
bunların yeterli olduğu sanılmıştır. 

Şöyleki : Nehir ve göllerin bütün artıkları absorbe edecek kapasitede oldukları kabul edilmiş 
ancak bunun bir sınırı ve kötü etkileri olacağı öngörülememiştir. Ayrıca, maalesef kirlenme adeta 
ilerlemenin ve sanayileşmenin kaçınılmaz bir sonucu ve bedeli olarak kabul edilmiştir. Örneğin Birleşik Amerika'da 1948'e kadar suların kirlenmesini 
önleyici herhangi bir kanun mevcut olmadığı gibi, 
bu yönden devamlı olarak kontrolü sağlayacak ve 
kizlenmeyi. önleyecek ilk kanun 1956 da çıkarılmıştır. Bu tarihe kadar suların kirlenmesinin sadece 
iinsan sağlığı yönünden önemi üzerinde durulmuş 
ve sağlık teşkilâtının çerçevesi içinde tedbir alınmakla yetinilmiştir. Bu gelişimin Avrupa Devletleri 
içinde birkaç yıl geriden gelerek, aynen oluştuğunu 
söyleyebiliriz. .. 

Suların kirlenmesinin sadece bulaşıcı "İnsan 
hastalık mikropları yönünden değil aynı zamanda, 


evre 


sorunları 


su ve hava kirlenmesi 


hayvan bitki hayatıda dahil bütün canlılar için büyük tehlikeler doğurduğu, yalnız mikroplar yönündun değil bunun yanında her türlü organik ve toksik 
maddeler ve dekompoze olmayan artık çöpler bakımından da önemle ele alınması gerektiği, rekreasyon ve estetiği de kapsayan çok önemli bir çevre, 
sorunu olduğu ancak çok yakın tarihlerde anlaşılmis ve kıymetlendirilmiş bulunmaktadır. Eğitim ve 
kalkınma yönünden geri kalmış ülkelerde bu önem 
maalesef bu gün dahi anlaşılmış değildir. 

Bu gün sağlık probleminin değişen karakteri 
yanında 3 etken problemin kapsamını çok genişletmiş bulunmaktadır. 

1 ncisi sanayiin ve şehirleşmenin hızla büyümesi suların kirlenmesi ihtimalini kat kat arttırmıştır. 

2 nci olarak bu günkü çalışma temposu ve şartları, özellikle refahın arttığı toplumlarda, insanların 
sınırlı boş zamanlarını temiz açık havada ve su kenarlarında değerlendirmek istek ve meylini doğurmuştur. 

3 ncüsü ise, gerek kullanma suyuna gerekse 
nehir, göl ve deniz kıyılarına olan büyük talep artışlarıdır. 

Su: İster su sporları olsun isterse su kıyılarında gezmek, balıkçılık veya bir sahilde dinlenme olsun sanayileşme ve şehirleşmenin yarattığı yorucu 
yıpratıcı etkileri sinirsel ( gerilimleri tedavi eden 
özellikleri ile bu günün insanının hayali ve başlıca 
isteği olarak ortaya çıkmış iç ve dış turizmi yarat-. 
mıştır. 

İnsanlar uygarlık dereceleri ile orantılı olarak, 
d.ha fazla temiz iyi vasıflı içme ve kullanma suyuna ihtiyaç ve istek göstermektedirler. 

Şurasını önemle belirtmeliyim ki, bu gerçekler önceden görülemediği için de sanayileşme ve 
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sehirlesme sonucu ileri ülkelerde deniz, nehir ve 
góllerin ónemli bir kisminda kirlenme nedeniyle bu 
isteklerin sağlanması imkânsız hale gelmiştir. Avrupa'da Tuna, Ren nehirleri, İsviçre'nin pekçok gölleri, pek çok deniz kıyıları derece derece ve Asya' 
da Hazer denizi belirtilen imkânlar yönünden olanaksiz hale gelmiş bulunmaktadır. 

Birleşik Amerika'nın hemen her tarafında özellikle Kuzey doğu bölgesi ve büyük göller mıntıkasında aynı durumla karşılaşılmaktadır. 

Türkiye'ye gelince: Ne kadar üzücüdür ki Haliç, Marmara kıyıları, İzmit ve İzmir körfezlerinin 

“durumu olayların dünyadaki en kötü örnekleri içine girmektedir. İleri ülkeler, ve sanayileşmiş milletler maddi refahlarını yükseltmiş ve bunun sonucu olarak düzeltici ve daha fazla kirlenmeyi önleyici tedbirleri almak olanağına sahip olarak konuyu 
önemle ele almış bulunmak gibi teselli edici ve geleceği garantileyen bir ortama girmiş bulunmaktadırlar. Ayrıca içme ve kullanma suyu problemi bu 
ülkelerde kirlilik ve evsaf  yónünden yüzde yüz, 
m'ktar ve talep yönünden çok büyük ölçüde çözümlenmiş bulunmaktadır. 

Türkiye'de ise: Kirlenmişi temizlemek, olagelmiş tahribatı gidermeye çalışmak gerekli tedbirleri 
almak, bu yönde kaçınılmaz atılımları yapmak bir 
yara sularımız her geçen gün biraz daha kirlenmektedir. I 

Biz değil medeni bir insana yeterli içme ve 
kullanma suyunu sağlamış olmak, temiz ve iyi evsafta suyu bulmanın olanaksız olduğu gerçeği ile 
karşıkarşıya bulunmaktayız. Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünün İstanbul, İzmir ve Ankara'nın içme 
suyu problemlerinin çözümlenmesinde görevlendirilmesi bu günkü koşullarda, kuşkusuz, alınmış çok 
isabetli bir karar olmakla. beraber problemi yurt 
çapında ele alarak çözümlenmesini sağlayacak sorumluluk ve otoritenin tek elde birleştirileceği bir 
organizasyona ihtiyaç olduğu ve başarı için bir an 
önce gerçekleştirilmesi gerektiği görüş ve kanısındayım. I 

Kirlenmeyi ónlemek için baslica iki ónemli hususu kabul etmek ve sağlamak mecburiyetindeyiz : 

a) Milletler kalkınarak refah ve uygarlık düzeylerini yükseltmek için. halkın eğitimi ve sanayileşmeyi başarmak zorundadırlar. Türkiye'de bu çaba- 
nın. içine girmiştir. Sanayileşmemizi yavaşlatmak 
veya bundan vazgeçmek asla düşünülemez. Ancak 
bu gerçek “Devlete ve özel sektöre” fabrika ve tesislerini, neden olacakları çevre sorunlarına özellikle suların kirletilmesinin zararlarına aldırmadan, 
diledikleri yerlerde diledikleri biçimde kurmak olanak ve sorumsuzluğunun tanınmasına hak kazandırmaz. 

Bu yönden önleyici tedbirler alınmadan kurulmak istenecek fabrika ve tesislere izin vermemek 
hayır demek, lâzımdır. Sanayiimizin birkaç büyük 


+ 
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sehir cevresinde (Hatta sehrin en mutena yerlerinde fabrikalar kurulmasına göz yumularak) kümelenmesini önlemek şarttır. Böyle bir oluşuma  imkân vermek ilerde selâhiyet sahibi yönetici ve teknisyenlere büyük bir sorumluluk getirecektir. . 

b. Belediyeler her şeyden önce kanalizasyon 
ve çöp sorununu Suları kirletmelerini önleyecek biçimde çözümlemeyi ilk ve en önemli görev olarak 
başarmalıdırlar. 


DOĞAL GELİŞİM VE SU KİRLENMESİ 
2200 ——— 


Muhtelif biyolojik, kimyasal ve fiziksel olusumlar (Process) suyun kalitesini etkiler. 

Organik artıklar bakterilerin tesiri ile dekompozisyona uğrar. Nehir ve göllere dökülen artıkların bakteriler etkisiyle oluşan dekompozisyonunda 
oksijene ihtiyaç vardır. Organik maddeler (o (BOD) 
Biochemical Oxygen Demand veya (COD) Chemical Oxygen Demond ile ölçülür ki bu ölçü onların 
dekompozisyonu için gerekli . oksijen miktarını 
gösterir. BOD veya COD ölçüleri o organik maddenin zararlılık derecesini gösterir, ne kadar büyük 
olursa zararı da o nisbette fazla ve kısa sürede ortaya çıkacaktır. 

Şöyleki : Nehir, göl ve denizlere atılan organik 
maddelerin dekompozisyonu sulardaki oksijeni yitirmekte balıkların ve su altı bitkilerinin bir kısmı 
oksijen azlığından ölmektedir. Ölen balık ve bitkilerde organik madde haline geldiğinden bunlarda 
dekompozisyona uğramakta canlıların yaşamını 
sağlayan sulardaki oksijeni daha da azaltmakta ve 
bu olayların sürüp gitmesi su altı yaşamının yok 
olması ile sonuçlanmaktadır. 

Cıva metaller ve toksik maddeler, zehirlenmeler ve ölüme neden olmaktadır ki su altı hayatının 
yok olmasını çabuklaştırıcı rol oynar. Suyun bütün 
oksijeni kullanılarak yitirildiği zaman ise değişik 
tip bakterilerin faaliyeti ile Aneorobik ( (Havasız) 
dekompozisyon olayı cereyan edecektir. Bu tip dekompozisyonda karbon dioksit yerine methane veya 
hidrojen sülfit gazları açığa çıkmaktadır. 

Bunun sonucu olarak nehir ve göllerin suları 


“ bulanık koyu bir renk almakta çevreye kötü koku- 


lar yayılmakta ve sağlığa zararlı bir ortam yaratılmış olmaktadır. 

Nehir ve göllere 'boşaltılan ısınmış sıcak sular 
su altı hayatını yok etmektedir. Hararet, biyolojik 
ve kimyasal (oluşumları çabuklaştırmakta, bir su 
kitlesinde mevcut olan erimemiş oksijen ve diğer 
gazların o su kitlesi içinde tutulması imkânını azaltmaktadır. Ayrıca muhtelif hararetlerde değişik balık ve bitkiler yaşayabildiği için su altı canlılarının 
da değişmesine neden olmaktadır. Yani su altı hayatı bir yandan yok olmaya giderken karakteri de 
değişikler arzetmekte ve bu oluşum sür'atle gelişmektedir, . 

Suların kirletilmesinin neden olduğu çok ciddi 
problemlerden biri de göllerin yok olmasını (ölümü- 
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Üretim için üretim mi, tüketim için üretim. mi? 


nü) (Eutrophication) çabuklaştırmasıdır. Bilindiği 
gibi bütün göller muhtelif safhalardan geçerek sonunda yok olmaya mahküm bulunmaktadır. Fakat 
normal ve doğal şartlar altında bu iş binlerce yılda oluşmaktadır. I 

Birinci safhada göller derindir ve pek az su 
altı yaşamını ihtiva ederler. Buna (Oligotrophic) 
safha denilmektedir. (Mesotrophic) denilen-2 nci 
safha ise: Zamanla, "Nutrient" ve “Sediment” lerin ilâvesi ile göllerin daha sığ ve biyolojik olarak 
prodüktiv hale gelmeleri ile başlamaktadır. 

Bu safhada aynı maddelerin göllere karışmasının devamı sonucunda ise su altı hayatı değişmekte faydalı bitki türleri yerini çok büyüyen "AIgal” türüne terketmekte balıklar çok azalmakta ve 
gö: istenmeyen bir karaktere bürünmektedir. Zamanla bir bateklrk haline gelmekte ve nihayet kuruyarak bir araziye dönüşmektedir. 

İnsanlar suları kirleterek yani bü sulara, deterjanlar, gübreler, canlı artıkları vs. atmak sureti ile 
bu oluşumu çabuklaştırmaktadırlar. Öyleki : Doğa- 
"un etkisiyle binlerce yılda oluşacak hadiseler, (bir 
gölün ömrü) yüz yıllarda tamamlanabilecektir. 

Üzerinde önemle durulması gereken bir husus- 
ta su yapılarının, suyun özelliklerinde ve doğal düzende oluşturabileceği sakıncalı etkilerdir. Bunu bir 
örnekle açıklayayım : 

Milyarlarca lira harcanarak Nil nehrinde "AS. 
SUAN” barajı inşa edilmiştir. Uzmanlar, daha şimiden, baraj nedeni ile Nil sularının taşıdığı humus 
ve besleyici maddelerin ve meşhur Nil çamurunun 


azaldığını saptamışlardır. Sulama suyunun değersizleşmesi yanında zengin balık yatakları bulunan Nil' 
in Akdenize döküldüğü yörede, balık mikdarında büyük azalma olduğu tesbit edilmiştir. Uzun sürede 


barajın Mısır'ın Ulusal Ekonomisine yararının ne 
olacağı belirsiz ve tartışma konusu haline gelmiş 


“bulunmaktadır. 


SULARI KİRLETEN KAYNAKLAR 

Suların kirletilmesi Sanayi kuruluşları, Belediye'ye ait ve ziraatla ilgili olarak üç kaynaktan gelmektedir : : 


A. Sanayi Kuruluşları Artıklatı : 

Su kullanan fabrikalar oksijen yitirici ve toksik 
maddeleri kapsayan kullanılmış sularını dışarı atmakta bunlar da doğrudan doğruya veya dolaylı olarak deniz, göl ve nehirlere akıtılmaktadır. Türkiye'- 
de, artık suların tasfiye edildikleri tesis sayısı parmakla sayılacak kadar az olduğu gibi bunların dahi 
yeterli bir tasfiye sağladıkları çok şüphelidir. Bu 
tesisler arasında en önemli olarak kâğıt, organik 
kimya, rafineriler, çelik, gemi ve makina, gıda ve 
plâstik - lâstik fabrikalarını ve mezbahaları sayabiliriz. I 

Türkiye'de halen sanayi artıklarının en çok atildığı yerler olarak, İzmit ve İzmir körfezleri, Haliç, 
Mersin sahilleri ve Adana yöresi belirtilebilir. 

Kullanılmış sular, nehir, göl ve kórfezlere arıtma tesislerinden geçirilerek aynı zamanda fabrika- 


ların minimum artık verecek biçimde “design” edilmesi suretiyle akıtılırsa zararların büyük ölçüde 
azaltılması hattâ, gıda endüstrisi gibi bazı tesislerde tamamen önlenmesi mümkündür. 

Örneğin : Bu yönden “design” edilmiş modern 
bir kâğıt fabrikasından çıkan artık mikdarı eski fabrikaların artıklarının % 7 sine kadar indirilebilmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde sanayi bir bütün 
olarak ele alınmak suretiyle yapılan tahminler sonucunda' tasfiye tesislerinin maliyetinin bütün sanayiin gros satışları bedelleri toplamının yüzde: birinin altında olacağı saptanmıştır. Ancak arıtma tesisleri maliyetlerinin, sanayiin cinsine göre, büyük 
farklılıklar gösterdiğini ve bazı fabrikalarda büyük 
nisbetlere ulaştığını da belirtmeliyim. 

Özellikle bir kısım kimya sanayiinde ve kimyasal process yapılan fabrikalarda artıkların kontrolüidin çok güç hattâ imkânsız olduğu tesbit edilmiştir. Küçük mikdarlarda olsa bile ağır metaller problem olabilir. Örneğin yakın zamanlara kadar civaya 
önem verilmemekte idi, İsveç ve Japonya'da zehirlenmeler görülmesi üzerine önemle üzerine eğilinen 
bir problem haline gelmiş bulunmaktadır. 

Japonya'da çok enteresan ve o nisbette üzücü 
bir olay cereyan etmiştir. Minamatta'da 100 kişinin 
civa zehirlenmesi sonucu ölmeleri üzerine, sebebi 
araştırılmış Minamatta koyunda yakalanan balıklardan zehirlendikleri tesbit edilmiştir. 

Bu balıklar adı geçen koyun kenarında yeni kurulan bir plâstik fabrikasının koya akıttığı artıkların 


içinde bulunan civayı "Portor" olarak taşımış ve. 


ölümlere sebep olmuşlardır. Fabrika sahipleri ölenlerin ailelerine büyük tazminat ödemişler, Japon 
bilim adamları, teknisyenleri ve sorumluları önceden tedbir alınmasını. sağlamış olamamanın manevi 
yükü altında ezildiklerini o kasaba halkına özürler 
dileyerek ifade etmişlerdir. 

Amerika .B. D., İngiltere, Almanya gibi ülkelerde civa artığı çıkaran fabrikalar tesbit ve inceleme yapılarak gerektiği yerlerde balık avlama yasaklanmış ve mahkemelerden karar alınarak bu fabrikalar % 100 koruyucu tedbir alınıncaya kadar durdurulmuşlardır. I 

Suları kirleten ve su altı hayatını yok eden diğer ciddi bir kaynakta kirli sıcak sulardır. Termik 
ve nükleer enerji santralları bu konuda en büyük 
kaynağı teşkil etmektedir. Ayrıca metal, kimyasal, 
petrol ve kömür tesisleri de sayılabilir. Nükleer 
santrallar diğerlerine nazaran % 50 daha fazla kondansör soğutma suyuna ihtiyaç göstermektedir. 

Nitekim yukarı Ren kıyılarında elektrik enerjisi maliyetini 9o 50 ye kadar düşüreceği saptanan 
ve 10 yılda inşası planlanan 16 adet nükleer enerji santralı kurulması, Batı Almanya'da, bu yönden 
tartışma konusu halindedir. Bir grup bilim adamı 
bunların inşasına karşı (çıkmaktadırlar. Nükleer 
elektrik santralları kurulmasına girişilen Türkiye'de 
de bu yönden inceleme yapılması gerekir, 
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B. Belediyelerle ilgili kirlenmeler : 

Lâğımlar ve çöpler suları tehlikeli şekilde kirleten iki kaynağı teşkil eder. Nüfus yoğunluğunun 
vüksek olduğu bölgelerde özellikle büyük şehirlerde problem büyük önem kazanır ve bilinçli olarak 
çözümlenmesi gerek sağlık gerekse ekonomik yönden zorunluluk arz eder. 

Bu gün büyük şehirlerimizde her iki sorunda 
çözümlenmiş olmadığı gibi çözümü için bilinçli bir 
faaliyet dahi gösterilmemektedir. Durumun tesbiti 
memleket çapında araştınma ve inceleme yapılmasını gerektirir. Böyle bir şey yapılmadığı için bu 
konuda rakkam vermek mümkün bulunmamaktadır. 

Örneğin: A. B. D. de nüfusun % 35'inin yeterli ve mükemmel kanalizasyon ve aritma tesislerine 


-sahip olduğu, % 30 unun kanalizasyondan mahrum 


bulunduğu, % 5 nüfusun kanalizasyona sahip fakat 
arıtma tesislerinden mahrum bulunduğu geri kalan 
% 30'unda kanalizasyondan ve arıtma tesislerinden 
yararlandığı ancak arıtma tesislerinin tatmin edici 
ve yeterli nitelikte olmadığı tesbit edilmiştir. 

Arıtmanin yeterli sayılması için 3 kademede 
yapılması gerekir. İlk arıtma (Primary Treatment) 
basit bir yer çekimi ameliyesidir ki katı kısmın büyük bir tankta toplanmasını sağlar. Böyle bir ilk 
arıtma "Plant" i (tesisi), BOD sayısını W 25 - 30 
nisbetinde azaltır. 2 nci kademede arıtma biyolojik 
bir ameliyed'r, artıkla hava ve dekompozisyonu sağ- i 
layacak bakteriler karıştırılarak artıkların dekompoze hale gelmesini temin eder. Laboratuvar deneylerinde bu arıtmanın artığın BOD sayısını % 90 
oranında azalttığı tesbit edilmiştir. 3 üncü kademe 
arıtma (Tertiary Treatment) spesifik arıtma ihtiyaclarını sağlar ve çok muhtelif ameliyeleri kapsayan 
bir arıtmadır. 

Örneğin, (Kireç - Alum) muamelesi artık suyun 
% 80 oraninda fosfatını ayırır. Yine meselâ karbon 
adsorpsiyonu ve kum filtreleri ile BOD yı % 1'e 
indirmek mümkündür. 

Şurasını da belirtmek gerekir iki kanalizasyon 
şebekesi ve arıtma tesisleri tamamen yapılsa dahi, 
sür'atli nüfus artışı ve sanayileşme sonucu ihtiyaç- 
da devamlı artacağı cihetle, özellikle büyük şehirler 
ve sanayi bölgelerinde devamlı ilgiyi gerektirecektir. Öngörülmesi çok zor ve hatta imkânsız yeni 
problemler kuşkusuz çıkabilir. Yağmur sularının, 
sellerin akıtılması ve bu sebeple olabilecek taşıma 
kapasitesi yetersizliği gözden uzak tutulmamak lâzımdır. İki sistemin birleştirildiği yerlerde ise bunun önemi daha büyüktür. Bütün bu olayların büyük 
mikdarda kullanılabilir fosfat ve önemli miktarlar 
da nitratların suların bünyesine karışmasına neden 
olacağına da işaret etmeliyim. 

Şehirlerde çöpler önemli bir durum yaratabilir 
Çöplerin toplanması, nakli özellikle depo edilmelerinde kuyuları yer altı sularını, dereleri nehir ve 
gölleri kirletmemesi, içme suyu şebekelerinin, baraj 
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rezervuarlarının ve bunları besliyen derelerin bu 
tehlikeden Korunması (özellikle: içme ve kullanma 
suyu yönünden) gerekir. 

Kuşkusuz uygar ve ileri ülkelerde bugün için 
böyle bir konudan bahsetmek yadırganabilir, çünkü 
oralarda suları kirletme yönünden çöp sorunu çoktan bilinçli bir biçimde halledilmistir. Ama geri ük 
kelerde önemini muhafaza ettiği ne yazık ki Türkiye" 
de İstanbul'da bile durumun tehlike secari bir gercektir. 


C. Ziraat ve Hayvancılıkla ilgili kirlenmeler : 


Gübreler nitrat ve fosfat ihtiva etmektedir. Bunlar yağmur suları ile dere göl, yeraltı sularına karışarak kirlenmeye sebep olmaktadir. Fosfatların toprağa yapışma hassasının su ile akmlarını zorlaştırmasının aksine, sularla kolayca sürüklenen nitratlar daha büyük problem olmaktadır. Bu nedenle nitratlar yer altı sularına da kolaylıkla karışabilir. Suların fazla derecede nitrat ihtiva etmesi ise (Mavi Bebek) isimli çocuk hastalığına sebep olmaktadır. Amerika B. D. nın Batı yakasındaki ekim sahalarının çevresinde, suların bu nedenle önemli derecede kirlendiği tesbit edilmiştir. 

Türkiye'de kullanılan gübre miktarı (özellikle 

: sun'i gübreler) son yıllarda büyük artışlar göstermektedir. Konu bizim için çok önemlidir. 

Tarımla ilgili olarak bir de, bitkileri ve çevreyi 
böcek ve sineklerden koruyucu ilâçların kötü etkileri ve suları kirletmesi üzerinde önemle durmak 
gerekir. 

Başta Malarya (Sıtma) olmak üzere salgın hastalıklarla mücadele, mikrop taşıyıcı sinek, kurt vs. 
zararlı hayvanlardan kurtulmak, meyve ve bitkilerin 
haşerelerden korunması verimin arttırılmasının sağlanması maksatları ile kullanılan ilâçlar, (ki bunlardan en çok kullanılan ve herkesce bilineni D.D.T. 
dir.) Havayı ve bilhassa suları kirletmek gibi sonuçları insan ve hayvan hayatı yönünden çok kötü 
bir rol oynamaktadır. 

Bu maddelerin gıda — istihsalinde ve sağlığın 
korunmasında insanlığa büyük yararları olduğu, kuşkusuz inkâr edilemez. Şu varki uzunca bir süre kullanıldiktan sonra bu ilâçların kuşların, bazı tür balikların ve azda olsa insanların ölüm nedeni oldukları tesbit edilmiştir. 

Örneğin, A, B. Devletlerinde her yıl 100-200 
Insanın ölümüne sebep olduğu, “tecrübe hayvanların- 
da kansere neden oldukları, birçok akut hastaliklara yol açtıkları saptanmıştır. Ancak kesin sonuclar henüz tesbit edilememiş olup araştırma ve tecrübelere devam edilmektedir. Bu ilâçların içinde 
bulunan ve canlıların bünyesinde yağ tabakaların- 
da, sürekli etki ile yavaş yavaş birikim yapan “Sodyum Arsenite", "Parathion" — "Chlorinated Hydrocarbon" gibi maddeler ólüm nedeni olarak zikredilebilir. 


Bu tip ilâçlar yüzlerce tertip ve isimler altında: 
yapılıp piyasaya sürülmekte ve büyük mikdarlarda: 
kullanılmaktadır. Örneğin A. B. Devletlerinde 1970: 
de muhtelif markalardan 543 milyon kilo, sadece 
sentetik organik koruyucu ilâç, satılmış bunun % 20: 
si ihraç edilmiştir. 

Türkiye'de de, sıtma ve salgın hastalıklarla mücadelede, meyve bahçeleri ve tarlalarda (Uçaklarda 
kullanılarak). evlerde fabrikalarda geniş bir şekilde: 
bu ilâçların kullanıldığı bilinmektedir. 

Koruma ilâçları konusu çok geniş kapsamlı ve: 
çok yönlü bir konudur ve bu yazı çerçevesinde izahı. 
mümkün olamaz. Ancak verilen kısa bilgilerle sulara karışmasının neden olacağı tehlikelerin, özet 
olarak ibelirleneceği kanısındayım. 

Bu maddeler : 

"1, Rüzgârlarla, veya fışkırtıldığı zaman havaya doğrudan doğruya ve tozlara yapışık olarak karışarak çevredeki sulara taşınması yoluyla, 

2. Havada toplanan, bitkilerin üzerine fışkırtılan 
ve zemin toprağına karışan ilaçların yağmurlarla, 
derelere, yeraltı sularına içme su tesislerine taşınması yoluyla, 

3. İmal edildikleri fabrika (artıklarının sulara 
karışması suretiyle” suları kirletmektedir. 

Görüldüğü gibi koruyucu ilâçların tatbik edil. 
dikleri çevrelerde ve evlerde, direkt olarak içilen 
suya karışması dahi her zaman mümkün olabilir. 

Koruyucu ilâçların sulardaki nisbetinin çok düşük olması ve insan vücuduna yapacağı zararların 
vücutta birikim yapması sonucu ve tedricen hissedilir düzeye ulaşması nedenleri ile önemi küçümsenmemelidir, Nitekim özellikle kuşlardaki terakümü ve etkisi daha sür'atle kendini göstermekte ve 
araştırma ve incelemelerde kuşlardan yararlanilmak. 


tadir. 


Örneğin koruyucu ilâçların etkisi altında kalan 
kuşlarda ölümler yanında, bünyelerinin kalsiyum 
oluşturması yeteneğinin çok azaldığı ve yumurtalarının kabuklarının ince ve mukavemetsiz duruma 
geldiği ve kuluçka süresinde kırıldığı ve çoğalmalarının önlendiği saptanmıştır. 

Belirtmek gerekirki kötü etkilerinden dolayı bu 
ilâçları. kullanmayı yasaklamak veya büyük oranda 
azaltmak doğru bir çözüm getirmez. Çünkü sakıncaları yanında sağladıkları büyük yararlarından vazgeçmek özellikle geri kalmış ve kalkınma halinde 
bulunan ülkeleri daha büyük diğer problemlerle 
karşı karşıya getirecektir. Dünya Sağlık Teşkilâtının 
bu konudaki son raporunda aynen “Koruyucu ilâç- 


ların insan sağlığına ve ekonomiye sağladığı muaz- 


zam faydaları unutmamalıyız.... 

Koruyucu ilaçlardan yararlanılmaması veya kul 
lamanın sınırlandırılması kalkınmakta olan ülkelerde daha büyük Denon ore çıkaracaktır.” denilmektedir.. 
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. Takip edilecek yol, ilaçların terkibinin en az 


zarar verici maddelerden oluşturulması, sulara gidalara karışmayı büyük ölçüde azaltıcı tedbirlere ve 
tatbik metodlarının geliştirilmesine baş vurulması 
olmalıdır. i 


DİĞER KİRLETİCİ KAYNAKLAR 


A. Sediment (Tortu) ve Erozyon : Erozyonla 
oluşan ve satıh sularına karışan tortu bu suların 
bünyesinde taşıdığı en büyük miktarda yabancı 
maddeyi teşkil eder. Birleşik Amerikada bunun di- 
.ğerleri toplamının 700 katından fazla olduğu tesbit 
edilmiştir. I 

Bu tortular, ekim sahalarından, 
.ormanlarin açığa çıkan topraklarından maden arama ve istihsali, yol ve diğer inşaat kazılarından ve 
kırsal alanlardaki yapımlardan gelmektedir. Tarım- 
“sal faaliyette arazinin doğal örtüsünün bozulması 
erozyonu dört ilâ dokuz katına çıkarmaktadır. İnsaat sahalarında ise. doğal şartlarda olacak erozyonun, yüz misline kadar arttığı görülmüştür. 

A. B. Devletlerinde yapılan bir araştırmaya ait 
raporda “Sağnak esnasında, inşaat sahalarınsaki 
sediment (tortu) karışımının ekili tarlalardan o'uşan miktarın on kati, çim sahalardakinin 200 katı 
ve ormanlık sahalarda olanın 2000 katına «ada 
ulaştığı bu nisbetlerin yağmur şiddetine arazi mayline tabi olarak değişiklik gösterdiğinin tesoit edildiği” belirtilmiştir. : 

B. Petrol ve Müştakları : Petrol arama alanları, Pipe-Line lar, rafineriler, benzin satış istasyonları petrol depoları, petrol gazları tesisleri de sizinti- 
Tarı ve artıkları ile, suları kirleten önemli kaynaklar 
arasında sayılabilir. Bu tesislerin yer seçiminde ve 
sızıntı yapmayacak nitelikte inşa edilmelerinin sağ- 
"anmasında çok dikkatli davranmak gerekir. Türkiye'de “bilinçsiz davranıldığını belirten örneklere sık 
sık tesadüf edilmektedir. Örneğin : İstanbul - Ankara yolunda Sapanca gölünün en güzel bir koyunda 
inşa edilmiş olan ve motel tesislerini de kapsayan 
bir benzin istasyonunun. su kıyısındaki lokantasında 
yemek yiyenler suyun yüzeyinin nasıl bir yağ tabakasi ile kaplı olduğunu görebilirler. Böyle sızıntılar 
sonucu kirlenen kuyuların sahiplerinin, petrol bul- 
-duklarını zannetmeleri gibi güldürücü olaylar basına 
“ile intikal etmiştir. 

Suları kirleten önemli bir kaynağı da gemilerin 
petrol artıklarını denize boşaltması teşkil etmektedir. Bütün Akdeniz ülkeleri (Fransa - İtalya - Yugoslavya - Yunanistan - Suriye - Ürdün - İsrail - Mrsır - İspanya) çıkardıkları kanunlarla ağır para cezaları ve gemilerin tutuklanması, sorumlularına hapis 
-cezaları verilmesi gibi ağır müeyyidelerle bunu önlemeye çalışırken Türkiye'nin umursamaz tutumu 
özellikle yabancı gemilerin petrol artıklarını .bizim 
“kara sularımızda boşaltmaları sonucunu vermektedir. Bu sebeple de balıklarımız azalmakta sahillerimiz ve plâjlarımız kirlenmektedir. Bu yolla belki de 


korunmayan - 
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maksatlı olarak Türk Turizmi ibaltalanmaya çalışır 
maktadır. Örneğin : Eşsiz doğal güzelliğe sahip 
Marmaris koyunda ve kıyılarımızın birçok yerlerinde katranlanmadan veya yağlanmadan deniz banyo- 
su yapmak iolanaksız hale gelmektedir. (Yaz boyunca Marmaris'e Yunan gemilerinin her gün turist 
getirerek 4-5 saat kaldıktan sonra tekrar geriye 
götürdüklerine ve pis sularını koya boşalttıklarına 
dikkati çekmek isterim.) 

C. Maden sahaları ve asitli tasfiye : Kömür, bakır ve diğer madenlerin tasfiyesinden çıkan asitli 
artık sularda büyük kirletme kaynakları niteliğini 
taşımaktadır. Türkiye'de Zonguldak, Kütahya, Karabük, Ereğli, İskenderun, Murgul, Samsun vs. bólgelerde tehlike büyüktür ve ne derecede koruyuzu 
tedbir alındığı ise belirsizdir. 


SONUÇ 


Su birçok maksatlarla kullanılan en zaruri ihtiyaç maddelerinden biridir. Tarımda, sulama suyu 
olarak, sanayide doğrudan doğruya veya soğutma 
için, içme suyu olarak, evlerde şahsi ihtiyaçlar temizlik vs. maksatlarla kullanıldığı gibi hemen hemen her yerde her cins artıkların atılmasında ve 
taşınmasında kullanılmaktadır. 

Her geçen gün, refahın artması, nüfusun sür'atle çoğalması sonucu su ihtiyacı da sür'atle artmaktadır. Bu oluşum bütün dünyada görülmekle 
beraber, kalkınmakta ve yeni sanayileşmekte olan 
ülkelerdeki su isteği artışının diğer ülkelere nazaran büyük oranlara çıktığı da bir gerçektir. 

Kalkınma ve sanayileşme sürecine giren Türkiye konuya en büyük önemin verilmesi gereken ül 
kelerden biridir. 

Uzun yıllar sular tabiatın verdiği, ve bedava 
olarak istenildiği şekilde istenildiği kadar,. kullanılan nimetler olarak telâkki edilmiştir. Fâkat artik, bu günlerin geçtiğini, suyunda bir bedeli olacağını, sebep olunacak problemler öngörülmeden sır 
lara istenildiği biçimde tasarruf oedilemiyeceğini 
millet olarak bilmek ve anlamak zörundayız.. Dünyada mevcut su kaynakları her geçen gün biraz daha yetersiz hale gelmektedir. Bu Kaynakların yok 
edilmemesine, en ekonomik biçimde kullanilmasına ve mümkün olduğu kadar arttırılmasına çalışmak 
mecburiyetindeyiz. Zira yakın bir gelecekte durumun önemi ve vahametinin Türkiye'de hiç bir uyariya lüzum göstermeyecek şekilde ortaya çıkacağın- 
da hiç şüphem yok. 

Bu yazımda özet olarak problemleri belirtmeye 
çalıştım alınacak tedbirler saptanacak teknik metodlar, finansman yolları, incelenmesi gereken ve 
her biri ayrı bir yazı olacak nitelikte konulardır. 

Her şeyden önce, durumumuzun bilinçli olarak 
tesbit edilmesinin ve Türkiye'de suların kirlenmesi 
Konusunun, bütün yönleri ile, hiç vakit geçirilmeden ele alınmasının gerektiğine inanıyorum. 
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Büyük şehirlerin ve Endüstri Bölgelerinin başlıca sorunlarından biri olarak ortaya çıkan hava kirlenmesi, aslında mahalli bir dert olmaktan ötede, 

kirletici ve zehirleyici unsurların havada akümüle 
olması, muhtelif cereyanlarla taşınması ve devri sonucu etkisini çok daha geniş sahalarda gösteren bir 
olay niteliği taşımaktadır. 

Daha 19 ncu yüzyılın ikinci yarısında Londra 
halkının büyük guruplar halinde Londra'nın dumanlı 
havasını protesto ettikleri, Birleşik Amerika'nın Ghicago ve Cincinatti şehirlerinde dumanların kontrol 
edilmesini öngören kanunlar çıkarıldığı, 1912, 1923 
ve 1928 yıllarında Birleşik Amerika'nın 200.000 nüfusu gegen şehirlerinde de benzeri kanunlar yürür- 
, lüğe konulmuş bulunduğu halde, 1950 lere kadar bu 

konuda hemen hemen hiç bir etkili tedbir alınmamış, yakıtların ıslahı üzerinde durulmaktan ileri bir 
çalışmaya girişilmemiştir. 

Sanayileşmeye olan büyük istek ve sanayileşmenin sağladığı olanakların büyüklüğü karşısında konu hoşgörü ile karşılanmış ve hava kirliliği bunların 
bedeli gibi değerlendirilmiştir. 

1948 yılında Pennsylvania'nın Endüstri kasabası DONARA'da nüfusun yarısı olan 14 bin insanın 
hastalanmasına ve 20 kişinin ölümüne neden olduğunun, 1959 yılında Londra da yapılan araştırma ve 
incelemeler sonucunda hava kirliliğinin yıllık ölüm 
sayısında 1600 den fazla artışa sebep olduğunun, tespit edilmesi üzerine bu devletlerin kamu oyları ve ha 
va kirlenmesinin etkisini hisseden dünyanın birçok 


Üretim merkezi olan bir kent 


büyük şehirleri. ve endüstri bölgeleri halkları konu 
ile ilgilenmiş, bunların baskısı sonucu hava kirlen- 


“ mesi, üzerinde önemle durulması gereken bir dün- 


ya sorunu riteliği kazanmıştır. f 

- Yapilan incelemeler ve arastirmalar sonucunda 
havanın sadece fabrika bacalarından, meskenlerin, 
kalorifer veya sobalarından çıkan dumanlarla kirlenmediği, havayı kirleten daha başka önemli kaynaklar 
bulunduğu tespit edilmiştir. 

Örneğin ulaştırma araçları, otomobil ve kamyonların egzozlarından çıkan hidrokarbonlar ve nitroyen oksitlerin havayı büyük ölçüde kirlettiği saptanmıştır . 

Bu gün dünyanın hemen hemen bütün büyük 
şehirlerinde hava diğer kirleticiler yanında bu (Photochemical smog) fotokemikâl dumanlarlada kirlenmektedir. Amerika Birlesik Devletlerinde büyük nispette kirlenmeye (% 42) nakil araçlarının neden 
olduğu ve otomobillerin egzoz gazı çıkarmıyacak biçimde yapılması kanunla saptanmış ve otomobil 
fabrikalarına bunun sağlanması için gerekli uyarılar 
yapılarak 1975 yılına: kadar süre tanınmıştır. 

Diğer uygar ülkelerde de egzoz gazı miktarları 
limiti tespit edilerek (şimdilik) araçlar sıkı kontrol altında bulundurulmakta ve bu limiti aşanlar seferden alınmakta çalıştırılmamaktadır. Felâket halini alan trafik sorununun çözümünde de yardımcı ^ 
olacağını düşünen ileri milletler, hatta otomobil sayısını sınırlandırmayı da ön görmekte ve çare aramaktadırlar. Türkiye'de "yakın bir gelecekte bu yönden demode sayılacak yeni kurulan müteaddit fabrikalarla araba sayısının arttırılması, acaba Ulusal 
ekonomimizin yararına olmakta mıdır. 
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1950 lere kadar sanayileşme sürecine henüz 
girmemiş, sanayi kuruluşlarından mahrum, ülkede- 
ki bütün araçların toplamı 100.000 nin altında bulunan Türkiye için her hangi bir problem söz konusu 
olmamıştır. Kuşkusuz Ankara'da ve belki daha bir 
iki yörede hava kirlenmesi zararsız nitelikte oluşmuş fakat hissedilmediği gibi her hangi bir tedbiri 
gerektirecek vüs'atten uzak kalmıştır. 


Türkiye'nin sanayileşme sürecine girmesi 1950 
lerde ve ondan sonradır, Gerek bu nedenle, gerekse 
nüfusun sür'atle artışı sonucu (İstanbul, Ankara ve 
İzmir'de en büyük oranlarda olmak üzere) şehirleşme'de, 1950 lerden sonra, büyük hızla oluşmuştur. 
Bu açıklamalarımla şu hususu belirtmek istiyorum. 


Gerek Ankara gerekse zannedilenin aksine İstanbul, İzmir, Adana ve benzeri şehirlerimiz hava kirlenmesi yönünden bu günkü kötü durumuna gelirken, dünya'da problem ortaya çıkmış, gerek kanuni 
gerekse teknik önleyici tedbirler uygar ülkelerde 
saptanmış ve uygulanmaya geçilmiş bulunmakta idi. 
(Aynı durum suların kirkenmesi için de varittir). 

Sanayileşmiş ileri ülkeler bu sonuçları, öngörememek” nedeniyle hava kirlenmesini ónleyememisler, fakat durumu tespit ettikleri andan itibaren gerekli tedbirleri alarak daha fazla kirlenmeye neden 
olacak her türlü tesis ve atılımı yasaklamışlardır. 
Durumun ıslahı yönünde ilerlemektedirler. 


Sanayileşmekte ve modern araçlara sahip ok 
makta geri kalışımızın kötü sonuçları yanında, belkide biricik avantajımız yeniden sanayileşirken har 
va kirlenmesi, suların kirlenmesi ve sanayileşmenin, teknik ilerlemenin ve şehirleşmenin neden olduğu diğer sorunları (ki bunlar dünyada artık bilinmekte idi) ön görerek hertürlü tedbiri almak olabilirdi. Bu sağ duyu ve bilince sahip olabilseydik, Türkiyenin sanayileşme ve kalkınması bütün geri kalmış milletler için. hatta örnek olabilirdi. Türkiye'de 
1972 ye kadar hava kirlenmesi konusunda ne kanuni ne de teknik bir tedbir alınmamıştır. 


Memleket çapında bir inceleme ve araştırma 
yapılmadığı gibi her hangi bir kirlilik standardı da 
mevcut değildir. 


Ankara'da hava kirlenmesinin vatandaşların sağlığını tehdit ettiği gözle görülür hale gelmesi üzerine son bir yıldan: beri bunun önlenmesi için Ankara'ya inhisar eden çalışmalar yapılmaktadır. Gerekli olanın ise Başbakanlığa bağlı sorumlu ve yetkili bir organizasyonun bütün çevre sorunları ile 
birlikte hava kirlenmesi konusunu da memleket çapinda: ele alması diğer şehirlerdeki durumun aynı 
düzeye gelmesini önlemesi gerektiği, kesin inancın» 
da olduğumu belirtmek isterim. 


Örneğin : İstanbul'u ele alalım : Bu büyük şehrimizde Fatih ve Eyüp ilçeleri içinde 43 adet, Ba- 


“kırköy'de 14, Zeytinburnu'nda 70 adet, Şişli'de 14, 


Beyoğlu'nda 13, olmak üzere 154 sanayi kuruluşu 
ve fabrika bulunmaktadır ve faaliyet halindedir. Her 
an onbinlerce motorlu taşıt çalışmaktadır. 300.000'in 


Eskiye göre 300 kat fazla. CO, gazı 
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üstünde meskeni kapsayan istanbul'da yollarin büyük bir kısmını dar sokaklar teşkil etmektedir. Kullanılan yakıtlar ise daha ziyade kötü evsafta ve çok 


kirletici nitelikte olduğu gibi kontroldan da -mah- 


rumdur. 


Bu sayılar istanbul'da önemli bir hava kirlenmesinin oluştuğunu belirtmeye yeter de artar. 


Buna rağmen ne Belediye ne de başka bir kuruluşun bu konuyla ilgilendiği görülmemektedir. Yalnız 


bu örnek bile problemin bizim için olan önemini ve ` 


ivedilikle üzerine eğilmeyi gerektirdiğini açık seçik 
ortaya koymaya ve yukarıdaki yargımın doğruluğunu 
kanıtlamaya yeterlidir sanırım. ” : 


Kirli hava insan ve çevresini bir çok yönlerden etkiler, konutları eşya ve araçları kirletir. Bitkilerin ve hayvanların gelişmesini önler, tarımsal 
ürünlerin değerini düşürür, görüş olanaklarını azaltır. Cevréye hoş olmayan kokuların yayılmasına sebep olur. En önemli olarak da insan sağlığını tehlikeye sokar, kalp, kanser, bronşitle diğer kronik hastalıklara ve böyle hastalıkların çok tehlikeli şekilde 
ilerlemelerine sebep olur. 


Birleşik Amerika'da sağlık dışında, neden olduğu 
yıllık maddi zararın milyarlarca dolara ulaştığının 
hesaplandığını ifade edersem konunun önemi hakkında bir fikir vermiş olacağımı zannederim. Türkiye'de 
araştırmacılığa ve dünya'daki sorunların ve gelişmelerin izlenmesine gösterilen ilgi azlığı nedenleriyle benzeri bir değerlendirme olanağına maalesef sahip değiliz. Ama yapıldığı takdirde bulunacak rakkamların şaşırtıcı derecede büyük zararlarımızı ortaya çıkaracağına şüphe yok. , 


Yakıtlarm. sülfür ihtiva etmesi, yüksek ısı derecelerinde yanmaları, karbonun tam olarak yakılmaması sonucu oluşan : 

1 — Karbon mono oksit (CO) 

2 — Sülfür oksitleri (SOx) 

3 — Hidro karbonlar (HC) 

4 — Niterojen oksitleri (NO.) ile 

5 — Kati ve mayi parçacıklar (bunların bir kısmı ancak elektronik mikroskopla tespit edilebilecek 
kadar küçüktür. Havada uzun süre kaldığı gibi rüzgârlarla uzak mesafelere taşınmaktadır) kirletici unsurları (Element) teşkil etmektedir. 

Kirletici kaynakları ise : 

a) Taşıt araçları 

b) Sabit tesislerde yakıtların yakılması 

c) Endüstriyel Proses'ler 


d) Mayi ve kati artıklar 


e) Ve benzeri diğerleri (Örneğin : Nükleer araştırmalar yangınlar gibi) olarak siniflandirabiliriz. 

Buraya kadar olan açıklamalarımla hava kirlenmesinin ne olduğunu ve Türkiye için önemini özet 
olarak belirtmiş olduğum kanısındayım. 


Alınacak kanuni ve teknik tedbirleri ayrı bir yazıda belirtmek mümkün olabilir. Yalnız Ankara'lı vatandaşlarımızın hatta Başkentimizin geleceği yónünden büyük önem taşıdığı için yazımı bitirmeden evvel Ankara hakkında bir görüş ve öneride bulunmak 
istiyorum : 


Hava kirlenmelerine karşı en radikal çarenin 
yakıt olarak doğal gaz'ın kullanılması olduğu çevre 
uzmanları ve bilim adamları tarafından saptanmış 
bulunmaktadır. ı 


Ankara için ise bunun zaruret arzettiği ve en iyi 
çözümü getireceği kanısındayım. Ankara'da doğal | 
koşullar çok gayrı müsait durumdadır, hava cereyanları oluşmadığı için kirletici unsurlar havada uzun 
süre kalmakta, bunların birikimi kirliliği. büyük ölçülere çıkararak şehri yaşanamaz hale getirmektedir. Konutlar bu yönden hiç bir tedbir : alınmadan 
(konum ve şehircilik) yapılmıştır. Şehrin . etrafını 
saran ve nüfusun yarısından fazlasının yaşadığı gece 
kondular merkezi teshin ve yakıt kontrolunu olanaksız hale getirmiştir, Oysaki doğal gazın buralarda kullanılması (bu günkünden daha ekonomik olarak) mümkün olabilir. 


Doğal gazın ikullanılması halinde mevcut havagazı şebekesinden (ve küçük tadilâtla) kalorifer tesislerinden yararlanmak kabil olacaktır. Artık, hava 
gazına lüzum ve ihtiyaç olmayacağı için koktan tasarruf edilecektir. 


Bu maksatla mayileştirilmiş doğal gaz kullanilması bu gün için uygun olacağı kanısındayım.' Gazı, 
Karadeniz sahilinde Ankara'ya en yakın uygun bir 
mevkide kurulacak gaz rafinerisi tesislerine ithal 
etmek ve inşa edilecek boru hattı ile taşımak mümkündür. Bu rafinajdan (Bütan - propan) gazları da 
ayrıca elde edileceği için halen ithâl edilen miktardan büyük ölçüde tasarruf sağlanması mümkün olacaktır. Bu çözüm yolu Amerika ve Avrupanın müteaddit şehirlerinde kullanılmaktadır. Örneğin İspanya 
nın Barselona şehrinde kullanıldığı gibi Madrit'e kadar uzatılmıştır. Mayileştirilmiş doğal gaz Libya'dan 
ithâl ediliyor. 

Hiç kuşkusuz kesin karar verilebilmesi için bir 
fizibilite raporu hazırlatılmasına ve olanakların tespitine zaruret vardır. Bunun yapılmasının uygun ve 
sarfedilen paranın da yerinde sarfedilmiş olacağı ka- 


. nısindayım. Her halde, kesin karar verilmeden önce 


ilgililer ve sorumluların, bu çözüm yolu üzerinde 
durmalarını öneriyorum. 
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otomatik 


akarsu kalite - 
“meme | KONtTOlu 


Dr. İnş. Yük. Müh. 


Son yıllarda su kirlenmesi kontrolü faaliyetleri yem ve. artan bir ilgi kaynağı olmuştur. Daha önceki çalışmalar, öncelikle sudan geçen. hastalıklarla ilgili idi. Su kirlenmesi konirolünun, aradığımız çevre niteliklerine ulaşmak için sürekli olarak gelistirilmesi gereken ekolojik sistemin bir kısma olarak düşünülmesi artık, söz konusudur. R 


Su kirlenmesi kontrolünün açık amacı uygun su kalite kontrolünün havza boyunca yapılarak yeterli, su kalitesinin idamesidir. Bu amaca ulaşmak için, genellikle anamlı ve ekonomik su kalitesi ile ilgili veri toplama sistemleri gerekli görülmektedir. 


Su kalitesini koruma gayretlerinde başarı, faydah kullamş olam için uygun kali- 

— tede su sağlamakta ki yeterliliğe bağlıdır. Ayrıca suda mevcut yabancı maddelerin 

ölçülmesi ve bunların su çevresindeki etkilerinin belirlenmesi başarın bir su kalite 
kontrolü programı için gereklidir. 


SU KALİTESİ İNDİSİ VE SU kalitesi tayinlerinde çeşitli parametreler vardır. Ta- 

KİRLENMESİ KONTROLÜ yin işlemi, önünde çeşitli rakamlar ve parametre 

değerleri bulunan bilgili bir kimsenin bu değerlere 

Önceki yıllar boyunca, hattâ bugün bile bir gö- e SD Rm 75 esr eklinde D arsa. 

lün veya akarsuyun. “kalitesi” ile ilgili karar hükmi lite tayini, tasvir edici şekilde hx guruplandırmalartespit şeklinde verilmektedir. Saha da veya labora- la ifade edilmekte ve bu anlatımda ölçü birimleri 
tuvarda elde edilen değerler incelenmekte ve su kullanılmamaktadır. 


kaynağının hedef alınan kullanım için uygunluğu bu En geniş anlamda, Su Kirlenmesi; bir su kütledeğerlerin sonucuna göre kararlaştırılmaktadır. Bu sine faydalı kullanımı azaltacak, yok edecek veya 
karar çok sayıda parametre değerlerinin entegras- bağdaşmayacak miktarlarda herhangi bir maddenin 
yonuyla, sübjektif bir değerlendirilmesini öngörmek- eklenmesi şeklinde tarif edilebilir. Büyük miktarda 
tedir ve bu işlemin sonucundaki kalite belirlenme- organik madde varlığı çözünmüş oksijenin tükensinin tam kesinliği mümkün olmamaktadır. Bugüne mesine, balık ölümlerine, zararlı bazı bitkilerin üre- 
kadar “Su Kalitesi” için bir birim bulunamamıştır, ^ mesine veya faydalı kullanımı etkileyen zararlı şart- 
ayrıca böyle bir birimin gerekliliği üzerinde genel ların oluşmasına sebep olabilir. 

bir kabul de yoktur. Kirlenmenin sınırlandırılması : : 

çalışmalarında karar organlarının, yüzey sularının : En önemli faydalı kullanım alanları içme ve kul- 
kalite statüsü ve bu statüdeki değişmeler üzerinde . lanma suyu olarak, endüstride, tarım, turistik te- 
geniş bilgi sahibi olmalarına ihtiyaç vardır. Kalite sislerde, ulaşımda ve artıkların atılması seklinde- 


tespiti için tek bir faktör veya gösterge yoktur. Su dir. 
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Ticari değeri haiz balıkların çoğu kıyı ve koy 
sularında yaşar, ve bunlar “kirlenmenin, bulanıklığın, 
oksijen tükenmesinin, zararlı organizmaların aşırı 
büyümesinin, toksik maddelerin ve diğer gayrimüsalt çevre şartlarının etkilerine daha fazla maruz 
kalırlar. : 

Gemi ulaşımı ve artıkların atılması sürekli bir 
şekilde su arzını gerektirmektedir. Fazla miktarda 
asitlerin bulunması ise gemilere zararlıdır. I 

Su alanlarındaki artan kullanma miktarı taleple 
doğru orantılı ve arz ile ters orantılı olmaktadır. 
Kaynakların kirlenme etkisiyle tahribi, estetik değerlerini ve büyük bir endüstri sayılan turizm alanında kullanımlarını etkilemektedir. Ticari balık yetiştirmek için bile uygun bir çevre ve su kalitesi 
gerekmektedir. i 

Turistik yerler için su, berrak, yüzen kati mad: 
delerden yoksun kokusuz ve kirlenmemiş olmalı ve 
suda yaşayan canlılar için uygun bir çevre sağlamalıdır. Kirleticiler, suyun (kullanımını çeşitli şekillerde etkileyebilirler; 

Süspansiyon haldeki maddeler estetik değerini, 
tsik geçirgenliğini ve neticede fotosentez ile üretkenliğini azaltıcı bulanıklıklara yol açabilirler. 

Birikmeler balıklara gıda olacak omurgasız yaratıkların üremesine engel olur. 

. Endüstri artıklarından gelen eriyik katı maddeler sudaki hayatı etkilerler. Eğer erimiş haldeki tuzlar fizyolojik olarak denge halinde ise (ozmotik etki 
konsantrasyonuna ulaşmadıkça sudaki canlılar üzerinde çok az etkili olabilirler. 

“Ağır metallerin tuzları su hayatı için genellikle toksiktir. Böceklere karşı kullanılan kimyasal 
maddeler, bazı sentetik organik maddeler ve siyanürler de toksiktir. 

Çürüyebilen artıkların en büyük etkisi eriyik oksijenin azalması ve göze çirkin gözüken . şartların 
oluşmasıdır. : 

İnsan topluluklarından gelen artıklar, ihtiva edebilecekleri zararlı organizmalar yüzünden su kaynaklarına kötü etkilerde bulunurlar. 

Radyoaktif maddelerin ekarsulara atılması ise 
diğer kirlenme problemlerinin aksine olarak kontrol 
ve bertaraf edilme güçlüğü yüzünden ön tasfiye 
gerektirir. 

Tüm artıkların akarsulara atılmasını yasaklamak mümkün değildir, ayrıca bu günümüzdeki bilgiler karşısında ekonomik bir çözüm olamaz. Bu 
yüzden, problem, akarsularda artıkların konsantrasyonunu suyun faydalı kullanılış imkânlarına zarar 
vermiyecek seviyelerde (tutmaktır. Spesifik bazı 
maddeler için sınır konsantrasyonları, su ikullanma 
alanının şekline, alıcı suyun kalitesine ve kullanma noktasıyla artığın döküldüğü noktalar arasındaki uzaklığa bağlıdır. 


Alıcı suyun karekteri, emniyetle boşaltılabile- 


cek artık madde miktarının, ve sudaki toksisite derecesinin tespitinde önemli bir faktördür. 
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Alkali bir su kütlesi, nötr veya az asit suya nazaran daha fazla miktarda asitli artığı nötralize edebilir. Alkali bir artık içinde bunun tam tersi söz ko 
nusudur. 

Önemli bir kirlenme problemi de, sudaki canlıları etkileyen bulanıklık ve toprak erozyonu ile süspansiyon halde madde ihtiva eden artıkların suya 
atılmasından doğan çökelebilir katı madde varlığıdır. 

Eriyik oksijen seviyeleri 24 saatlık bir süre içinde 8 saattan fazla, milyonda 5 kısmın altına düşmemeli, ayrıca kesinlikle milyonda 3 kısımdan az 
olmamalıdır. 

Balıklar genellikle 5 ilâ 9, bazı hallerde ise daha fazla pH seviyelerine tahammül edebilirler ve 
görünürde bir zarara uğramamaktadırlar, fakat 6.5 
ilâ 8.2 arasında daha iyi yaşama ortamı bulmuşlardır. pH, toksisiteye, CO, etkisine ve balıkların sudan oksijen alma yeteneğine tesir etmektedir. 


SU KALİTE. KONTROLU İÇİN 
NÜMUNE ALMA , 


İstatistiki prensipleri temel alan nümune alma 
sistemleri kullanma konusunda artan bir eğilim 
vardır, bu sistemler akıntı hızını veya .bir grid sistemini baz olarak almaktadır. 

Ana su mecralarında araştırma maksadıyla sürekli otomatik nümune alma ve kaydetme istasyonları kurulmaktadır. 

Akarsularda genellikle nümune almadaki hatalar daima analiz hatalarından büyüktür. Nümune alma teknikleri üzerinde istatistiki teorilerin çok gelişmiş olmasına rağmen, bunların çok azının akarsu araştırmalarında tatbik edildiği de bir. gerçektir. 


NÜMUNE ALMA PROGRAMLARI : 


Herhangi bir nümune alma sistemi ulaşılacak 
amaca uygun olmalıdır. Akarsuyun kendi kendine 
temizlenme özellikleri üzerinde bir araştırma söz 
konusu ise bu halde daha ziyade ekstrem değerler yenine su mecrasında ortalama durumların tespiti uygundur. Fakat ayrıca hesaplanan ortalamaların güvenilirlik derecesini, bazan da araştırılan değişkenlerdeki “eğilim” ve “devir durumlarını” bilmek arzu edilebilir. Genellikle tatbik edilen dört 
ana nümune alma sisteminin özelliklerini burada 
belirtmek yerinde olacaktır. Bu sistemler tabii ki 
sürekli ölçme ve kaydetme yoluyla değil değişik 
zamanlarda akarsuyun yanlız bir bölümüne tatbik 
edilecek çalışma programlarının izahı olacaktır. 

Basit, Random Nümune Alma: 


Rastgele, random, nümune alma tablolarına dayanılarak birbiriyle bağımsız nümuneler alınır. Sonuçlar hemen istatistiki hesaplamalara tabi tutulur. 
Burada aralıklı nümune alma yüzünden önemli pratik güçlüklerle karşılaşılır. Bu yüzden bu metod genellikle diğer kaynaklardan temin edilen sonuçların 
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kullanıldığı hallerde ve bir bütünleşme sağlamak 
amacıyla kabule şayan bir metod olarak gösterilebilir. | 

Tabakalardan Nümune Alma: I 

Bu metodda, ilk is akarsuyu, herbirinden sonradan nümune alinabilecek izafi olarak homojen kisımlara bölmektir. Sonuçlar, tabakaların büyüklükleriyle orantılı ağırlıklarına göre birleştirilir. (Tabakaların aynı boyutlara sahip olması gerekmez.) Tabakalar hem hacimce hemde zamana göre bölünebilecekleri için, bu analizin daha belirgin sürelerde 
yoğunlaştırılması avantajı vardır, örneğin, suyun 
kompozisyonunun en çok değiştiği zamanlarda. İyi 
tanımlanmış bir kimyasal periyoda sahip akarsuların dışında, bu çeşit periyodlar önceden pek tespit 
edilemez. 

Sistematik Nümune Alma: - ` 

8u zaman dizilerini incelemek için en çok kullanılan metodtur. Nümuneler belirli aralıklarla alınır. 
Nümune alma yerleri ise düzenli bir grid sisteminin kesişme noktalarında olabilir. Zamanla bağıntı 
kurmak için tek bir nümune alma zamanı uygulanır. 
Bir akarsuyun kompozisyonu sürekli olarak değiştiği için, bu program devamlı olarak tekerrür eden 
akarsuların kimyasal devre özelliklerinden faydala- 


nılarak, ölçümlerin uygun düzgünlükle dağılmasını 


sağlar. Sonuçların doğruluğu, random programdan 
elde edilenlerden daha çok fazladır. Metod anormal 
ölçüm neticelerinden oldukça uzaktır, ve istatistiki 
parametrelerin dağılımı rastgele programla sağlananlardan daha normale yakındır. Ayrıca, bu metod sayesinde, örneğin ,değerlerde analizle bulunamıyan herhangi bir dalgalanmanın azami büyüklüğünü belirlemek mümkündür. Bu metodun pratikte 
uygulanması çok kolaydır, fakat belirli bir frekansın devresel değişmelerini tespit etmek bu metodla mümkün değildir. 
Tabakalardan Sistematik Olarak Nümune Alma : 
Bu, tabakalardan ve sistematik nümune alma 
metodlarının birleştirilmesidir. Sakin periyotlar boyunca aylık olarak nümuneler alınır ve büyük değişme periyodları boyunca haftalık nümuneler alınır. Çok fazla kirlenmiyen akarsular için bu metod 
sen iyi metod olarak söylenebilir. 
Sistematik Nümune Almada Geçerlilik : 
Burada nümune alma programlarının sadece 
genel avantajları ve dezavantajları belirtilmiştir. Tabit ki ilk bakışta elde edilen değerlerin doğruluğunu kestirmek güçtür. Bu Konuda fikir edinmek için 
en emin yol bunları "ideal nümunelerle" karşılaştirmak (her gün veya mümkünse sürekli olarak alınan nümuneler) ve nümune alma programı darlaştırıldığında elde edilen ortalamaların gittikçe nasıl 
daha az güvenilebilir olduğunu görmektir. Bu da gene akarsuyun özelliklerine bağlıdır; Eğer akarsuda 
kanal kontrolu varsa ve düzenli bir akış temin edilmiş ise su zamana: bağlı olarak çok küçük değişik- 


lik gösterir; fakat dikey veya yatay tabakalaşma 
olabilir; eğer büyük hızla akıyorsa su mekana göre: 
homojen, fakat zamana göre değişken olur. Bugün 
için bile, sadece hidrolik değerlere dayanan bir nü- . 
mune alma programı seçmek imkânsızdır. (Örneği Reynolds sayısı gibi). Bu sahada tabii ki araştırmalar devam etmektedir. 

Uzun Süreli Nümune Almada Geçerlilik : 

Sistematik nümune almadaki geçerliliği belirlemek için, bu konuda yayınlanan az sayıdaki araştırmalardan bini değişik akarsularda alınan günlük deerlerinin yıllık sayımına dayandırılmıştır. Bu 365: 
ölçüm takımı, yedi değişik haftalık program, 28 ayirk program v.s. sağlayabilir. Her program için ortalamalar ve standard sapmalar (hesaplanır. Bunlar" 
daha sonra, günlük değerin bütün değerler içinde 
yanlız bir nümune şeklinde olduğu ve hatalı olabileceği gerçeğine göre doğrulaştırılır. Bu, şekil 1'dekine benzer bir grafik verecektir, fakat bu grafik 
her akarsu için değişik görünümde olacaktır. Bu eğ-- 
rilerin karşılaştırılması çok enteresan sonuçlara 
yol açmaktadır. 

Örneğin : 

— Akarsular farklıdırlar ve bir su mecrasının 
debisinin aylık ölçümü diğer birinde yapılan günlük ölçümlerden daha doğru olabilir. 

— Ölçümlerin izafi olarak tekrarlanması nümune alma aralığına bağlı olarak düzkün bir şekilde 
değişmediği için, ölçüm sayısındaki azalmayla hata 
sayısında ki artış düzgün bir değişme göstermeye 
bilir, 

. .— İki ayrı değişken (örneğin: Debi ve eriyik 
oksijen muhtevası aynı akarsuda ve aynı nümuns 
alma nisbeti için bile değişik) hatalar gösterebilir- 


` ler. 


Kısa Süreli Nümune Almada Geçerlilik :. 

Genellikle akarsuyun kendi kendine temizlenme özellikleri üzerindeki araştırmalar, iki veya daha fazla istasyonda kısa bir zaman periyodu içinde 
(örneğin 24 veya 48 saat) alınan nümunelere dayandirilir. Bu şekilde debi ve ısıdaki büyük değişikliklerin etkisi önlenmiş olur. Burada ayrıca nümune 
almanın mekan ve zamana göre programlanması 
yapılabilir, bu ise sadece akarsuyun çeşitli değişkenlerinin dağılımının derinlik, akarsuyun setlerinden uzaklık ve zamana göre değişiminin önceden 
tayin edilmiş olması halinde tesirli olabilir. 


NÜMUNE ALMA ÜZERİNE GENEL TAVSİYELER : 
Nümune Alma Zamanı ve Yeri: ` 


Genellikle, herhangi bir önceden saptanmış: 
özel nümune alma sistemi programından veya kullanılan basit bir nümune. alma yónteminden çalışmalarda bahsedilmemektedir. 

Akarsuyun kompozisyonu ve durumu üzerinde 
yapılmış araştırmaların. çoğunda, nümune alma nok- . 
taları: kararlaştırıldıktan -sonra;- sabit aralıklarla, Örneğin her saat veya gün, veya hafta veya ay, su 
nümuneleri alınmıştır. 
Nümune ya tek ya da 50 om. ilâ 10. m. arası 
bir derinlikten alınan nümunelerin karışımıdır. 
Aynı zamanda, akarsuyun homojenliği için, su 
nümuneleri değişik derinliklerde ve akarsu setleri- 
ne dik olarak düzenlenen grid sisteminden meydana gelen bir şebeke boyunca alınabilir. 


Neticeler üzerinde istatistiki bir değerlendirme 
yapabilmek için akarsularda kısa bir süre fakat yo. 
ğun bir şekilde nümune alma faydalı görülmektedir. 
Birçok nümune alma istasyonunun olmasına ihtiyaç gösterilmeyebilir. Fakat o istasyonların mevzii 
tesirlerden (bilhassa şehir veya” endüstri artıklarının katıldığı yerlerden) uzak tutulması gereklidir. 
Böyle yerlerde akarsudaki tesirlilik boyu, karışma 
entervalinin önceden bilinmemesi halinde bile dikkatle secilmiş birkaç noktada ölçmeler yapılarak 
anlaşılabilir. 

Akarsuda akım karakterinin yerinde incelenme- 
Si; sırasıyla vasati akım nisbeti, türbülanslı akım 
yayılma katsayısı, karışma “entervali tayini ile yapı» 
labilir. Bu maksatla yükleme deneyi yapmak için, 
radyoaktif maddelerle izleme ve kimyasal madde 
olarak lityum tuzları iyi netice vermektedir. 

Neticede Su Kirlenme kontrolü için alınan nümunelerin geçerliliği muhtelif açılardan münakaşa 


edilse bile nümunelerin çok katiyetle olmasa da 
belirli maksatlar için geçerli sayılabileceğini sóyleyebiliriz. 


SU KİRLENME KONTROLUNDA BAKTERİYOLO- 
JİK MUAYENELER 


Bakteriyolojinin su kaynaklarına, örneğin nehirlere ve çaylara uygulanmasıyla elde edilen bilgiler 
çok daha değişik karakterde olduğundan daha da 
faydalıdır. Suların bu çeşit muayenesi iki gurupta 
ana bilgileri sağlar; 


— Bulaşık ve bulaşık olmayan bağırsak mikroorganizmalarının sayısıyla gösterilen, mevcut kirlenme derecesi. 


— Çamur, toprak ve diğer kirlenme kaynaklarından gelen tabii bakteriyel hayatın üreme sayısıyla suyun kendi kendine temizlenme imkânlarının 
tesbiti. I 

"Escherichia Coli" çoğalması halen en önemli 
tek testtir. Cünkü bu organizma insan ve hayvan 
kirletmelerinin temel indisidir. Koliform bakteri 
miktarına dayanan Su Kirlenmesi için bakteriyolo. 
jik endeks yıllar önce "Streeter" tarafından öne sürülmüş ve Dünya Sağlık Teşkilâtı'nın “Uluslararası 
İçme Suyu Standartları, 1963" adlı yayına, aşağıdaki 


şekilde girmiştir. 


Su Kaynakları İçin Kalite Standartları Bakteriyolojik Standartları : 


MPN/100 ml. 
liform kalitesi (* 
Sınıflandırma Dome : > 
I.- Sadece dezenfeksiyona tabi tutulması uygun olan bak- 
.  teriyel su kalitesi ... .... ... 0— 50 
H. Koagülasyon, filtrasyon gibi “konvansiyonel tasfiye | metodlarını gerektiren bâkteriyel kalite ............... ... 50 — 5000 
HI. Şumüllü Tasfiye tatbikini gerektiren ağır kirlenme ... .... 5000 — 50000. 


IV. Çok ağır kirlenme; bu tür su özel hazırlanmış tasfiye 
olmaksızın kabul edilemez; Kaynak ancak zorunlu olur- 


sa kullanılmalıdır .... .... .... us ... sss ee e sa Qa sa 


50000'den daha fazla 


(*) MPN endeksiyle temsil edilen koliform bakterisi sayısının yüzde 40^mdan 
fazlası dışkı kökenli koliform gurubunda bulunursa, su kaynağı için gerekli tasjiue- 
nin bir üst kategorideki şekilde yapılması uygun mitalâa edilmektedir. 


Bu ayırma tasfiye edilmemiş suyla ilgili olduğu 
için, kirlenme açısından yukardaki tabloda “Eschericha Coli" sayılarının ekivalan (koliform bakterisi 


sayıları yerine verilmesinin daha uygun olabileceği 


tartışma konusudur. 
Bakteriyolojik Muayeneler İçin Genel Tavsiyeler : : 


— Patojen bakteriler sadece küçük sayılarda 
ve bazan kirlenmiş nehirler veya ırmaklarda tecrid 


edil bilirler. Bu organizmalarla rutin muayene, kir-, 
lilik belirlenmesi için bu yüzden pratik ve arzu edilir değildir. 

— Nehir ve çaylarda kirlenme kontrolü için en 
iyi index "Escherichia Coli" dir. Çünkü -bu, insan 
ve hayvan bağırsağında en çok bulunan organizma. 
dır. 

— Nehir suyunda "Escherichia Coli" üremesi! 
kirlenmenin derecesini gösterir bir delildir. 
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— Modern su temizleme sistemleri kirlenmiş 
nehir suyunu içilebilir su haline getirebilir ve tasfiye bakteriyolojik analizlerle kontrol edilebilir. 

— Membran filitre ve MPN metodlarıyla koliform bakteri ve “E. Coli” üremesi karşılaştırılabilir 
sonuçlar verir, fakat henüz bu konuda herhangi bir 
kesin sonuca varmak mümkün değildir, çünkü her 
iki metod için teknik ve ortam sürekli olarak geliştirilmektedir ve daha çok mukayese çalışmalarına 
ihtiyaç vardır, 


Otomatik Su Kalite Kontrolünun Amaçları : 

Elle nümune âlma ve analiz tekniklerinin, insanların su kalitesi üzerinde 'yaptığı tesirler ve 
akarsulardaki hızlı tabii değişmeler yanında kullar 
nılması uygun olmayabilir. 

Sürekli ölçüm yapmanın: avantajları da bu sebeple aşikârdır. Akarsuların korunması, idamesi ve 
araştırma gayeleri için uygun verilerin otomatik olarak elde edilmesiyle, aşağıdeki amaçlara ulaşılabilir: 

— Su kalite standartlarina uygunluk veya uygun olmamanin belirlenmesi. 

— Su kalitesinde taban sınırlarının ve genel 
eğilimin tesbiti, 

— Debi ayarlamasının sağlanması. 

— Ani olarak meydana gelebilecek su kalite 
problemlerinin sezilmesi. 

— Artık suların nehirlere verilmesi halinde buna sebep olanların bulunması. 

— Ani su kalite değişikliklerinin tabii sebeplerinin bulunması, 

— Akarsuyun  mansabinda kalite şartlarının 
tahminini sağlayacak su kalite bağıntılarının tesbiti. 

— Mansapta suyu kullanacaklara uygun olmayan su kailtesinin su alış ağızlarına yaklaştığına 
dair erkenden ikaz. 

Bu tür sistemlerde havza alanı boyunca ilgilenilen bütün akarsu parametrelerini sürekli olarak 
ölçecek ve sonuçları merkezi toplama yerine iletecek otomatik aletlerin entegre bir şebekesine sahip olmak gereklidir. 

Bu gaye için ekonomi ve mevcut olan güvenilir 
âlet durumu beraberce bütün olarak mütalâa edilmelidir. Alet imalâtçılarının iddialarına rağmen, arazide ekonomik ve güvenilir şekilde ölçülebilecek su 
kalite parametreleri oldukça sınırlıdır. 

Sürekli su kalite monitörlerinin kurulması için 
fizibilite aşağıdaki formül yardımıyla kararlaştırılabilir. 


İl 


f (y + z + w) 
elde edilmis veriler. 
mevcut personel 
= kaynaklar 
= para 
n hallerde ise stratejik Gürak yerleştirilmiş 
sabit kontrol istasyonları ile kısa aralıklarla tekrar- 


N < x x 
i 
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lanan sürveyans sistemi arasında karşılaştırma yapılabilir. 

Sabit istasyonlardan sağlanan veriler problem 
alanlarını ve akarsu kalitesindeki eğilimleri ayırtedecek bilgiler sağlarken, kısa vadeli sürveyans sistemi problemin tesirlilik sahasını anlamak için kullanılabilir. Eski (kayıtların kullanılması bağıntılı olarak 
mümkündür. Geçmişte (belirlenmiş olan veriler, 
önemli. değişmeler yüzünden devamlı analizi gereken parametrelerin tesbitinde atıkların verildiği alıcı sularda değişen şartları en iyi ayırtedebilecek 
yerleşim noktalarının tesbitinde yararlı olacaktır. 


ÖLÇÜLMESİ .GEREKEN PARAMETRELER 


Otomatik su kalite kontrolünda iki ana yaklaşım vardır. İlki, elektro kimyasal transduser ve sensörlerin ölçme aleti yerine kullanılması ve ikincisi 
de otomatik olarak sulu analitik metodların tatbik 
edildiği sistemlere dayanır. 

Otomatik su kalitesi ölçen monitörlerle ölçülebilen parametreler genellikle aşağıdakilerin iki veya daha fazlasıdır : 

— Termistörlerle ısı ölçümü, 

— Fotoelektrik hücrelerle ışık kesafeti, 

— Geçirgenlik hücreleriyle elektriki geçirgenlik, j 

— Işık emme veya ışık dağıtımı ile bulanıklık, 

— Voltametrik membran elektrodlarıyla eriyik 
oksijen, 

— Potensiyometrik, kimyasal etkisi bulunma 
yan metal elektrodlarla redoks potansiyeli, 

— Cam elektrodlarla pH, 

— Ag/AgCl  potansiyometrik 
klorürler. I 

(Otomatik, sulu analitik metodlarla ölçümleme, 
nehir kıyılarına kurulmuş ve gerekli kimyasal maddeleri hazırlayıcılarla donatılmış seyyar taboratuvarlarla yapılır. Bulanıklık ve baska benzeri faktörlerin 
analize tesir etmemesi şartıyla ,bu cins monitörler 
çok sayıda parametre ölçebilir, fakat her gün proseslerin :gózlenmesine ihtiyaç vardır. 

Eser derecede bulunan metallerin analizi, (Cn, 
Pb, Zn, Bi, Co ve Ni gibi maddeleri, milyarda kısım 
olarak karakterize etmek için) grafit elektrodlarla 
anot ayırıcı voltametre kullanılışına bağlıdır. Bu 
teknik sürekli olarak kuvartz hücrelerinin kullanılması suretiyle otomatikleştinilmiştir. 

Halen araştırma seviyesinde bulunan teknikler 
ise aşağıda: verilmiştir : 

— Amonyak ölçümü için .potansiyometrik elektrodları, 

— Absorpsiyon “2 ile organik 
madde tayini, 

— İyon elektrodları ile arazi de uygulamalar. 

Ekseriya devamlı olarak ölçülmekte olan su kalite parametreleri ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 


elektrodlarıyla 
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— Isi, 

— Meteorolojik veriler, 

— Geçirgenlik, 

'— Bulanıklık, 

— Eriyik oksijen, 

— ORP (oksidasyon ve redüksiyon potansiyeli) 

— pH, 

— Klorürler. 

Ekonomik olarak ve devamlı otomatik veya kısmen devamlı otomatik kontrol monitörü kullanılışı, 
ancak basit ve güvenilir sensörlerin mevcudiyeti ve 
konsantrasyonların zamana göre çok hızlı değişmesi hali için kabule şayandır. 

Büyük miktarlarda zararlı maddelerin varlığı yüzünden istasyonlarda alınan nümunelerin hepsinin 
laboratuvarda tahlili mümkün olmuyabilir, bazen suyun biyolojik hayat üzerindeki etkisini güvenilir bir 
şekilde saptayacak bir indikatörün (gerekli. yerde 
bulundurulması o yeterlidir. Bu amaçla, içlerinden 
daimi şekilde nehir veya artık suyunun akıtıldığı 
balık tankları kontrol istasyonları olarak kullanilmaktadır: (Batı Almanya). (Değişik seyreltmeler 
(1/10 ilâ 1/20) temin etmek suretiyle, nehire zarar vermiyecek, emniyet sınırları içinde, toksisite 
seviyesini tayin etmek de mümkün olmaktadır. Bu 
balık testleri, değişen yüklerin var oldüğu endüstriyel atıkların akarsuya giriş yerlerini kontrol için 
çok faydalı bulunmaktadır. : 


Halihazırda otomatik . aletlerle kaydedilebilen 
değişkenler aşağıda verilmektedir : 


` Florür, Florborat (Boron), 


Değişken Kayıt Birimi 

Isı C veya F° 

Gecirgenlik mikro ohm 

Oksijen ppm (milyonda kısım) 
Bulanıklık Jackson Standardı 

pH | log 1/H konsantrasyonu 


Güneş ışığı şiddeti 
Toplam sertlik 

Metil oranj alkalinitesi 
Fenolfitaleyn alkalinitesi 
Karbon dioksit 

Klorür iyonu 

Kalıcı klor 

Siyanür iyonu 

Florür iyonu 

Kimyasal oksijen ihtiyacı 
Fenoller 

Renk 

Oksidasyon, redüksiyon 
potansiyeli 

Alfa ve Beta Radyoaktivitesi ` 


gr. kal/em”./dak. 

Milyonda kısım CaCO; 
Milyonda kısım CaCO, 
Milyonda kısım CaCO; 
Milyonda kısım 


Platin-Kobalt standardı 
milivolt 


microküri/1t. 


Bu parametrelere ilâveten, Almanya'da. yüzey 
gerilmesi: de daimi olarak ölçülmektedir. 

Sensörlerde diğer önemli bir gelişme de Bromür, Kadmiyum, Kalsiyum, Klorür, Bakır, Siyanür, 


.lyodür, Kurşun, nitrat, 
perklorat, Potasyum, Redoks, Gümüş, Sodyum,. Sülfür, Tiyosiyanür, su sertliği gibi..özel bazı iyonlarin elektrodlarla sürekli olarak ölçülebilmesidir. 

Su kalitesinin kontrolü için gerekli parametre 
ölçümünün tartışılmasında, hidrolojik ve hidrolik 
ölçümlerde ihmal edilmemelidir ve bu konu aşağıda, incelenecektir. 

Akarsu akım nisbeti ve kirlenme kom eo 
ları arasındaki bağıntılar : 


Yüzey sularının kalitatif kontrolü, — kesit 
leri boyunca elle, sabit, yüzen veya hareketli otomatik su kalite kontrolü istasyonlarıyla yapılır. Şekil 2'de verildiği gibi, araştırmacılar tarafından üç 
tip eğri ayırt edilmiştir. Bu eğrilerin şekli, çeşitli 
faktörlere (ki bunların en önemlileri nehir kirlenmesinin durumu, hidroteknik ve hidrolojik özellikleri, kendi kendine temizlenme kapasitesi, kesitlerin kirlenme kaynağından uzaklığı, kirlenme kaynağınm özellikleri, özellikle böşaltılan yüklerin heterojenliği, özellikleri ve büyüklüğü, vs.) dayanır. 

Ağır şekilde kirletilen nehirler (Eğri Tip I) 

Kontrol kesitiyle kirlenmenin kaynağı arasındaki mesafenin kısa olması halinde akarsudaki sey: 
relme nisbeti, en etkili faktördür. Ekstrem şartlarda, O — O, x eksenini (a/d + b)'de keser. Burada a/d kirlenme kaynağından verilen. atıkların konsantrasyonunu ve "b" değeride yaklaşık olarak suyun tabii kirlenmesini temsil etmektedirler. y — a/ 
X + b denklemin (basitleştirilmiş şeklidir. 

Temiz Nehirlerde (Eğri, Tip ID 

Artan nehir akım nisbetiyle lineer veya eksponansiyel olarak x eksenini O — O'da kesen eğri 
nehrin tabii kirlenmesini temsil eder, veya fonksiyonun (karesi çıkabilir. Bu tip eğrinin şekli, organik kirlenme halinde kendi kendine temizlenmenin 
sonucuna bağlı olabilir, çünkü nehirde BO, değerindeki azalma zamanın bir fonksiyonudur. 


Orta Derecede Kirletilmiş Nehirler (Eğri Tip 
ın ; . 
Bu durumda kirlenmenin, akış temposuyla bağıntısı da orta karakterdedir. Alçak akım bölgelerinde seyrelme tesiri büyük olup, bu yüzden eğri Tip !' 
e benzer. 

Daha hızlı akımlarda, seyrelme olayı ortadan 
kalkar ve tabandaki çökeltilerdeki ve yüzey sularındaki kirletici maddeler önem kazanır. Yani akışlar 
yıllık ortalamalarından yüksek olursa, kirlenme nehrin artan akış temposuyla artar. Yukarıda anlatılan 
bağıntı su sıcaklığıyla bağıntılı olarak hesaplanabilir, fakat bu tür açıklama sadece yeterli sayıda gözlem mevcut olduğu zaman mümkündür. 

İdeal olarak otomatik su kalite Kontrolü sistemlerinde hidrolojik durum ,su seviyeleri, akımın 
nisbeti ve hızları da hesaba katılır. Kirlenme kalite-gram tabir edilen kalite profilleri ve tek tek parametrelerin oluşma sınırlarına dayandırılarak değerlendirilir: 

Kirleticilerin konsantrasyonlarıyla akım nisbeti 
arasındaki bağıntıların tayini istatistiki regresyon 
analizine dayanır. Gözlem süresince elde edilen verilerin değerlendirilmesi, karakteristik konsantrasyonların ve, tek tek kirlenme parametreleri yüklerinin tesbiti, frekans histogramlarının hazırlanması, 
parametreler için zaman süre eğrilerinin ve kirlen- 
-me yükleri için toplam eğrilenin kirlenme parametreleri konsantrasyonu ile akış temposu arasındaki 
bağıntıların hazırlanmasına dayanır. 


OTOMATİK AKARSU KALİTE KONTROL İSTAS- 
YONLARININ YERLEŞİMİ , 


Geçmişteki verilerin incelenmesi, devamlı ölçümleri gereken su kalite parametrelerini ve atıkları alıcı sularda değişen şartları. en iyi şekilde temsil edecek yerleşimleri belirliyebilir. 


Ana maksat su ekonomisi için önem arzeden, 
suların kirlenmeden korunması olabilir. Bu durumlarda yerleşimler ,endüstrilerin aşağısındaki yerler, 
belediyelerin su alış ağızlarının üstü, ve nisbeten 
az kirlenmemiş suların mevcut olduğu noktalar olabilir. Esas amaç asgari sayıda istasyonla gerekli 
miktarda veri elde etmektir. Bu yüzden bir optimizasyon tekniği kullanılmalıdır. 

İstasyon Yerlerinin Özellikleri : 

Özet olarak, otomatik su kalite kontrolu istasyonlarının yerinin tesbitinde aşağıdaki faktörler göz 
önüne alınmalıdır : 

— Nehirlerin memba tarafında, şehir ve endüstriyel merkezlerden boşaltılan organik yüklerin 
ve diğer atıkların kontrolü, 

— Kendi kendine temizlenme ve seyrelme olaylarından dolayı su kalitesindeki değişikliklerin incelenmesine yarıyacak şekilde yerleşimler. 


Şekil 2 


— Halihazırda ve gelecekteki nehir su kalitesini etkileyecek çeşitli faktörlere cevap vermek üzere yerleşimler. 

— Akarsu kirlenme kontrolü üzerindeki yatırım 
programlarının tamamlanmasından sonra gelecek 
devrelerde de su kalite kontrolünu kapsayacak sekilde yerleşim. 

. — Yerleşim noktaları, su kirlenmesi yüzünden 
ekonomik kayıpların ölçümlenmesi görüşü ile atık 
yüklerinin etkisini belirleyen araştırma çalışmaları 
içinde uygun şartları haiz olmalıdır. 


OTOMATİK AKARSU KALİTE KONTROLÜ İS- 
TASYONLARININ ÇALIŞTIRILMA PRENSİPLERİ 


Bu sistemler, modern telemetreler ve uzaktan 
kontrol aletleri ile donatılmıştır. Ölçme modülü, süyun belli başlı parametrelerini tayine yarayan sen. 
sörlerle donatılmış aletlerden oluşmaktadır. (Honey Well tipi W - 20'de olduğu gibi). Verilerin teletransmisyonu radyo ve telgraf devreleri kullanilarak telemekanik sistemlerle yapılır. (Siemens Tip 
7C sisteminde olduğu gibi). Ölçülen miktarlarla 
orantılı olarak elektrik sinyalleri merkezi istasyonu 
na iletilerek daha sonra işleme tabi tutulmak ve 
kullanılmak üzere bir teleteyp yüzeyi üzerine veya 
karta kaydedilir. 

Kritik durumlarda bir alarm sinyali vasıtasıyla 
atik girişleri kapanarak temiz su kapıları açılabilir. 
Merkezi istasyondaki aletler, kompütere de işlemeye müsaittir. Kompüter günlük veri değerlendirilmesinde, periyodik raporların hazırlanmasında ve su. 
kaynaklarının idaresi için, yapılan çalışmalarda bir 
program altında kullanılabilir. f . 

Ölçmeyi yapan modül karekteristik bileşenlerin 
analizini yapar ve sensör bölmesi, transdüser, göstergeç ünitesi ve kaydediciden oluşur. 

Toplanan bilgiler kâğıt şerit veya manyetik . kayıt edicilerde depolanır. 
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Veri İletim Devresi : 

Otomatik Su Kalite Kontrol Sistemi içindeki bu 
devre, iki yönlü bir telekominikasyon devresinden 
ve veri iletim aletlerinden oluşur. o 

: Radyo bağıntıları ve telekominikasyon kablolarının birleşiminden oluşan bir devre, ideal bir sistem olarak kabul edilmektedir. İletici ve alıcı antenler yönlü tipten olup alıcıdan sağlanan sinyal demodülasyondan sonra kablo devresine geçer ve 


merkezi istasyona gönderilir. Her ölçüm istasyonu, 


bilgilerin sürekli şekilde gönderildiği ayri bir telgraf kanalına sahip olmalıdır. 

Veri iletim aletleri, zamana bağlı vuruş kodu 
modülasyonu şeklinde çalışır. Çeşitli ölçümler doğru akim sinyalleri vasıtasıyla kodlu bir vuruş sistemine dönüştürülür. Bu bilgiler bir kelime meydana getirirler. Sekiz kelimeden bir cümle oluşur. 

Merkezi istasyonda bulunan alıcı kısım, çeşitli 
ileticilerden gelen bilgileri almaya, dekode etmeye 
ve bir teleteyp ve deliciden oluşan kayıt aletine 
veya kompütere verilmek üzere hafıza devrelerine 
sokmaya yarar. 

Telemetre sistemleri içinde halen kullanılmak- 
ta olanlar aşağıda verilmektedir. 

Dijital Telemetre Sistemleri : Ölçümlerin hassasiyetinde % 1 veya daha fazla güvenilirlik gerektiği zaman kullanılır. : 

Dijital Uzaktan Kontrollü Sistemler: Genellikle 
güç dağıtımı ve boru hatları sistemlerinin kontrolü 
için kullanılırlar. Doğruluk, hassasiyet ve kontrol 
sürati yönünden yüksek özel kompüter uygulaması 
gerektirirler. 

Analog Telemetre Sistemleri: Maliyette ucuz. 
luk ve W 1 ilâ 3 doğruluk isteniyorsa analog sistemlerinin kullanılması uygundur. Ölçülen değerlere tekabül eden analog sinyalleri, telekominikasyon 
kanalıyla merkezi istasyona iletilirler. Merkezi istasyonda, analog sinyali dijital şekle çevrilir, tablo- 
ya basılır, kâğıt şeride delinir veya manyetik ban- 
da. (kaydedilir. Kaydedilen değerler standart birimlerle ifade edilmemiştir, bu yüzden bir kompüter 
veya nomogram kullanılması dönüşüm iiçin gerek. 
lidir. 

OTOMATİK AKARSU KALİTE KONTROL İSTASYON- 
LARI ŞEBEKESİNDEN GELEN VERİLERİN DEĞERLEN- 
DİRİLMESİ Ü 


Merkezi istasyona iletilen verilerin: dederlendirilmesinde iki amaç vardır. İlki, herhangi bir parametrenin konsantrasyonunun kabul edilebilir sınırı 
aşıp aşmadığını bulmaktır. Aşma durumunda veri işleme. sistemi bu konuda yeterli bilgi verir. Bu sekilde kontrol için uygun kararlar alınması ve önleme tedbirlerinin uygulanması sağlanır. İkinci amaç 
belirli bir zaman süresince kirlenmeyle ilgili sayısal özellikleri toplamaktır. Bu cins veri toplama belirli bir su yağış alanında su kirlenmesinin durumu 
üzerinde uzun vadeli araştırmalar için gereklidir. 


leyen parametreler seçilmeli 


Tüm verilerin biriktirilmesi gerekli olmayabilir. 
Az sayıda, kirlenme durumunu en iyi şekilde belir- 
ve zaman birimiyle 
yapılan çalışmalar arasında ilgi kurulmalıdır. Mese- 


lâ temel zaman birimi olarak 1 gün seçilmişse, (i) 


inci kontrol istasyonuna ait (j) parametresi için 
aşağıda verilen günlük değerlerin kaydedilmesinin 
uygun olacağı kabul edilebilir; 

Xmaş — günlük azami 

. Xor = günlük ortalama 

Xmin = günlük asgari 

'* x^ (1) = 1 = karelerin toplamı 

121 : 

'Y x^; = üçüncü kuvvetlerin toplamı 

.r — gözlem sayısını göstermektedir. 

Yukarda verilen ilk üç değer ortalama -değer ve 
günlük sapmaları belirler. Karelerin ve üçüncü kuvvetlerin toplamları ve gözlem sayısı (r) ise istatistiki hesaplamalar için gereklidir. 

Otomatik Su Kalite Kontrolü İstasyonlarından 
gelen verilerin değerlendirilmesi, su ekonomisiyle 
ilgili geniş kapsamlı kompüter program ve alt programlarının gerekli şekilde kullanılmasını zorunlu kilar. 

Verilerin toplanması ve programlar iki kısımda 
düşünülebilir. Birinci kısım özel maksatlar için sürekli olarak kullanılan programları ihtiva edebilir. 
Bu tür programlar şunlardır : 

— Periyodik raporlar için programlar 

— Kirleticilerin konsantrasyon o eğrilerini tahmin için hazırlanmış programlar. 

— Akım debilerini tahmin için programlar, 

— Su kalitesinin istatistiki özelliklerinin hesa- 
bi için programlar, 

— Kirletici yük hesapları için programlar. 

— Akım debilerini tehmin için programlar. 

— Araştırma amaçları, sensör kalibrasyonu, 
veri doğrulanması ve sistemin bakımı yönünden hazırlanmış istatistiki hesaplar için programlar. 

İkinci gruptaki: programlar ise genellikle ekono. 
mi ve bilimsel jhtiyaçları karşılamak için kullanılırlar. Sonuç olarak denilebilir ki, otomatik su kalite 
kontrolü yoluyla verilerin verimli şekilde kullanıl 
ması, su kirlenmesi üzerinde periyodik raporların 
hesaplanması, karşılaştırma çalışmaları ve diğer 
amaçlar için hazırlanmış programlar ve alt programlardan oluşan bir arşivi gerekli kılar. Alt programlar, istatistiki hesaplamalar için sık sık kullanılırlar, 
diğer programlar ise akarsu kirlenmesi ile ilgili verilerin guruplar halinde tekrar gözden geçirilmesi 
için lüzumludur. 

SONUÇ , 


Çevremizde kalite kontrolü, rastgele ve tek tek 
nümune alarak bunların laboratuvarlarda analizi günlerinden, otomasyon, dijital kompüterlerle verilerir 
değerlendirilmesi, otomatik ikâz sistemleri ve hattâ verimli kirlenme kontrolunun nasıl olabileceğini 
içeren karmaşık yöntemlere kadar gelişmiştir. 
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